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İlhan Berk 


Lukretius ve Nesneler 


Köleci Roma'da 

ne çekmiş Lukretius şu nesnelerden : 
*Hiçbir şey yoktan varolmaz $ 
Ve vardan hiçbir şey yokolmaz." 

demek için, i eğilip şiirin kıldamarlarına leğilir gibi bir insana, 

tepeden tırnağa). 


Ama böylece öğrendik göğün incelenir olduğunu 
Ve kısaldı böylece ölü zaman. 


Artık su akıyorsa, su akiyor diyoruz 
Ve safılıyoruz suyun gençliğine. 


Demek su içeriğini nasıl yansıtırsa 
Böylece yansıttı Lukretius'da kendini. 


Behçet Necatigil 


Türkiye Atlası 


Kimi dev yatırım, özel sektör 
Kimi dağ köylerinde çerçi olduğu. 
Yükselir bir yapı gökdelen binlerin 
Onda bir görülmez harcı olduğu. 


Koltuk altinda haç kimiler 

Varmadan bir kutba, geçmeden bir çölü 
Çoklayın, düzen kocalarının 

Ne de kolay hacı, hancı olduğu. 


Ve çiler yazarlar, makara çekerler 
Birlerin o birlere borcu olduğu. 


EMPERYALİZM 


ve 
TURKİYE 


(...) bu bakımdan, gelişme süresindeki bir olayın birçok bağlantısını hiç kavrayamayan bütün genel tanımlardaki itibari ve izafi değeri unutmadan, emperyalizmin, aşağıdaki beş temel özelliğini kavrayan bir tanımını yapalım: 

1) Üretimde ve sermayede görülen yoğunlaşma, öyle yüksek bir gelişme derecesine gelmiştir ki, ekonomik hayatta tayin edici rol oynayan tekelleri yaratmıştır; 

2) Banka sermayesi sınai sermayeyle kaynaşmış, ve bu «mali sermaye» temeli üstünde bir mali oligarşi kurulmuştur; 

3) Sermaye ihracı, emtia ihracından ayrı olarak özel bir önem kazanmıştır; 

4) Dünyayı aralarında bölüşen uluslararası tekelci kapitalist birlikler kurulmuştur; 

5) En büyük kapitalist kuvvetlerce dünyanın toprak bakımından bölüşülmesi tamamlanmıştır. 

(1916) 


V.I.Lenin 


Taylan Altuğ 


Emperyalism ve Türkiye Toplumu 


GİRİŞ 


Türkiye toplumunun maddi - pratik dönüşüme uğratılması, yeni bir üretim tarzının gerçekleştirilmesi yolunda, bugün devrimci çözüm bekleyen öncül problemin, emperyalism denilen son aşamadaki kapitalismin sömürü ağı'nın ülkedeki ekonomik bağlantılarının ve genel tahakkümünün halledilmesi olduğu ortadadır. Ancak emperyalism, Türkiye açısından, bu pratik önermeye bağlı olarak, genişletilmiş bir perspektiv çerçevesinde genel teorik ve tarihi bakımlardan da gözönünde bulundurulması gereken bir unsurdur. Zaten bu ilk temel hedefe varılabilmesi, emperyalismin Türkiye'deki zamansal işleyişinin bilgisel kavranmasına olduğu kadar (teorik gereklilik); aynı zamanda ülkenin iki yüz yılı aşkın sürelik sosyo - ekonomik oluşumunda emperyalismin oynadığı rollerin açığa çıkartılmasına da (tarihi gereklilik) bağlıdır. Demek ki, emperyalism Türkiye'de toplum yapısının devrimci çözümünde tarihi, teorik ve pratik önde gelen hedeftir. 

Emperyalismin Türkiye üzerindeki, üretici güçleri geriletici, ve dolayısıyla sosyo -ekonomik ilerlemeyi önleyici sömürgen bağlantılarını bütünleyen bir unsur da onun ideologik yönüdür. Tanzimattan bu yana süren ve Cumhuriyet döneminde resmi ideologi haline getirilen Batılaşmacı ideologinin son tahlilde somut köklerinin emperyalism olgusu içersinde yer aldığı, bu ideologinin emperyalizmin ekonomik ve siyasal hedefleriyle bütünleştiği ve sözüedilen ideologik şartlandırma aşılmadan anti - emperyalist mücadelenin olsun, genel devrimci hareketin olsun, teorik çerçevesine ve somut yörüngesine oturtulamayacağı da söylenmelidir. (1) 


(1) Bu konuda «Batılaşmacı Görüş Tarzı» adlı yazımıza bakılabilir. Türkiye Defteri, sayı : 2 
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Kapitalist üretim biçiminin bir dünya ekonomik sistemi haline dönüşmesi, onun emperyalist aşamadaki en genel ve en elemanter görünüşüne ışık tutar. Tekelci büyük sermayenin ve onun belirleyiciliğindeki ekonomik ilişkilerin uluslararası bir nitelik kazanmasıyla çağdaş dünyada sömürü sistematiği en genişletilmiş, en keskin ve yoz biçimine, aynı zamanda da en son aşamasına varmış durumdadır. Bu ekonomik sistem temelde basit ve kapitalismin özü olan geleneksel sömürü ilişkisine dayanır ve emperyalist tabloda karşılığını emperyalist ülkeler ve bağımlı ülkeler çelişkisinde, en kaba ve görünürdeki şekliyle, bulur. Emperyalismin real temelleri ise, ekonomik gücü ellerinde bulunduran ve kapitalist sömürüyü (ekonomiyi) kendi maddi çıkarları doğrultusunda örgütleyip, yaygınlaştıran dev endüstriel korporasyonlarda ve finans kurumlarındadır. Bu bakımdan emperyalism kârın en fazlasını elde etmek yolunda azgın sömürme örgütlenmesini gerçekleştirmiş «örgütlenmiş ve kurumlaşmış kapitalism»dir. Emper> yalismin bu örgütlülüğü, sosyalist ülkeler dışında kurduğu ekonomik, sosyal, politik dünya sömürü sistemi ve oluşturduğu bağımlılık. ilişkileri; zamanımızda bir toplumsal kuruluşun kendi başına'lığını, emperyalist ülkeler için dışsal, bağımlı ülkeler için ise içsel bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Bu şu demektir, emperyalist ülkeler kapitalist tekellerin politik doğrultusunda, varlıklarını sürdürebilmek için hammadde kaynaklarını, pazarları kontrol ve sermaye ihracı yoluyla kendilerine bağımlı kıldıkları ekonomik yönden güçsüz ülkelere muhtaçtırlar (dışsal bağımlılık). Emperyalist sömürünün sürmesi bu bağımılık ilişkilerinin sürmesine bağlıdır. Öte yandan bağımlı, sömürülen ülkeler ise, empetyalismin bu negativ müdahalesi sonucu üretici güçlerinin gelişimi (aslında gelişememesi) ve üretim tarzlarının biçimlenmesi yönünden bü dışsal dinamiğin geniş determination'u altındadırlar (içsel bağımlılık). Kendi çıkarları doğrultusunda bizzat emperyalist sistemin oluşturduğu, onun ekonomik gücünü sürgit kılmaya dönük bu bağımlılık ilişkileri, emperyalismin varolma ve yaşama kaynakları olduğu kadar, onun kendi kuyusunu kazacak olan dinamikleri de tarih sahnesine çıkarır. Böylelikle emperyalism, kapitalismin çelişkilerini derinleştirir ve geniş sınırlara vardırır. 

Uluslararası tekelci büyük sermayenin (endüstriel, mali) oluşturduğu kapitalist ekonomik örgütlenmenin evrenselliği içersinde yer alan bağımlı ülkelerin kendi tarihlerini kendilerinin yazmaları, ancak ve kesinlikle kendi başına'lıklarını, bağımsızlıklarını kazanmaları, emperyalist sömürü ağının bütün bağlantılarını bertaraf etmeleriyle mümkündür. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin çağdaş tarihini oluşturabilmenin teorik gereği olarak, zamanımız Türkiye'sinin bilimsel tahlilinde, toplumsal yapının bütünsel olarak okavranabilmesinde asli; maddi bir unsur olarak emperyalism olgusu üzerinde öncelikle durmak zorunludur. Bu, toplumsal yapının zamansal belirlenişini tarih içersinde görebilmenin önde gelen şartıdır. Emperyalismin Türk toplum yapısına, bağımlılaştırıcı, sömürücü, kendi varoluş prensipleri ve çıkarları yönünde bu yapıyı işleyici biçimde girişinden bu yana gelen tarihi oluş içersinde, Türk toplum yapısı açısından gösterdiği değişiklik, dış unsur olarak emperyalism'den iç unsur olarak emperyalism'e dönüşmesidir. Bu değişiklik emperyalismin ekonomik yapısının zorladığı taktik yenilenmelere ve tekelci asalak niteliğin varlığını sürdürebilme gayretiyle bağımlılaştırma metod ve tavrının iç ve dış değişen şartlara uygunlaştırılması olayına bağlı olduğu kadar Türkiye toplumunun üretici güçlerinin gelişmesine de bağlıdır. Üretici güçlerin bu gelişmesi emperyalism tarafından ve emperyalismin dikte ettiği bir üretim biçimi çerçevesinde olmakla birlikte, emperyalismle çelişen bir nitelik gösterdiği de söylenmelidir. Emperyalisme bağlı bu «nisbi» üretici güçler gelişmesi, aslında bir gelişmemenin bir körleşmenin ifadesi olmaktadır ve çelişki de buradan doğmaktadır. Emperyalismle mahalli üretici güçler arasındaki temel çelişki, Türkiye toplumunun tarihi oluşumunu, ağır basan birinci yön (emperyalism) doğrultusunda belirlemiştir. Burada söylenmek istenen, Türkiye toplumunun üretici güçlere bağlı maddi gelişmesinin aslında bağımsız ve rasyonel bir gelişme olmadığı, fakat buna karşılık bütünüyle emperyalism tarafından da belirlenmediğidir. Üretici güçleri kontrol altında bulundurmak çabasında emperyalismin bu kontrolu hiçbir zaman tam olarak sağlayamadığı gözönünde bulundurulmalıdır. EEmperyalismin etkisi tek ta- 


raflı ve mekanik bir determination değildir. Ancak buradan Türkiye'de bağımsız bir hakim üretim biçimi olduğu düşüncesi asla çıkarılmamalıdır. Ülkemizde genel olarak hakim üretim biçimi bağımlı bir karakter taşımış ve taşımaktadır. Bu, dış sermaye yatırımlarının oluşturdu- 


ğu ekonomik bağımlılıktır, buna bağlı politik, askeri bağımlılıktır ve tekelci kapitalismle bütünleşmeye yönelik dış ve iç sömürüyü emperyalistler hesabına kaynaştıran bir bağımlılıktır. Öte yandan Türkiye'de emperyalism, söylendiği gibi, üretici güçlerin rasyonel gelişmesini e gellemiş ve bu gelişmeyi kendi çıkarı doğrultusunda irrasyonel yönlere itelemiştir. Sözgelişi üretimde imalat yerine montaj: Bu, emperyalismin ekonomik gericiliğinin ve asalaklığının bir ifadesi olduğu gibi, bağımlılaştırdığı ülkenin ekonomik gelişme dinamiğini çarpıtmasının ve sosyo - ekonomik gelişmeye imkân tanımamasının da belirtisidir. 

Ondokuzuncu yüz yıl sonlarından bu yana, yani tarih sanesine çıkışıyla birlikte, Türk toplumunu doğrudan ve dolaylı olarak etkisi altında bulunduran emperyalism günümüzde temel çelişkinin bir kut- bunu oluşturur durumdadır. Çağdaş Türkiye'nin sosyo - ekonomik biçimlenmesinde önde gelen determinant bir unsur durumundaki emperyalism toplumun içsel gelişimini asli ve negativ yönde etkilemiş ve günümüzün billurlaşmış sınıfsal çelişkisinde de yerini alarak karşı güçler çevresinde mevzilenmiş durumdadır. Demek ki, ki pitalismin bütünüyle uluslararası bir ekonomik sisteme dönüştüğü ve sosyalist ülkeler dışında kapitalist üretim biçiminin yoğunlaşarak tekelcileştiği, dünya, çapında bir kapitalist ekonomik ilişkiler sistemi -oluşturduğu günümüzde emperyalismin, genel (dünya çapında) ve özel (Türkiye açısından) nitelikleriyle derinliğine bilinip kavranması devrimci teori ve pratik için kaçınılmaz bir görevdir. 

Bu çalışmada önce genel olarak emperyalism üzerinde anahatlarıyla durulacak, daha sonra emperyalismin Osmanlı - Türk toplumuna girişinden bu yana geçen tarihi süre içindeki etkinliği ve zamanımızdaki durumu teorik bir çerçevede kavranmaya çalışılacaktır. 


Birinci Bölüm 
EMPERYALİSMİN GENEL NİTELİKLERİ 


Emperyalism kapitalist üretim biçiminin kendi iç dinamiğinden doğmuş yeni, gelişmiş son safhadır. Çağımızda son derece karmaşık ekönomik, sosyal, politik unsurları, ilişkileri ve çelişkileri kapsayan emperyalismin ayırdedici temel vasfı, onun tekelci kapitalism olmastdir. «Emperyalism, genel anlamda, kapitalismin bazı özelliklerinin geiişimi ve doğrudan doğruya devamı olarak ortaya çıkmıştır. Fakat ka pitalism, kapitalist emperyalism haline, ancak, gelişiminin belli ve çok yüksek-bir derecesinde, kapitalismin temel özelliklerinden bazıları kendi zıtlarına dönüşmeye başladığı zaman, gelebilmiştir; kapitalismin yüksek bir ekonomik ve toplumsal yapıya geçiş döneminin bazı unsurları bütün gelişme çizgisi boyunca biçimlenip belirdiği zaman. 
Bu süreç içinde ekonomik yönden en önemli olay, kapitalist serbest rekabetin yerine kapitalist tekellerin geçmesidir.» (2) 

a) Tekelleşme 

Emperyalism, kapitalist üretim biçiminin yirminci yüzyılda gelişexek edindiği yeni niteliklerin toplamıdır. Bu gelişmenin ve değişmenin temelinde üretimin ve sermayenin yoğunlaşarak tekelleşmesi olayı yatar. Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan kapitalist sömürü 


(2) V. I. Lenin, Emperyalizm, sayfa : 109 - 110 
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ekor i işletilmiş yeniden üretim seyri boyunca, üretim araçlarır rarak geniş bir sermaye birikimine ve üretim yoğunlaşmasına erisir, Bu süreç aynı zamanda tekniğin olağanüstü gelişmesini ve 


sanayi kapitalisminin öne çıkmasını da içerir. Teknologik gelişme sanayinin ayrılmaz bir dinamiği olarak, kapitalismin özünde varolan ekonomik güç yoğunlaşmasına gerekli zemini hazırlamış ve bu yöndeki oluşuma geniş imkânlar sağlamış bir etmen olarak tekelleşme sürecinde yer alır. Bilindiği gibi kapitalismin ekonomik gelişme sistematiği, genişletilmiş yeniden üretime dayanır. Basit yeniden üretimin toplam sosyal ürünün devamına yönelik ve sermaye birikimine yol açmayan bir karakter taşımasına karşılık; genişletilmiş yeniden üretim toplam sosyal ürünün artmasını sağlayan üretim devreleri dizisi olarak yüze çıkar ve sermaye birikimini ve üretimin büyümesini gerçekleştirir. Genişletilmiş yeniden üretim, kabaca belirtmek gerekirse, artık - değerin değişmez sermaye'ye yatırılmasıyla gerçekleşir. Genişletilmiş yeniden üretimde, kapitalist, rekabet şartları içinde, elde ettiği artık - değerin bütününü kendi kişisel tüketimi için harcamaz. Artık - değerin bir bölümünü yeni üretim araçlarına, hammaddelere ve işgücü satın almaya ayırır. Böylelikle yeni üretim devresine değerce daha büyük bir sermaye ile başlanmasını sağlar. Görüldüğü gibi genişletilmiş yeniden üretimde artık - değerin iki yönlü kullanımı sözkonusudur. Bu yönlerden biri kapitalistin kişisel tüketimine gider, öbürü de ek üretim araçları, hammadde ve ek işgücü için ayrılan «birikim» de karşılığını bulur. Kapitalist ekonomide genişletilmiş yeniden üretimin şartı, kapitalist tarafından bütünüyle tüketilmeyen artık - değer fazlasının yeniden değişmeyen sermayeye  yatırılmasıdır. Böylelikle üretim araçları üretiminde (çoğaltılmasında) temelini bulan üretim genişlemesi ve sermaye büyümesi olayı yüze çıkar. Bu oluş serbest rekabete dayalı kapitalist üretim mekanismasını serbest rekabetin zıttı bir aşamaya, tekelciliğe götürür. Tekelcilik kapitalismin ekonomik özünden kaynaklandığı kadar, onun serbest rekabete dayali piyasa mekanismasındaki çelişkilerinden de geniş ölçüde kaynaklanır. Serbest rekabet ve sermayenin yoğunlaşması olguları diyalektik bir bağlantılılık gösterirler. Yukarda belirtilen şartlar çerçevesinde değişmez sermayenin büyümesi, sermayenin organik bileşiminin büyümesine yol açar. Sermayenin bu yönde büyümesi ise ortalama kâr oranını düşürür. Bu durumda «herşey kâr için» sloganının yürütücüsü kapitalistler rekabet yerine uzlaşmaya yönelerek, tekelci eğilime gerçeklik kazandırırlar. Üretimin yoğunlaşması, düşen kâr oranı, rekabetin yıkıcılaşan etkileri, tekelleşmeyi zorunlu kılar. Sermayenin önemli bölümünü ellerinde bulunduran büyük işletmeler, rekabet mücadelesinde yenişemeyince, birleşmeye giderler, aralarında pazarlar, o hammadde kaynakları ve fiyatlar konusunda zorunlu bir anlaşmaya koşulurlar ve büyük tekelci şirketleri oluştururlar. Ancak bu tekelci oluşum sessiz sedasız gerçekleşmez. Üretim ve sermaye yoğunlaşması boyunca, bizzat rekabetten doğan ekonomik güç farklılaşmaları aşırı ve keskin uçlara ulaşır; fiyat düşürmeler ve üretim - tüketim dengesizliğinin yolaçtığı buhranlar sonucu bir çeşit tabii seleksiyon'a uğrayan sermaye birimleri, çatırdayan kapitalismin bağrında tekellere dönüşmek suretiyle yeni ve güçlenmiş bir biçimde yüze çıkarak, tekelci kapitalismin ulusal ve uluslararası egemenliğini kurmaya yönelirler. 

Serbest rekabetin üretim anarşisi içinde, genişletilmiş yeniden üretime dayalı sermaye büyümesi, gelişen teknologi zemininde girdiği yoğunlaşmanın yanısıra; sermayenin merkezileşmesi olgusunu da gündeme sokar. Kapitalist ekonominin zorunlu bir tezahürü olan gelişme ve büyüme farklılıkları içinde rekabetin amansız çelişkileri kendini göstererek; ekonomik gücü ele geçirmeye yönelik büyük sermayelerin daha küçük işletmeleri ortadan kaldırması ya da kendileriyle bütünleştirmeleri sonunda sermaye az sayıda kapitalistin elinde merkezileşir, odaklaşır. Sayıca azalmış büyük sermayelerin ortak çıkarlar doğrultusunda oluşturdukları büyük tekelci şirketler, emperyalist kapitalismin egemen güçleri düzeyine yükselerek, kapitalist ekonominin belirleyici unsurları haline gelirler. Böylelikle kapitalismin serbest rekabet döneminden tekelci aşamaya geçiş olgusu gerçekleşir. 
Tekelcilik kapitalist üretim biçiminin ulaştığı yeni ve yüksek bir ekonomik yapılanmanın ifadesidir. Tekelci aşamada, bireysel güce dayanan eski kapitalist teşebbüs biçimi, yerini şirket adı verilen kombine sermayeye bırakır, böylelikle kapitalist işlerlik kurumlaşmış olur. 

Genel üretim süreci içersinde serbest rekabetin kalkarak yerine tekellerin geçmesi, üretimin kapitalist örgütlenmesi açısından sermaye sahiplerine yeni birtakım imkânlar sağlar. Bu imkânlar çerçevesinde tekelleşme kapitalist sömürünün genişletilmesi, derinleştirilmesi ve keskinleştirilmesi şartlarını şu şekilde oluşturur: fiyatların genel olarak üretim giderlerinin üstünde tutulması; üretimde rationalisati- on (üretim masraflarının düşürülmesi); işgücünün ucuz bir seviyede bulundurulması; imal edilecek ürünlerin miktarının tesbiti; sermayenin esnekliği (kâr getirmeyen bir yatırımdan doğan açığın, geniş kâr sağlayan bir başka yatırım yoluyla telafisi); daha geniş bir düzeyde fiyat, pazar ve hammadde kaynaklarının kontrolu. 

Emperyalist kapitalismde, tekelleşme, yatay olarak (aynı üretim kollarında sermaye birimlerinin birleşmesi) ve düşey olarak (ayrı ayrı üretim kollarında sermaye birimlerinin bütünleşmesi) gerçekleştirilerek rekabet bertaraf edilmeye çalışılır. Ancak tekeller içinden çıktıkları serbest rekabeti bütünüyle ortadan kaldırmazlar, «onun üstünde ve yanında» varolurlar. Böylelikle rekabet, bir yandan tekellerle tekel dışı işletmeler arasında sürerken; zamanla, emperyalismin oturuşmasıyla, tekellerin kendi aralarında -genişlemiş ve büyük çapta- varlık gösterir. «Rekabeti ve tekeli birbirlerinin tam zıttı olarak düşünmek adet olmuştur. Bu, sözlük tariflerine göre, oldukça doğrudur. Ancak, Marksist literatürde, rekabet ve tekel terimleri, kapitalist toplumun farklı aşamalarını birbirlerinden ayırmak için kullanılır. Bu terimlerin hiç birisi, saf rekabet ya da saf tekel anlamına gelmezler. 
Aslında rekabetin tekelci aşamada varolduğunu kabul etmek, emperyalism teorisinin özüdür. Rekabet ulus içindeki ve ulus dışındaki aynı endüstrinin devleri arasında ve endüstriler arasındadır.» (3) Dev tekelci şirketlerin birbirleriyle giriştikleri rekabet, özellikle hammadde kaynaklarının ve pazarların kontrolu alanlarında hüküm sürer. 


Öte yandan, belirtildiğ. gibi ekonomik gücü ele geçiren tekeller, kendi dışlarında kalan işletmeleri, «outsider»ları çeşitli ekonomik baskılarla çökertir ya da kendileriyle bütünleştirirler. Bu oluşta tekelci kapitalismin şiddet ve zorbalık eğilimleri açığa çıkar. Tekellerin outsider'ları çökertme metodları, hammadde kaynaklarından yoksun bırakmak, fiyat indirmek, ulaştırma imkânlarını ortadan kaldırmak, işgücü arzını durdurmak vb. dir. Bu faaliyet «kendi zorbalıklarına ve . hakimiyetlerine boyun eğmek istemeyen küçük teşebbüslerin tekeller tarafından boğulması»dır. «Hakimiyet ilişkileri ve onlarla birlikte ortaya çıkan şiddet» emperyalismin özelliklerindendir. 

Emperyalism, kapitalist üretim biçiminin iç çelişkilerini derinleştirir, şiddetlendirir: 

Tekelci kapitalismde üretimin sosyalleşmesi zorunlu olarak daha geniş sınırlara ulaşır, buna karşılık üretim araçlarının özel mülkiyeti alabildiğine daraltılmış bir çevrede yoğunlaşır. Böylelikle üretimin sosyal karakteri ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişki en keskin noktasına ulaşır. 

Tekelci kapitalismin endüstriel alandaki büyümesi, tarımla endüstri arasındaki çelişkiyi yoğunlaştırır. «Tarımın gelişmesiyle endüstrinin gelişmesi arasındaki uygunsuzluk -ki bu, genellikle, kapitalisme özgü bir olaydır - daha da artmaktadır.» 

Özel mülkiyete dayalı üretim anarşisi ekonomik gelişme dengesizliklerine yol açar. Tekelci aşamada gelişme dengesizlikleri en aşı- 


(3) Harry Magdoff, Emperyalizm Çağı, sayfa : 47 


12/ Türkiye Defteri 


rı uçlara varır ve tekellerle tekel dışı üretim gurupları arasında, tekellerle tekeller arasında büyük hacimli içsel çelişkiler yüze çıkar 

Tekel özü gereği üretici güçleri yavaşlatma eğilimi taşır, ancak tekeller arası rekabet yüzünden teknologiyi geliştirmek zorunda kâlır. 
Böylelikle de tekellerin üretici güçler üzerindeki kontrol ve baskısı, üretici güçlerin teknik gelişmesi ile çelişkiye girer. «Tekel fiyatları- nın, geçici olarak bile, sabit tutulması, bir noktaya kadar, ilerlemede- ki itici öğeleri yok eder, bunun sonucu olarak da bütün ilerlemeleri frenler. Ayrıca teknik ilerlemeyi suni olarak frenleme yolunda ekonomik bir takım imkânlar da doğurur.» (4). 

Tekeller arası rekabet ve «en fazla kâr» dürtüsü, tekelleri istemedikleri bir üretim artışına sürükler ve bu dönemde de bir üretim fazlası problemi ortaya çıkar. Buna bağlı olarak pazar ekonomisinin anarşik arz - talep mekanisması, tekelci dönemde de buhranları -daha büyük çapta olmak üzere - harlatır. 

Farklı üretim kolları arasındaki çelişkiler de tekelci kapitalismin karakteristiklerindendir. 


b) Banka, Finans Kapital ve Emperyalismin Asalaklığı 


Tekelci kapitalismin temel direklerinden biri de bankalardır. Bankalar tekellerin oluşumunda yapısal bakımdan en önemli rolü oynayan kuruluşlar oldukları gibi, genel kapitalist gelişim süreci boyunca mali tekeller haline dönüşerek sanayi sermayesiyle içiçe girip, büyük tekelci kuruluşları meydana getirirler. «Bankaların ilk ve temel görevi, ödemelerde aracı hizmetini görmeleridir. Bunu yapmakla aktif olmayan nakdi sermayeyi aktif sermayeye, yani kâr sağlayan sermayeye dönüştürürler; her çeşit para gelirlerini toplayarak bunları kapitalist sinifin emrine verirler.» (5). Bankalar, bu ilk dönemdeki küçük çaptaki fonksiyonlarına bağlı olarak, nicel yoğunlaşma ile nitel bir değişikliğe dönüşerek, kapitalist ekonominin emperyalist aşamadaki hakim güç unsurlarından biri haline gelirler. Bankalar kendi alanlarında oluşturdukları tekelci büyümeyi (birkaç büyük banka, küçük bankaların sermayelerine katılarak, hisse senetlerini satın alarak, onları kendilerine «bağlı» bankalar haline sokarlar); yapıları gereği dolaylı biçimde kontrol altında bulundurdukları sanayi sermayesiyle içiçe girip, kaynaşırlar, onlarla bütünleşerek, kapitalist tekelci ekonomiyi 


(4) V. I. Lenin, a.g.e. sayfa : 124 
(5) V. J. Lenin, a.g.e- sayfa : 39 
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kontrol altında tutan büyük finans şebekelerine dönüşürler. Bankalar, sanayi tekellerini mali yönden kontrol altında bulunduran, onlarla içiçe geçen, onları tamamlayan kuruluşlar olarak, tekelci kapitalist ekonominin belirleyici unsurları durumuna yükselirler. Bu yeni rolleri ile bankalar, tekelci sanayi gurupları ile bütünleşerek, kapitalist üretimi doğrudan kontrol altında bulunduran ve örgütleyen finans oligarşisi denilen ve bir ülkenin ekonomik ve politik kaderini elinde bulunduran daraltılmış bir âsalak gücü tarih sahnesine sokarlar. Sanayi ve banka bütünleşmesi, şirket ve banka yönetim kurullarında pratik biçimde odâklâşan ortak çıkardâ Karşılığını bulur. Böylelikle sınıf içinde bir zümre tahakkümü oluşturan finans oligarşisi (bankalar, sanayiciler, büyük toprak sahipleri bütünleşmesi) ulusal ve uluslararası kapitalist sömürünün götürücüsü ve örgütleyicisi olarak emperyalismin tēmelini kurar. 


Bu aşamada devlet de finans kapital içersindeki yerini alır. (Devlet - finans Kapital «eriyiği», finans Kapital temsilcilerinin devlet yönetiminde fiili iş tutmalarıyla gerçekleşir.) Bu «yer»in ekonomik fonksiyon, herhangi bir endüstri dalında iflas etme durumuna gelmiş kapitalist şirketlerin gelirlerini arttırmak ve yaşamalarını teminat altina almaktır. Aynı zamanda Kapitalist toplumdaki devlet tekelinin anlamidir bu. Devletin tekelci kapitalismin işleyişindeki bu «ulüsâl» fonksiyonu, uluslararası plânda daha da artar. Emperyalist devlet kavramının bizzat kendisinde yatan bu fonksiyon, emperyalismin bağımlılık ilişkilerinde, kontrol mekanismasında açiğa çıkan her çeşit ekonomik, politik, askeri, ideologik faaliyetler biçiminde kendini gösterir. 


Finans kapital, ekonomik yapının çeşitli kesimlerindeki egemen sermaye birimlerinin geniş çaptaki pramidal sentezidir. Finans kapital, sermayeler arası bir işbirliğini (işbölümünü) değil, sermayeler içi bir tekeli ifade eder. Büyük sermayelerin finans kapital biçimindeki sentezi, bu sentezi oluşturan, ekonominin çeşitli dallarındaki kodaman parababalarının bir rantiye sınıfı halinde asalaklaşması sonucunu doğurur. «Kestikleri kuponlarla yaşayan, herhangi bir teşebbüsün çalışmasına katılmayan, meslekleri işsizlik olan adamlar tabakasının, başka bir deyişle rantiye sınıfının olağanüstü bir şekilde büyümesi» (6) emperyalismin dünya çapındaki asalaklığının en açık göstergesidir. 
Böylelikle uluslararası plânda «Dünya bir avuç tefeci devlete ve bir 


(6) V. 1. Lenin, a. g. e. sayfa: 124 
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borçlu devletler çoğunluğuna bölünmüş bulunmaktadır.» (7), c) Sermaye İhracı 


Kendi ulusal sınırları içinde ekonomik, sosyal, politik mutlak hakimiyeti elde eden tekelci kapitalist zümreler, aynı zamanda içinde palazlandıkları ülkeler vasıtasıyla dünya ekanomisinin hakimiyetini ele geçirmeye yönelirler. Görünürdeki bu emperyalist sömürü açılmasının ve uluslar arası bağımlılıklar ve ilişkiler ağının yaratılmasının temelinde «sermaye ihracı» olgusu yatar, Emperyalism ve sermaye ihracı, organik ve zamansal bütünleşme gösterirler, Rekabetçi kapitalismden tekelciliğe geçiş ile, meta ihracından sermaye ihracına geçiş içiçe yürüyen bağıntılı bir paraleldir. Rekabetçi kapitalist üretimin oluşturduğu meta ihracına dayalı dış pazar, emperyalismde, sermaye ihracına dayalı dış pazara (bağımlı ülkeler) dönüşür. 

Genişletilmiş yeniden üretim şartlarına bağlı olarak yüze çıkan sermaye birikimi tekelleşme süreci içinde büyük oranlara ulaşır ve böylelikle kapitalist toplumda bir sermaye fazlası ortaya çıkar. Sermaye fazlasının ortaya çıkış nedeni, endüstri ile tarım arasındaki gelişme orantısızlığına bağlı olarak giderek artan bir üretim fazlası ile sınırlı bir tüketim pazarı arasında her an büyüyen açıktır. Kapitalist toplumda sermaye fazlasının ortaya çıkışı, genel kâr imkânlarının azalmasının ve iç pazarın daralmasının belirtisidir. Bu durumda tekelcileşen kapitalism çıkış yolunu sermaya ihracında bulur. Emperyalismin asli mekanisması, gelişme seviyesi düşük ülkelerde bir «üst kâr» oluşturan ve aynı zamanda meta ihracını da yönlendiren sermaye ihracıdır. 

Sermaye ihracının başta gelen sebebi kapitalist ülkelerde iç pazarın daralmasıdır. Tekelci kapitalismde sermayenin organik bileşimindeki artışa ve teknologik gelişmeye bağlı olarak büyüyen iş verimi, geniş ölçüde meta arzı yaratır. Ancak üretimdeki bu artış, iş gücünü satan emekçi yığınlarının yoksullaşması sonucunu verir. Bu durumda ya yaratılan fazla meta, yani artan arz, alım gücü düşen emekçiler tarafından karşılanamaz olur ve artan arz'a karşılık talep düşer. 
Hem arz'ın artması hem de talebin eksilmesi emperyalismin iç piya sadaki kesif bir pazar daralmasına yol açar. Aynı konum çerçevesinde iç pazarı daraltan bir unsur da gelişme dengesizliği yüzünden yoksulluğa itilen, aşırı sömürülen tarım kesiminin ekonomik yetersizliğidir. 
İç pazarın daralmasının yanısıra sermaye alanlarının giderek azalması, 


(7) V. I. Lenin, a. g. e, sayfa : 125 
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hammadde kaynaklarının daralması, değişmez sermayenin sürekli büyümesiyle genel kâr oranının azalması ve gelişme seviyesi düşük ük kelerdeki iç gücü ucuzluğu, hammadde bolluğu sayılabilir. 

Öte yandan gelişme seviyesi düşük ülkeler de iç dinamiklerinin doğrultusunda , emperyalist sermaye ihracına karşı «uygunluklu» yani «sermayeyi çeken» biryapı gösterirler. Bu da onların gelecekteki gelişma paradoksuna yol açar. Böylelikle bu ülkeler sermaye birikimlerinin azlığı yada yetersizliği, işgücü ücreti düşük en fazla kâr imkânı, pazar genişliği ve hammadde kaynakları bolluğu ile emperyalist kapitalism için eşsiz bir yatırım (sömürü) alanı oluştururlar. «Kapitalism kapitalism olarak kaldıkça, sermaye, fazlası, belli bir ülkedeki kitlelerin yaşama düzeyini yükseltmeye değil - çünkü bu durumda kapitalistlerin kazançlarında bir azalma sözkonusudur - dış ülkelere, geri kalmiş ülkelere ihraç yoluyla o kazançların arttırılmasına doğru akacaktır. Geri kalmış ülkelerde kâr her zaman yüksektir; çünkü buralarda sermaye kıt, toprak fiyatı nispeten düşük, ücretler az, hammadde ucuzdur.» (°). 

Meta ihracından sermaye ihracına geçiş, kapitalist sömürünün kâr oranının büyük ölçüde arttırır.Sermaye ihracı, meta ihracının sabit sayılabilecek durağınlıktaki, devri nitelikli, belirli ve relativ kâr oranina karşılık; ihracın giderek artan kalıcı bir stok olurturmasında temelini bulan ve gittikçe yoğunlaşarak geniş ve her yatırımda yükselen bir kâr oranı çizelgesine sahiptir. Mete ihracının birikici bir nitelik taşımayışına karşılık, «Dışarıya giden yatırımlar, bunun aksine, birikerek yatırım stokları meydana getirirler. Tesis ve malzeme olarak dişarıya yapılan bir yatırım ilelebet dışarıda kalacaktır; yeter ki, neticede tüm tesis satılmasın, tesise el konulmasın, ya da madenlerde olduğu gibi, doğal rezervler neticede tükenmesin. Dışarıdaki yatırım varlığını sürdürdükçe ve ürettiği mallar için pazar buldukça, kendi kendisini yaşatır. Satılan malların fiyatları kârlardan, işgücü ve hammadde maliyetlerinden başka, malzeme ve makinaların aşınma (ya da rezervlerin tükenme) payını da ihtiva eder. Böylece fonların sadece «ebedi» kârlar için değil, fakat aynı zamanda kullanılan malzemenin ebedi» yenilenmesi yahut yeni maden rezervlerinin işletilmesi için sürekli olarak yeniden üretilmesi sağlanır. Ve elbette dışarıya giden her yeni yatırım; kalıcı yatırım stokunu artırır.» (). 


(8) V. I- Lenin, a. g. e, sayfa : 78 
(9) Harry Magdoff, Emperyalizm Çağı, sayfa : 11 - 12 
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Tekelci kapitalism döneminde sermaye ihracının ön plana çıkıp yaygınlaşması, meta ihracının ortadan kaldırmaz. Aksine gelişme seviyesi düşük ülkelere yapılan sermaye ihracı, sağladığı büyük kâr oranının yanısıra, buralara yapılan meta ihracını da yönlendirir, hızlandırir. Böylelikle tekelci kapitalism, ekönomik çıkarlarını gerçekleştirme açısından bir taşla iki kuş vurmuş olur. 


d DünyanınSürekliYenidenPaylaşımıVe EmperyâlistBâğımlılık 


Ulusal sömürüden ülüslararası sömürüye geçen emperyalist käpitalısm, pâzarları ve hammadde kaynaklarını ele geçirme ve kontrol altinda bulundürma girişimleri yoluyla dünya pazarı yaratmış ve pazar açısından bir paylaşma açılımını gerçekleştirmiş dürumdadir. Kapitelist tökel gurupları; üretim ve sermayenin yoğunlaşması doğrultusunda, önce iç pazari paylaşırlar, dahâ Sonra, kapitalismde iç pazarın zorunlu olarak dış pazara bağlı olması nedeniyle, dış pazafi bölüşmeye girişirler. Bu bölüşme uluslararası büyük kartellerin kurulmasıyla patâlel yürür ve sermaye ihracı olgusunda temelini bulur. Büyük kapitalist tekelci guruplar dünyayi, mevcut sermayeleri ve ekonomik güçleri doğrultusunda paylaşırlar, çünkü sermayenin organik bileşiminin büyümesi onlar için kârlı yatırım alanlarını; pazar ve hammadde kaynaklarıni zorunlu kılar. Uluslararası büyük tekelci kuruluşların, sermaye ihracı doğrultusunda dünya ekonomisine hakim olma çabaları, beraberinde dev ölçülere ulaşan bir rekabeti ve ölüm - kalım çekişmelerini getirir. 
Bu yüzden dünyanın nüfuz bölgelerine göre paylaşılması olayı sürgit ve kalıcı değildir. Güç farklılıklarinin değişken göstergeleri, ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı güç değişmeleri, dünyanın devresel olarak yeniden paylaşılması mücadeleleri, uluslararası tekelleri geçici ve iğreti bir niteliğe sokar. 

Emperyalist yayılma ve tahakküm, zamanımızda, pazar imkânlarının elde tutulması, genişletilmesi; hammadde kaynaklarının ele geçirilmesi ve kontrolu; yatırım imkânlarının arttirılması yolunda bağımlı ülkelere sahip olma gibi ekonomik dürtüler tarafından yönlendirilir. Uluslararası tekeller çağında bu faaliyetleri yönlendiren temel dinamiği ise zorlu rekabet şartları belirler. Uluslararası dev tekellerin arasında hüküm süren rekabet mücadelesi, güçlü emperyalist devletler arasındaki mücadele biçiminde kendini ortaya koyar. Ve dünyanın paylaşılması ve yeniden paylaşılması, eldeğiştiren nüfüz alanları için mücadele genellikle savaşlar yoluyla gerçekleşir. «Emperyalist savaş, yani hem milletlerarası kapitalist rekabetin yarattığı çatışmaları halletmek, hem de dünyadaki nüfuz bölgelerinin büyük devletler arasındaki kuvvetler ilişkisinde meydana gelen değişikliklere göre yeniden dağılımını sağlamak için yapılan savaş, milletlerarası sermayeni yoğunlaşması ve temerküzü sürecinin geçtiği ana yol olarak görünüyor.» (°) 

Sermayenin uluslararası bir nitelik kazanarak, yoğunlaşması, ekonomik gücün dev korporasyonlarda ve mali kurumlarda yoğunlaşması olayı, emperyalismin özünde bulunan hakimiyet kurma eğilimin- de yüze çıkan rekabet çelişkisinin, sistemin politik, askeri ekonomik işleyişi açısından belirleyici bir unsur haline gelmesine yolaçar. Böylelikle çağımız emperyalisminde, hammadde kaynaklarının kontrolu, dış pazarların istilası gibi faaliyetler, kendi başlarına taşıdıkları emperyalist önemin yanısıra; rakiplerle mücadelede, gelecek baskılara karşı bir savunma aracı ve karşı güçleri hizada tutma yönünde bir saldırı silâhı olarak kullanılma özellikleri edinerek ayrı bir önem kazanmışlardır. 

Emperyalismin sömürge sistemi, dünyanın emperyalist devletler tarafından toprak ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda paylaşılması sonucu ortaya çıkar. Ancak zamanımızda sıcak savaş yoluyla doğrudan zaptetme ya da kolonyal biçimdeki sömürge sistematiği yerini, sermaye yatırımları yoluyla, askeri ve siyasi antlaşmalar yoluyla bağımlılaştırma işleyişine bırakmıştır. Özellikle, dıştan politik bağımsızlığa sahipmiş gibi görünen, fakat gerçekte «mali ve diplomatik bir bağımlılığın ağı içine düşmüş ülkeler» yeni bir sömürge tipologisi olarak yaygınlaşmış durumdadırlar. 

Tekelci kapitalismin varlık şartı, onun emperyalist niteliğine bağlidir. Bu bakımdan, «tekellerin ileri büyük sanayi ülkelerinin ekonomisi üzerindeki hakimiyeti ile birlikte sermayenin organik bileşiminde» meydana gelen büyük artış, sermayeyi dış yatırımlar yoluyla aşırı kâr peşinde koşturur. Emperyalismin iç mücadelesi ve çelişkileri, dünya yüzünde paylaşılmamış ya da el atılmamış bir toprak parçası kalmadığı için, eldeki yatırım alanlarının korunması, dış pazar ve hammadde kaynaklarının rakiplere karşı titizlikle savunulması ve aynı zamanda bozulan siyasi ve ekonomik güç dengesinden faydalanarak rakipleri bertaraf etme ve yutma girişimlerinde toplanır. Çağımızda emperyalismin, dünya kapitalist ekonomi ilişkileri çerçevesinde gösterdiği bir özellik de dış yatırımların yalnızca gelişme seviyesi düşük ülkelere değil, aynı zamanda gelişme seviyesi yüksek ülkelere de yapılması fenomenidir. Emperyalist kapitalismin ekonomik ve mali ilişkiler ve 


(10) Ernest Mandel, Marksist Ekonomi Elkitabı, Cilt : 2, sayfa : 207 
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bağımlılıklar sistemini aşırı giriftleştiren bu oluş, sanayi merkezleri- nin eşit olmayan gelişmelerinden doğan çelişkileri (bu çelişkilerden çıkarak) keskinleştirmesinin yanısıra; metropoliten merkezlerin kendilerine bağımlı ülkelerden elde ettikleri kârların, zahmetsizce daha güçlü bir metropoliten merkezin eline geçmesi olayını da içerir. 
Emperyalismin evrensel sömürü ve bağımlılık ilişkileri, çağdaş dünyada yeni bir ekonomik ve siyasi ilişkiler sistemi biçiminde kendini gösterir. «Bu sistemin yapısı ve önemi, savaşlar, buhranlar ve endüstrileşme hızlarındaki farklılıklar sonucu zamanla değişmektedir. 
Biçimler de farklılıklar göstermektedir: sömürgeler, yarı sömürgeler, “çeşitli biçimlerde bağımlı ülkeler (siyasi olarak- resmen bağımsız, fakat aslında mali ve diplomatik bağımlılık içine sokulmuş ülkeler)” ve emperyalist güçlerin küçük ve büyük ortakları. Önemli olan husus, uluslararası bir ekonomi içinde değişik derecelerdeki bağımlılıktır. 
Bu öyle bir uluslararası ekonomidir ki, dev korporasyonların dünya çapında birbirlerine karşı giriştikleri savaşlar ve daha zayıf uluslar üzerinde hakimiyet ve kontrol kurmak üzere devlet hükümetleriyle birlikte girişilen operasyonlar sonucu sürekli bir çürüme içindedir.» (“) 


e Çağdaş Emperyalismin işleyişi 


Emperyalism ortaya çıkışından bu yana, çeşitli değişmeler geçirerek, kaçınılmaz sonuna doğru ilerlemektedir. Temel ve tali çelişkilerini derinleşmiş ve genişlemiş bir biçimde sürdürerek gelişen emperyalism, kendi iç dinamiklerine ve değişen dünya şartlarına bağlı olarak yeni işleyiş biçimleri, yeni taktikler, yöntemler ve bağımlılık ilişkileri geliştirmiştir. Bu ilişkilerin bilinmesi açısından, -emperyalismin günümüzde edindiği yeni niteliklerin belirlenmesi gerekir. Zaten bu iki yan organik bir bütündür. Emperyalismin çağdaş işleyişini belirleyen başlıca gelişmeler ve edinilen yeni nitelikler şu odaklarda toplanır: 1) Sovyet devrimiyle kurulan sosyalist sistemin her geçen gün güçlenip genişleyerek, emperyalist sistemin karşısında yerini alması ve emperyalist dengenin bozulması. Böylelikle gerileyen emperyalismde mücadelenin şekil değiştirmesi ve dünyanın paylaşılması yolunda sürdürülen rekabet mücadelesinin yanısıra, emperyalist sistemin zayıflamasını önleme mücadelesinin önem kazanması, Sosyalist blok karşısında ve özellikle ulusal bağımsızlık savaşları önünde, «bir adım ileri iki adım geri» gitmeye başlayan emperyalismin, bugün önde gelen eylem hedefleri arasında; eldeki nüfuz bölgelerinin ve bağımlı 


(41) Harry Magdogf, a.g. e, sayfa : 51 - 52 
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ülkelerin ne pahasına olursa olsun korunması, bu ülkelerin sosyalist bloka katılmasının önlenmesi ve elden çıkmış nüfuz bölgelerinin yeniden işgali gelmektedir. Buna bağlı olarak ulusal kurtuluş savaşları yoluyla emperyalist bağımlılıktan çıkmaya yönelen ülkeleri, kapitalist üretim tarzı çerçevesinde tutarak, son hesaplaşmada, ekonomik bütünleşme ile yeniden emperyalist sistem içine almak ve bu sistem içinde tutmaktır. 


2) Emperyalist sistemdeki yeni güç sıralanması. İkinci savaş sonrasında, emperyalist sistemin liderliğini ele geçiren ABD'nin olağanüstü büyüyen gücü ve emperyalismin genel örgütleyicisi durumuna gelmesi, emperyalismin yeni tarihi özelliğidir. Savaş sonrasında ABD, içinde bulunduğu elverişli şartlar ve kendine has üretim dinamiklerine bağlı olarak gösterdiği, teknologiye dayalı büyük ekonomik ilerlemeyi, siyasi ve askeri faaliyetleriyle bütünleyerek, mali ve endüstriyel ülke tekelleri yoluyla dünya emperyalist hakimiyetini eline geçirmiştir. Hakim güç ABD, emperyalist sistemin örgütlenmesi yönünde, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi kendisine bağımlı kuruluşlarla, geniş ölçüde bir bağımlılık ağı yaratmıştır. Ancak ABD'nin bu emperyalist yükselişi öyle bir aşamaya varmıştır ki, ABD sermayesi diğer emperyalist ülkelerdeki sermayeyi ve tekelleri de kontrol etmeye başlamıştır. Bu durumda ABD ile diğer emperyalist ülkeler arasında bir çelişki başgöstermiş ve bu güçler ABD'ye karşı aralarında birleşerek, emperyalist sistem içersinde bir merkez kaç kuvvet oluşturmaya yönelmişlerdir. Bu davranış AET'i doğurmuştur. Günümüzde emperyalist faaliyetleri belirleyen bir unsur olarak bu çelişki (ABD > AET) gözününde bulundurulmalıdır. 


3) Emperyalist oluşu yenileyen bu iki tarihi faktörün yanısıra, sistemin özüne bağlı olarak «çok uluslu şirketler» şeklinde yeni bir tekel kategorisi ortaya çıkmıştır. Zamanımızda hakimiyetin çok uluslu şirketlere geçmesi, emperyalismin ekonomik yapılanmasına yeni boyutlar kazandırmıştır. Tekellerin uluslararası nitelik kazanmasıyla ortaya çıkan çokuluslu şirketlerin en belirgin özellikleri, dünya pazarına elde tutma yolunda, bu pazarı oluşturan ülkelere içsel biçimde yerleşmektir. Bu yönde çok uluslu şirketlerin oluşumu, bütün ülkelerde işletmeler açmak, bu ülkelerdeki sermayeyle birleşmek, şubeler açarak genişlemek ve küçük tekelleri yutmak gibi faaliyetlere dayanmaktadır. Çok uluslu şirketlerin emperyalist politikaları özellikle şu iki amaç tarafından belirlenir: a) Faaliyet şahasinın uluslararası çerçevede genişletilmesi, mümkün olduğu kadar çok ulusun dahil edileceği bir tekelci faaliyet sahasının gerçekleştirilmesi, b) Bu ülkelerdeki üretim biçiminin, çok uluslu şirketlerin, faaliyetlerini daraltmayacak «özel işletme» karekterini koruması, «bunların kanun ve kurumlarının özel kapitalist işletmenin doludizgin, zincirsiz gelişmesine engel olmayacak biçimde düzenlenmesi.» (“) 


Çok uluslu şirketler, emperyalist devletlerin gerçek hakimleri durumundadırlar, ve siyasi, askeri faaliyetlerde hükümet unsurunu kullanmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, çokuluşlu şirketler döneminde de ulusal sermayeye dayanan çıkar çatışmalarının hüküm sürdüğü görülmektedir. Tekelci kapitalismin gösterdiği genel kâr oranı gelişmesinin yeni yüzü, çok uluslu şirketlerin dış yatırımlardan geniş ölçüde kâr transfer ederek, kendi ülke yatırımlarını bu kârlarla finanse eder duruma gelmelerinde açığa çıkmaktadır. «Sermaye ihracına gelince, daha önce de gördüğümüz gibi, çok uluslu ABD şirketleri, sonuç olarak yüklü sermaye ithalâtçısıdır, ihracatçısı değil.» 
(9). Konu açısından önem taşıyan bir yön de, çok uluslu şirketlerin bütünleşme eğilimi yerine, birbirleriyle çatışma eğilimi göstermeleri ve bu eğilimi güçlendirmeleridir. Öyle ki çatışma ve çelişme, çok uluslu şirketlerin birbirleri arasında olduğu gibi, bir çokuluslu şirketin değişik ülkelerde faaliyet gösteren oğul - şirketleri arasında da yüze çıkmaktadır. Günümüz emperyalisminin işleyişini kavrayabilmek açısından, çok uluslu dev şirketlerin ve bunların çıkar doğrultularının ve çatışmalarının sistematik biçimde incelenmesi gereklidir. Ancak böyle bir çalışma bu yazının sınırlarını çok aşan bir hedeftir. 

Yeni niteliklerini göstermeye çalıştığımız çağdaş emperyalismin faaliyetleri ve bağımlılaştırma taktikleri de öz olarak şu noktalarda toplanır: Dış sermaye yatırımları yoluyla içsel bağımlılık sağlamak; kapitalist üretim biçimini yaygınlaştırıp kökleştirerek, dış ülkelerdeki yerli egemen sinıfları tekelci kapitalismin sömürü ağıyla bütünleştirmek; Şube bankalar ve yan korporasyonlar yoluyla dış yayılmayı genişletmek, kalıcı kılmak; anti - emperyalist mücadeleleri ve özellikle kapitalist üretim tarzını dönüştürmeye yönelik her türlü hareketi bastırmak için, bağımlı ülkenin egemen güçleriyle işbirliği yaparak askeri darbeler gerçekleştirmek, faşist yönetimler kurmak, yaygınlaştırmak; büyük para blokları vasıtasıyla mali - ekonomik kontrol sağlamak, buna bağlı olarak paranın devalüasyonu yoluyla bağımlı ülkelere baskı yapmak; Özel yatırımlar, askeri harcamalar ve dış yar- 


(12) Paul Sweezy; Çok Uluslu Şirketler ve Modern Emperyalizm, 
Yeni Adımlar, sayı : 19 - 20 
(13) Paul Sweezy, a.g. y. 
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dım programlarıyla bağımlı ülkeleri abluka altına almak; sömürülen ülkeleri kültürel yozlaşmaya iteleyerek, içsel dinamikleri köreltmek ve ülkeyi ideolojik baskı altında tutmak; hem emperyalist kontrol amacıyla hem de sosyalist bloka karşı koruyucu diş kaleler oluşturmak için, bağımlı ülkelerle askeri antlaşmalar gerçekleştirmek ve buna bağlı olarak bu ülkelerde askeri üsler kurmak; bağımlı ülkelerdeki insan potansiyeline yönelerek, eğitim olgusuna el atmak, eğitimi, özellikle de askeri alanda eğitimi, emperyalist çıkarlar doğrultusunda ele alıp gerçekleştirmek; ulusal kurtuluş hareketlerinin sosyalist niteliğe dönüşmesini önlemek ve hareketi gerçekleştiren ülkenin ekonomik yapısının kesinlikle kapitalist üretim tarzı çerçevesinde oluşturulmasını ya da öyle kalmasını sağlamak. 

ie (Birinci Bölümün Sonu) 
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Hulki Aktunç 


Emperyalizm ve Türkiye Üstüne 
(Tarihsel Bir Yaklaşım) 


Bu yazmın genel amacını kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

1) Siyasi açıdan çözümü yüzyılı aşkın bir süre tutan ve 1920” lere kadar emperyalist ülkelerdeki sınıfsal yapılaşmanın zaman zaman gündelik baş çelişkisini, Osmanlı İmparatorluğu halklarınınsa emperyalizm karşısındaki ana çelişkilerini barındıran «Şark Meselesisnin Osmanlı İmparatorluğu, dolayısıyla Türkiye toplumu için özü; 

2) Batı toplumlarında doğup gelişen kapitalizmin emperyalizme doğru evrilmesiyle, bu ekonomik sistemlerin «Şark Meselesi» ve Osmanlı İmparatorluğu karşısındaki genel tavrı; 

3) Kapitalizm ve emperyalizmin, Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik ilişkileri zemininde bulduğu giriş yolları; Osmanlı İmparatorluğunun altyapısal ilişkileri ve kıtalararası ekonomik bağlantılar. 
dan doğan sanayi ve ticaret unsurlarının, «rekabetçi kapitalizm - tekelci kapitalizm» evrilmesine paralel değişimi ve bu sistemlerle bütünleşmesi ; 

4) «Şark Meselesisnin xıx. yy. ın son çeyreğinde aldığı görünümle birlikte, Osmanlı İmparatorluğundaki ıslah, tanzim ve yenileşme hareketlerinin tekelci kapitalizm (emperyalizm) karşısındaki ekonomik konumu; emperyalizmin Osmanlı İmparatorluğunda önce «İşbirlikçi unsurlar ve kendi yatırım - kontrol kurumları» biçiminde beliren iktisadi çerçevesinin birtakım «batılaşmacı. ilerici, muasır medeniyetçi hareketler»le yerleşip yasallaşması... 

Birbirleriyle bağlaşan, ve asıl sorunun dört ayrı görünümlü gelişimini kavramlaştıran Şark Meselesi; kapitalizmin tekelci aşaması emperyalizm, Osmanlı İmparatorluğunun sınai ve ticari yapısı, batılaşmacı - ilerici hareketler; maddi var oluşlarıyla, Osmanlı İmparatorluğunun batırılışı ve bugünkü Türkiye'nin ortaya çıkışında ana etkenler yumağını oluşturmuş, toplumumuzun altyapısındaki temel iktisadi çizgileri çektiği gibi, kültürel, ahlâki, siyasi, sanatsal, ideolojik ve hattâ bilimsel değişmelerin asıl belirleyicisi niteliğini kazanıp korumuştur. 

Başka bir deyişle, yukarıda belirtilen «dörtlü bağlaşım»ın (dünden bugüne ülkemizin altyapısal ve üstyapısal durumunu kesinkes belirleyen dış ve iç dinamiklerin) tarihi ve somut konuluşu için girisilen bu yaklaşım denemesi; Lenin'in Rosa Luxemburg'u milli mesele açısından eleştirirken söylediği gibi «ülkeyi aynı tarihi dönem içinde diğerlerinden ayırdeden özgül niteliklerin hesabâ katılması» biçimindeki «Marksist teorinin mutlak gereğisnden (1/5. 103) kaynaklanacaktır. F 


ŞARK MESELESİ 


Dünya siyaset tarihine «Şark Meselesi» diye geçen uluslararası sorunun kökenleri, hemen hemen aynı topraklarda doğmuş üç büyük dinin (Musevilik, Hristiyanlık, İslâmiyet) toplumsal tabanları arasındaki çelişkilere, Haçlı seferlerini zorunlu kılan Avrupa iktisadi bunalımına kadar dayanır. İdealist Doğu ve Batı tarihçilerinin yalnızca bir «hilâl - salip mücadelesi» ve uzlaşmazlığı biçiminde açıkladıkları Haçlı Seferleri, Ortadoğudaki büyük islâm devletlerinin (bu bölgede- ki ticaret yollarını kontrol altına almaları varlıkları için zorunluydu) o çağ dünya ekonomisi içinde kazandıkları ağırlıkla, Avrupa kıyı ülkelerinin ekonomik hayatlarını felce uğratmasıyla açıklanmalıdır. 
Akdeniz ve Ortadoğu ticaretinin bölgenin yerli devletlerinden birinin eline geçmesiyle, Avrupa'da filizlenmekte olan kapitalizm daha do. 
Şarken devri darbeler yiyor, bu da feodalizmin gücünü sürdürür görünmesi biçiminde beliriyordu. Önemli islâm fetihleri sonucunda, Batı Avrupa'da ticaret derhal etkileniyor, uzun bunalım dönemlerine giriyor, şehirleşme hızını yitiriyor, meta - para değişiminin yerini, meta - meta biçimindeki daha geri bir üretim - değişim biçimini yansıtan ayni değişim alıyordu. 

Konunun kökenlerini burada açacak değiliz. Ancak bir geçiş dönemi olarak şu belirtilmelidir: Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında, uzun süren savaşlar boyunca ticari önem ve transit değerini yitirmiş bulunan Anadolu, düzenli merkezi devletin güçlenmesiyle bu önemi tekrar kazanmıştır. Böylece, Ortadoğu deniz ticareti oranında Anadolu karayolları da yoğun bir ticaret hacmine ulaşır. 

Batı'da kapitalizmin doğuş çağı olan XVI. yy. da, Osmanlı İmparatorluğunun iktisadi çöküşünü haber veren belirtiler görülmeye başlar. Ardı ardına kapitülâsyon ayrıcalıkları sökün eder. Osmanlı 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Devleti, değişen ticaret yolları ve sömürgelerden Avrupa'ya akan değerli madenlerin (bu iki unsur imalât sanayiinin kurulmasıyla sonuç. 
lanan sermaye birikimi hızlandırmıştı) altüst ettiği ticaret dengesini kendi hesabına etkilemek istemektedir. 

Bu etkileme çabasının yeterince maddi nedeni de vardır: İngiliz kapitalizminin büyük çıkarlarla bağlı olduğu Hindistan karayolu, giderek güçlenen ve iç pazarı hızla oluşan Rusya'yı Ortadoğu ticaretine bağlayan Karadeniz Limanları/Erzurum hattı, yine bu ülkelerin, ayrıca Fransa, İtalya ve Almanya'nm Ortadoğu ve Anadolu ile doğrudan ticari bağlantıları asıl «Şark Meselesisni alevlendirir. 1774'ler. 
den sonra da bu meselenin gerek Balkan halkları gerek Osmanlı aznlıkları açısından dış siyasal «etnik» veçhesini doğurur. 


Şark Meselesi, artık öncelikle savaş'larla değil, bu savaşların büyük ve «insancı», en azından «hristiyanperver» bahanesiyle Avrupa siyasetinde her an gündemdedir : Osmanlı İmparatorluğunun egemen olduğu ülkelerde yaşayan türlü mezheplerdeki hristiyanları, gerçekte ise, büyük ölçüdeki ticari ilişkileri baskıdan koruma, onları güvenliğe, hürriyet'e kavuşturma, 

Bu düzeyde gittikçe kızıştırılan uluslararası siyaset, zamanla İngiltere ve Rusya'yı karşı karşıya getirir. Bu zıtlaşmanın iktisadi nedenlerini Marx «Türkiye'deki Gerçek Anlaşmazlık Noktasında 


“(1/s. 29) açık seçik anlatmaktadır. 1850'lerde Batılı devletleri ve 


Rusya'yı en çok uğraştıran soru, «Osmanlı Avrupası ne olacak?» 
sorusudur. 

Rusya, Balkanlardaki Ortodokslar üzerinde kesin bir siyasi etki kazanmak ve Akdeniz'e inmek istemekte. Avrupa ülkeleri, özellikle İngiltere bunu engellemek için Slavlar arasında özgürlükçü, bağımsızlıkçı akımlar yaratma çabası yanında Osmanlı İmparatorluğunun bütünlüğünü Rusya'ya karşı «koruma» eğilimini ayakta tutmaktadır. 
(Feldâmareşal Helmuth Von Moltke, 1836'da «Uzun zaman Osmanlı egemenliğine set çekmek Avrupa ordularının ödevi olmuştu: Bugün ise Avrupa politikasının tasası bu devletin varlığın sürdürmesidir» demektedir.) 

Böylece, Osmanlı Devletinin XX. yy. ın ilk yıllarına kadar bir ölçüde başarılı da olan İngiltere - Rusya arasında denge siyasetinin ana çizgisi belirir. 

Osmanlı Devletinin bu denge siyaseti, kendi toplumsal yapısını da büyük ölçüde etkilemiştir. 

Uluslararası siyaset ve bunun içerideki yansılarının bir üstyapı kurumu olarak Osmanlı toplumu altyapısını nasıl etkilediği, ilginç bir araştırma konusudur. 
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Temmuz 1853'te, «Şimdi Şark Meselesini özetleyelim» der Karl Marx... «Koskoca İmparatorluğun topu topu bir tek ihracat limanma sahip olmasından, bu limanın da üstelik yılın bir kısmında kullanıl. 
maz öteki kısmında da İngilizlere açık bir deniz üzerinde bulunmasondan üzüntü ve öfke duyar. Çar, seleflerinin Akdeniz'de bir kapı edinme politikasını sürdürmektedir. Bu amaçla, Osmanlı İmparatorluğunun en uzak parçalarını birbiri ardından koparıp almakta ve Türkiye'nin kalbi demek olan İstanbul'un artık çarpmayacak bir hale gelmesini gözlemektedir. Türk hükümetinin güçlenir gibi oluşuyla veya bundan daha da kötüsü, Slavlar tarafından girişilen bir kurtuluş hareketinin belirtileriyle, niyetlerinin tehlikeye düştüğünü sezer sezmez, peryodik istilâlardan bir yenisine daha başvurmaktadır. 
Batılı büyük devletlerin alçaklığını ve korkaklığını bilip buna güvennden, o an elde etmek istediğini almakla yetinince fedakârlık taslayıp cömert görünmek için de, daima aşırı taleplerde bulunmakta. 
dır.» (I / s. 86). 

«İhtiyar ve sefil Union Jack» (Büyük Britanya) ve diğer Batı devletleri, «en gerici monark savunucusu Rus Ayısı» (Çarlık Rusyası) karşısında yeterince etkili davranamamaktadırlar. Genel bir savaştan korkuları, bunun «dünya çapında bir devrim»e yol açabilece-Zindendir. Statu guo'nun korunmasıdır tek kaygıları. 


«Statu guo, Padişahı Çarın, Slavları da Padişahın sultasından kurtulmaktan alıkoyan bu çözülme ve çürüme safhasıdır.» (11/5. 87) 

Ayrıca bu statu guo'nun sürdürülmesi zorunluğu, Osmanlı İmparatorluğunun denge siyaseti, bir anlamda da Batıya korkunç bir tavizler dizisi vermeyle sonuçlanmıştır. İktisadi yıkımı kesinleştiren 
1838 ticaret sözleşmeleri ve bunu izleyen tanzim - ıslah hareketleri, 
(Osmanlı İmparatorluğunda statu guo'nun korunması da zaten 1876” da kesinlikle son bulmuştur.) 

Bir örnekleme yapmak gerekirse, Rusya'nın müdahale bahanesi hristiyanları himaye etmektir, o halde İngiltere hristiyanların Osmanlı İmparatorluğundaki hukuki durumunu güçlendirerek bu vesileyi ortadan kaldırmalıdır. (Hristiyan unsurun İngiliz - Osmanlı iktisadi ilişkileri açısından taşıdığı özel önem, bu unsurun kesin güvenlik içinde olmasını gerektirir. Bunu, üçüncü ayrımda kesinlikle göreceğiz.) Ve böylece İngiliz müdahalesi, hukukilik kazanmaktadır. 

Talât Paşanın ifadesiyle, «Türkiyenin islâhat yapması hiçbir zaman ciddi olarak arzu edilmedi. Muahedelerde adı geçen ıslâhat makiyet itibariyle birer müdahaleden başka bir şey değildir. (...) Bir taraftan Türkiye ıslâhat yapmağa zorlanırken diğer taraftan da müdahale ve himayelerle siyasi, ve kapitülasyonlar vasıtası ile iktisadi istiklâlini büsbütün ortadan kaldırabilmek için Türkiye'ye tâbi olan milletler ayaklanmağa teşvik ediliyordu.» (DI / s. 9) 

Talât Paşa bu hesaplaşmayı geç de olsa yaptığı sıralarda, Batı için Şark Meselesi, I. Emperyalist Dünya Savaşıyla çözümlenmiş oluyordu. Fakat bu ün biraz öncesini görmekte fayda var. 

Şark Meselesinin çözümü için Osmanlı aydınının ileri sürdüğü yollarla sorunun niteliği hakkında ilgi değer ve tipik görüşlerden biri, Ali Suavi'ninkidir, 1867/68'de İngiltere'de çıkardığı «Muhbir» gazetesinde şöyle der: «Mes'ele-yi Şarkiyenin bugünkü hali şudur ki, Osmanlı Hükümetini mahvetmek isteyen Moskof, memâlik-i Osmaniye- de bulunan Hristiyanları tahrik etti. (...) Ey İngiliz dostları! Türkistan’dan şikâyet olunacak hali size beyan edeyim. Şudur ki; sizin Londra'nızda yalnız bir İngiliz kanunu var. Fransız kanunu yok, Moskof kanunu yok, Türk kanunu yok. Bizim İstanbul'umuzda her sınıf için başka başka kanun var. Fransızlar ve saireler Müslüman Mahkemesine gitmiyorlar. Çünkü hak kazanacaklarına emniyet etmiyorlar. Bu hal, tefrika meyyal Osmanlı hıristiyanlarına da ecnebilerden sirayet etti. Bu tefrikanın sonu nereye müncer olacaktır, pek açık görüyoruz. Hem de onun için ağlıyoruz. (...) İstanbul'dan otuz altı türlü kanun kalkmalı. Bir devlet için yalnız bir yol olmalı. (...) 
İşte Türkistanca saadet-i hal ve aklı erenlerin istediği islahat bundan ibarettir.» (IV / s. 43) 

Aklı erenlerin istediği, 1876'da, İngiltere'yi de memnun ederek gerçekleşir. 1876 Meşrutiyetinden sonra kurulan ve «devlet ve milletin terakki-i şevket-ü mikneti içün adalet» getiren Meclis-i Mebusanın 25 Nisan 1877 toplantısında Suriye mebusu Nufel bey, hristiyanlık sorunu üstüne konuşur: «Rusya devletinin, ötedenberi tenfiz-ü #emşiyet-i amâl için bulduğu vesail hıristiyanların himayesidir. Ben de hıristiyan olduğumdan. hıristiyanların efkârını beyan edeyim. 
Vakıa kendim Suriye ahalisindenim; Lâkin, bir buçuk aydan beri burada vatanımızın her tarafından gelen hıristiyanlarla görüştüm, konuştum. (...) Bütün hıristiyanların lisanından olarak, Rusya'ya hıtab ederim ki, himaye denilen şey nedir? Manası nedir? Bir meşru sebeb olur da, himaye aranırsa, malüm. (...) Şimdiye kadar, hükümat-ü milel-i islâmiyyeden adl-ü re'fetten başka bir şey görmediğimiz gibi, bilhassa Devleti Aliyyeden pek büyük inayet ve âtıfet gördük. Eğer hıristiyanlar rahat ve huzur bulmamış olsalardı, İslâm toprağında kalırlar mı idi? (...) Hasılı Rusya için himayet lâfzı, mücerred bir siperdir. Bu siperin arkasında gizli olan emeli ise, tevsi-i memalik ve teshir-i nüfusdur. (...) Delil getirmekteyim. Kavuk da sallamıyorum. (...) Bizi ateş tutmak için maşa makamında istimal etmek istiyorlar.» (V / s. 173 - 174) 

Peki ne olmaktadır? Denge siyaseti büyük maharetle korunmakta, verilebilecek her türlü taviz verildiği halde durum Osmanlı İmparatorluğunu aleyhine gelişmektedir Şark Meselesinde. 

Osmanlı yöneticileri, bu Osmanlı - Rus İngiliz dengesinde giderek yapayalnız kaldıklarını görürler. Denge'nin çatışan tarafları anlaşmaya yönelince, artık sorun Osmanlı İmparatorluğunu kesinlikle paylaşma sorununa dönüşür. 

Kendi içinde rekabetçi, dışa karşı sömürgeci kapitalizmden, 1870'lerden sonra, kendi içinde tekelci, dışa karşı emperyalist kapitalizme geçilmiştir. Bu aşama, Şark Meselesindeki dengeyi paramparça eder. Ve Şark Meselesinde rekabet eden ülkeler, üstünde rekabet edilen mal'ı paylaşmak için masa başına otururlar. (Almanya'nın masa başına oturmaması, sorunun çözümünde büyük bir rol oynamamış; yenilgisi ise, II emperyalist Dünya Savaşının görünüşteki nedenlerinden olmuştur.) 

Zaten sorun, daha da iştah verici hale gelmiş. Osmanlı Avrupası ne olacak? sorusuna, Ortadoğu hammedde kaynakları ve tekel yatırım alanları ne olacak? sorusu da eklenmiştir. 

Düğümün çözüme sürüldüğü yıllardan 1915'te Lenin şunları yazıyor: «İngiltere, Almanya'nın sömürgelerine ve Türkiye'ye el atıyor; Rusya, Galiçya ile Türkiye'ye el atiyor; Fransa, Al sace - Lorraine'i ve hatta Ren nehrinin sol yakasını istiyor; ganimetin (Anadolu ve Arnavutluk) paylaşılması için İtalya ile bir anlaşma imzalanmıştır; (...) Nerde burda ‘vatan savunması'? 
Emperyalist savaşın kendine has özelliği burda yatmaktadır: Tarihi gününü geçirmiş gerici - burjuva hükümetlerin başka milletleri ezmek için giriştikleri bir savaş.» (I / s. 135 - 136) 

Şark Meselesinin yol açtığı toplumsal hareket, savaşlarla sürerken, olay gelişmiş sanayi ülkelerinde gündelik baş çelişki'nin iç önemini kazanır, Lenin I. Emperyalist Dünya Savaşını, Rusya'nın iç politikası açısından böyle değerlendirir. 


Ve bu savaşın sonucu ile, yeni Türkiye Devletinin Batılıları tatmin eden reddi miras tutumu, Şark Meselesini çözmüş olur. Meseleyi yaratan önemli unsur zaten artık «batılaşmıştır». 

Şark Meselesi, kapitalizmin, daha sonra da emperyalizmin Osmanlı İmparatorluğu halkları ve ülkesi üzerindeki sömürüsünün karşılaştığı her engeli iktisadi, siyasi, kültürel yollardan etki altma alma, etkisizleştirme. yıkma sürecidir. 
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Bu etkisizleştirme ve yıkma süresince Bat'r iktisadi, kültürel, vb. tüm kanallardan her tür silâhı kullar özellikle rde var olugu da, İngiltere - Rusya anlaşmasının 1917 Devrim parçalanışı 


ve İngiltere (emperyalizm) ile Sovyet Rusya (sosyalizm) zıtlığının ortaya çıkışıyla, «denge» gerektiren bir ortamda olanağa kavuşur. 

Denge'nin sağı veya solunda bulunmak, yeni bir süreç boyunca Şark Meselesinin Osmanlı halkları aleyhine veya lehine çözümüyle sonuçlanabilirdi. 

İşgalci İngiliz amirali Sir F. de Robeck, 12 Şubat 1920'de Lord Curzon'a şu gizli mesajı yollar: «Müttefiklere karşı olan Türk milli hareketi bir felâket halini alıyor, bu hareket doğu sualini tamamen ve yeniden ortaya çıkarabilir.» (VI / s. 256) 

Fakat Şark Meselesi, tamamen ve yeniden canlandırılmayacaktır. 

1923 yılının iki olayı (İzmir İktisat Kongresi ve Lozan görüşmeleri) dengenin sağa eğilimli olduğunu gösterir. 

Şurası hatırlanmalı ki, Osmanlı Devleti, Ortadoğu ülkeleri ve halklarının emperyalizme, «endüstrileşmiş Batı ülkelerişne karşı konumlarında, Şark Meselesinde, siyasal bir direnç merkezi olmuş; bu özelliği en zayıf, en teslimiyetçi anlarında bile «kendiliğinden» tarihsel bağlarla taşımıştı. Burada önemli olan, yöneticilerin, siyasal grupların yıllık veya kısa dönemsel tutumlarının emperyalizme zararlı yahut yararlı olması değil; burada önemli olan, Osmanlı halklarının söz konusu direnci her olay karşısında bileyerek korumuş olmasıdır. 
“Türkiye'nin ağırlık merkezi oluşundan ötürüdür ki, Batı. Yeni Türkiye'nin batılaşma hedefini her bakımdan desteklemiştir. Bu hedefi desteklemek, çıkılan yolun nereye varacağını bilmektir. Askeri işgal sömürgeciliğinden tekelci sermaye işgali sömürgeciliğine yönelen Batı emperyalizmi, durumun gerçekten bhilincindeydi. 

Amerikan «Asia» dergisi yazarı Clarence K. Streit, Nisan 1923” te sonucu emperyalizm açisindan şöyle özetler: «Britanya İmparatorluğu'nun Müslüman sömürgelerini de tehdit etmeye başlayan Türk Devrimi kendisine başlıca iki hedef seçmiş bulunmaktadır: bağımsızlığın sağlanması ve modern Batı anlayışında yeni bir devletin kurulması. Birinci hedef, yabancıların yönetimi altında kaynayan bütün sömürge halklarına örnek olduğundan emperyalizm için büyük tehlike yaratmaktadır. Fakat ikinci hedef endüstri ülkelerine büyük yararlar sağlayabilir. Türklerin seçmiş oldukları hedefleri destekleyerek, emperyalizmin etki alanından kurtarılacak olan İslâm 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Ülkelerini endüstrileşmiş Batı'nın bir pazarı haline getirebiliriz.» 
(VII / s. 268 - 269) -Yazar emperyalizm derken. ABD ile o dönem için çıkar ayrılığı bulunan ülkeleri, meselâ, Bü Britanya'yı kast etmekte, endüstrileşmiş Batı derken ise, ABD vb. ülkeleri belirtmektedir!- 

Amerikan yazarı, kendi dünya görüşü açısından belki de tutarlı bir durum tahlili yapmaktadır. Fakat biz kendi dünyagörüşümüz açısından, birinci hedefin kasten abartıldığı nicelik ve nitelikte olmadığını verdiği sonuçlar bakımından bugün biliyoruz. İkinci hedef ise... onun sonuçları şimdi de Yaşanıyor. 


KAPİTALİZM, EN YÜKSEK AŞAMASI 
VE OSMANLI İMPARATORLUĞU 


Önceki ayrımda, «Batıda kapitalizmin doğuş çağı olan XVI. yy. 
da, Osmanlı İmparatorluğunun iktisadi çöküşünü haber veren belirtiler görülmeye başlar» demiştik. Burada amaçlanan, kuşkusuz ki, söz konusu çöküşün yalnızca dış dinamiklere koşulu olduğu değil. 
Ancak. üçüncü ayrımda da görüleceği gibi, Batının iktisadi gelişimiyle Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik yapısı arasındaki derin farklar, adı geçen sistemlerin karşı karşıya gelip birbiriyle geçişmesinden itibaren ikincinin aleyhine işlemiştir. Bu, önümüze bir iç dinamikler dış dinamikler ayrılığından çok. çözümlenmesi güç, karmaşık bir bütün çıkarıyor. Özellikle, kapitalizmin en yüksek aşamasına geçtiği dönemde. 

Kapitalizmin emperyalizme doğru evrilmesiyle, bu süreç içindeki Batı ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu ve «Şark Meselesi» karşısındaki genel tavrı konusunu açmadan önce, sözü edilen evrilmeye kısaca değinelim. 

Kapitalist üretimin, imalât sanayiinin oluşmasındaki tarihi başlıca dört şartı, Karl Marx şöyle belirtiyor: «Pazarın büyümesi, sermaye birikmesi, sınıfların sosyal mevkilerinde meydana gelen de-Zişiklikler, çok sayıda insanın gelir kaynaklarından yoksun bırakılması...» (VII / s. 151). 

Kapitalist üretimin bu ilk biçimine bağlı olarak, «Dünya pazarının birden bire genişlemesi, dolaşım metalarının çoğalması, Avrupa uluslarının büyük bir gayretle Asya'nın ürünlerini ve Amerika'- nın zenginliklerini ele geçirmek için giriştikleri yarış, sömürgecilik düzeni» biçiminde özetlenebilecek (IX / s. 93; Capital DI VA MI / I s. 364 - 6) süreç de, kapitalist üretimin karşısındaki feodal sınırlamaların yıkılmasına maddi katkıda bulunmuştur. 

Kapitalizmin anavatanı ve Kapitalin irdelediği somut toplumsal model'in İngiltere oluşu ile bu ülkenin dünyanın en büyük sömürgecisi oluşu arasındaki bağlantı, Osmanlı İmparatorluğunun iktisadi çöküşünde İngiltere'nin oynadığı başrolü açıklıyor. Bu rolün temelindeki iktisadi yayılma kesinlikle tek başına değil. XX. yy.ın ilk yarısına kadar, dünyanın en güçlü kapitalist - emperyalist devleti olan İhtiyar ve Sefil Union Jack, aynı zamanda sözde bir «medeniyet modeli» olarak da yayılma çabasındadır. Ve bu çaba, iktisadi yönelimle içi içedir. «Bütün milletleri, yeryüzünden silinip gitme tehdidi altında. burjuva üretim tarzını kabule, kendisinin medeniyet dediği şeyi benimsemeye zorlar; yani onları burjuva olmaya zorlar. Tek kelimeyle, kendi suretinde bir dünya Yaratır. (...) Nasıl kırı şehirlere bağımlı kıldıysa, barbar ve yarı - barbar ülkeleri de medenileşmiş ülkelere, köylü milletleri burjuva milletlere, Doğuyu Batıya bağımlı kılmıştır.» ( X / s. 46). En azından, olanca gücüyle bu belirtilenleri sağlamaya çalışır. 

Bu süreçle, XIX. yy. ın sonlarında, artık en yüksek, ama en son aşamasına erişir. «Bütün genel tanımlardaki itibari ve izafi değeri unutmadan», Lenin'in ünlü “emperyalizmin beş maddesi'ni burada hatırladıktan sonra; özetlemeye çalıştığımız kapitalizm - emperyalizm evrimleşmesi soyut modelinin sömürü alanı bulma açısından somutlandığı bir örnek olarak Osmanlı İmparatorluğuna göz atabiliriz. 

Avrupa'nın Asya ile ticareti, kapitalizmin doğuşundan önceki dönemlerde tüketim maddelerinden ibaretti hemen hemen. Bu mallar arasında, işlenmiş ürünlerin çoğunluğu dokumalardı. Osmanlı İmparatorluğunun gerek transit yolları açısından önemi, gerek XV., XVI. ve XVII. yüzyıllarda oluşturduğu istikrarlı düzen, Anadolu'- da ve bağlı ülkelerde hareketli bir ticaretle koşut zirai-sinai üretim ortamını güçlendirmeye başlamıştı. 


Ancak, Osmanlı İmparatorluğunun üretim ilişkileri, üçüncü ayırımda görüleceği üzere, ne iç pazarın bütünleşip genişlemesine yol açacak, ne de sermayenin birikimi için gereken hukuki dayanakları, sömürünün bu türünü yasallaştıracak, ne de «emeğinden başka satacak hiç bir şeyi olmayan». işgücünü gerçekleştirebilecek her şeyden yoksun emek'in ortaya çıkışmı sağlayacak dinamikleri taşımaktadır. 

Avrupa ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğuyla kurduğu ilk iktisadi ilişkiler, XVI. yy. ı yoğun bir biçimde kaplar. Kapitalizmin do-Zuş şartlarının tümü ile belirdiği bu yüzyıl, Doğu-Batı ticaretinin tüketim maddelerinden işlenecek maddelere, hammaddelere yöneldiği 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dönemdir de. Batının basit yeniden üretimden. genişletilmiş (kapitalist) yeniden üretime geçiş dönemi. 

Henüz kırı şehre esir edip bütünleşmiş bir iç pazar çevresinde güçlenememiş, gitgide ilerleyen teknolojileriyle askeri güçleri arasındaki doğrudan bağlantı, burjuva rejimleriyle kesinleştirilmemiş Batı, Sanayi Devriminden önce tek taraflı bir bağlantı kurar Osmanlı İmparatorluğuyla: Kapitülasyon. 

İlki 1535'te sağlanan kapitülasyonların «tektaraflı; oluşunda, şöyle bir gerçek yatmaktadır: Kapitülasyon hukuki açıdan tek taraf. 
lıdır; bir anlaşma değil, bir fermandır. Sağlayan tarafı bağlamaz. 
İstendiği anda kaldırabilecek kapitülasyon, hem bir direnç belirtisi, hem bir teslimiyettir. Değişen ticaret yollarını Osmanlı İmparator- 
” luğunun egemenliği altındaki bölgelere çekmek isteyişiyle, bu ayrıcalıklardan yararlanmanın da fiilen tek taraflı (Fransız ticareti lehine) oluşu, ilginç bir çelişki barındırıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğunun iç dinamikleri, çelişkin yanlardan ikincisinin güçlenmesine yol açarken, Batı büyük bir hızla kapitalizmin egemenliğe yol almaktadır. 

İlk kapitülasyon ayrıcalıklarındaki «serbestçe seyahat, alışveriş, tüccar gemilerinin güvenliği, Fransızların Osmanlı ticaret hukukuyla değil kendi ticaret hukuklarıyla bağlı olması...» gibi madde-Jer, zamanla diğer Batılı ülkelere de «teşmil» edilmiştir. 

Kapitülasyonların ekonomik özü incelendiğinde görülen, bu ayrıcalıkların Osmanlı iç pazarına egemen olma düzeyinde açık bir «sömürgeci tırmanma» niteliği taşıdığıdır. XVII. yy. da Osmanlı gümrük rejiminde açılan indirim gedikleri, anlamlı bir biçimde «katolik unsurun himayesi» ile yan yana yer alır. 

Kapitülasyonların tarihi de. «ferman» özelliklerinin «anlaşma» niteliğinde donduruluşuyla (XVII. yy.) son bulur. (Aslında daha ke. 
sin ve yıkıcı olarak yeniden başlar. Çünkü, önceden her yeni Osmanlı yönetimince doğrulanmadığı takdirde geçersiz sayılan ayrıcalıklar artık geleceğe de etkili, yönetimi hukuken bağlayıcı bir nitelik almıştır.) 


Kapitülasyonların türlü özellikleri, Batı kapitalizminin eski sömürgeci özeliklerini yansıtmaktadır, Kapitalizmin Osmanlı İmparator-Yuğuyla İlişkilerinde 1838 Ticaret Sözleşmeleri, dış pazar egemenliği- nin eski sömürgeci gelişiminde bir doruk noktasıdır. Başka bir açıdan da, Osmanlı İmparatorluğundaki yerli sanayinin çöküşü ile ticari sermayenin dışabağlı özelliklerinin kesinlikle belirişi. 

XIX. yy. başında Sanayi Devrimine ulaşarak «olmak ya da olma. 
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mak (bir dünya pazarı yaratmak ya da yaratamamak) noktasına gelen kapitalizm, en güçlü temsilcisi İngiltere yoluyla 1838 Ticaret Sözleşmesini imzalar, (Bu sözleşme de hemen aynı yıl diğer kapitülist ülkelere «teşmil» edilerek, Osmanlı Devletini genel siyasi açıdan da bağlayan «sözleşmeler» halini almıştır.) 

1838 Ticaret Sözleşmeleri, Osmanlı İmparatorluğundaki bütün 
tekelleri (yed-i vahit düzenini) kaldırır. «İhracı yasak madde» kavramı silinir, İmparatorluk topraklarında mal satış ve ulaştırına tezkereleri, vergiler, kontrol mekanizmaları yerle bir edilir. Her mal için ithal «özgürlüğü» sağlanır. İthal mallar için yüzde 3 giriş vergisi ve yüzde iki munzam vergiye karşılık, amediye resmi (her Osmanlı eyaletini geçerken verilen yüzde 3), ayrıca gemiden - gemiye mal nakli ve transit vergisi ortadan kalkar. 

Asgari sonuçlarıyla 1838 Ticaret Sözleşmeleri, Osmanlı üreticisi ve dışabağsız tacirin ezici rekabet karşısında eriyişi, (1827 - 1846 
yılları arasında, İngilterenin Osmanlı İmparatorluğuna ihracat hacmi beş kat artar), buna karşılık kapitalizmle göbekbağları pekişen «Avrupa tüccarının» (Batılı tacirlerin ayrıcalıklarına sahip azınlıklar) güçlenmesi, Devletinse mali kaynaklarının kurumasıyla düştüğü bunalımın giderek iflâsa, dış borçlanmaya yönelişi demektir. 


Sözleşmelerin 1845'te sona ereceğinde anlaşılmışsa da, birinci ayrımda belirtilen «Rus tehlikesiz (1849) bahanesiyle İngiltere durumu savsaklar . 1850'de sözleşme yenilendiği gibi, gümrük vergilerinde yeni indirimler de sağlanarak ağırlaştırılır. 

«...bekel -öncesi kapitalizmin, yani serbest rekabetin hakim olduğu kapitalizmin gelişmesi, daha ileri gidemeyeceği sınıra 1860'lar ve 1870'lerde varmıştır. Şimdi de sömürge fetihlerindeki büyük «hamle'nin tam da o dönemden sonra başladığını, dünya topraklarının pay edilmesi için mücadelenin olağanüstü bir şiddet kazandığını görü yoruz.» der Lenin. (1/5. 160). Dış pazarların iktisadi bağımlılığı, artık yalnızca «ucuz hammadde satıp pahalı işlenmiş madde almak»- tan ibaret olmayacaktır. Kapitalizm, sömürgelerinin, yarı sömürgelerinin ve etkisi altındaki tarım ülkelerinin tüm kaynaklarını (yatırım alanları, genel maliye, işgücü bunlarla ilişkili diğer etkinlikler; hukuk vb.) kontrol altına alma durumundadır. 

1878'de İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğundan istediği «ıslahat»ın şartları, bu açıdan son derece kesindir: 1) Babıali'nin Anadolu'daki vilâyetlerinde teşkil olunacak jandarma kuvvetleri Avrupah subayların komutası altında olacak; 2) Anadolu'nun büyük şehirlerinde merkezi mahkemeler kurulacak bunlara alt kademede- 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ki diğer mahkemeleri denetleme yetkisi verilecek, Merkezi mahkemelerin her birine Avrupalı bir yargıç atanacak verilecek her hüküm hakkında onların fikri alınacak; 3) vilâyete o bölgenin vergisinden sorumlu bir tahsildar tayin edilecek ve bu görevli on yıllık süre içinde tamamen kaldırılması öngürülen aşar vergisinin feshi işlemine başlayacak. Bu memur tercihen Avrupah olacak; 4) Valilerin ve hâkimlerin belirli bir süre için kesinlikle görevleri başında kalması sağlanacak, aynı statü tahsildarlar için de uygulanacak. (XI / s. 172) 

İstekler, Layard tarafından TI. Abdülhamit'e sunulurken, daha inceltilmiş, bunların «Osmanlı devleti dahilinde Muntazam bir idare ve ilerleme uğruna vaat ve ilân edilen ıslahat ve tanzimat” meydana getirilmesinde kesinlikle ve hızla alınması gereken öne ədbirler olduğu ileri sürülmüştür. Salisbury'n'n dört teklifi içinde açıkça yer almayan fakat Layard'ca belirtilen diğer «kalkınma ve or. 
leme» şartları ise, kısaca şunlardır: Devlet maliyesini düzenlemek için Avrupalı uzmanlar kullanılması, ünlü Avrupalı hukukçulara kanun imal ettirilmesi, ziraat ve madenlerin Avrupa ilmi ve sermayesi olmadıkça faydalı olamayacağı, su ve karayollarının geliştirilmesi («Karadan Hindistan'a dahi öyle bir yol açılır ki, bu yolun önemi, İngilizler kadar Türkleri de alâkadar eder. İngiltere'de birtakım yüksek kimselerin ve iktidar sahiblerinin nüfuzu altında bir çok sermayedarlar vardır. Bunlar öteden beri Osmanlı Devletinin yararına çalışarak bu uğurda hiç bir masraftan kaçınmamışlardır. Şu büyük yolun - Poğu demiryolu - inşas'na dahi isteklidirler.») (XII/sayı 22, 8. 13-27) 

İngiliz emperyalizminin doğuşunu ve fiilen işlerliğini gösteren en açık belgelerden biri... bu «reform» tasarısını. tabii bunları gerçekleştirmek için İngiliz sermayesinin Babiâli'ye vereceği borçlar destekliyordu! 


«Reform», Osmanlı Devleti tarafından hükümranlık haklarını zedeler nitelikte görülerek sürekli ertelenince, Layard şövle yazar: «1879 yılı Osmanlı İmparatorluğunun geleceğini tayin etmiş ve ben- de artık bu devletin tekrar eski kuvvet ve bağımsızlığını kavuşacağı ümitlerini söndürmüştü, geriye onu kaderiyle başbaşa bırakıp yıkılmasını beklemekten başka bir şey kalmıyordu.» (Additional Mamuseripts, 39 138, s. 51 ;XI / s. 184). 

Önce mamul maddeler (dokuma, baharat vb.) alan, sonra kapitalizm çağında hammadde alp mamul madde satan, emperyalizm döneminde ise kendi kurumlarını her açıdan ülkeye yerleştiren Batı karşısında, Osmanlı ne durumdaydı? 
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Abdülaziz'in son yıllarında (1875) hazinesi resmen iflâs eden, 1877'de altı vergi kaynağını (damga. müskirat, balık avı, tuz, tütün, ipek) Rüsumu Sitte İdaresiyle alacaklarına bırakan, Muharrem Ka-Yarâmesiyle de Düyunu Umumiye'nin kuruluşunu onaylayan (1881) Osmanlı devletinin «kaderi» neydi acaba? İçerdeki, bozulan toprak rejimi, prekopitalist düzenin gerikalmaışlığı, Batılı tekellerin istilası, sinai ve ticari sermayeyle kaynaşmış bankaların (İngiliz - Fransız kapitalizminin bankası : Osmanlı Bankası; Alınan kapitalizminin bankası, Deutsche Bank...) ezici baskısı, borçlar, vb. nin çizdiği «kader» hakkında, Layard'ın: ajanı bulunduğu İngiliz emperyalizmi, ne düşünüyordu? 

İngiliz hariciyesinden Markiz Salisbury. Sir N. O’ Connor'a söyle der 1898'de: «Bizim fikrimize göre; Çin ve Türk İmparatorlukları öylesine zayıftır ki, bütün hayati meselelerde bizim hariciyemizin tavsiyelerine tamamen uyacaklardır. Fakat İngiltere ve Rusya tavsiyelerde bulünürken hep birbirlerine zıt hareket ediyorlar. Şayet Rusya ile anlaşırsak bunda her iki memleketin müşterek menfaatleri vardır.» (V1/s.7 -8) 

Avrupa'nın emperyalist ülkeleri arasında imzalanan paylaşma anlaşınaları, XIX. yy. sonundaki en önemli siyasi yönelimin belgeleleridir: Üçlü İtilaf'ın, ve üçlü İttifakın temelinde yatan bu anlaşmaları, Lenin beşinci maddesiyle özetler. «Kader» budur. 


Ve «Avrupanın düzelmesi için (...) Osmanlı İmparatorluğunun çökmesi gerekmektedir» (V1/s.88; Sir A. Nicholsen'den Sir E. Grey” ©). 

Avrupa'nın düzelmesi için, yani Karadeniz kıyılarındaki kömür havzalarının, Basra körfezi kıyılarındaki petrol yataklarının yılda altı-yedi milyon ton tahıl verebilecek olan uçsuz bucaksız bozkırların, bakır madenleri, afyon ve tütün tarlalarının, Mezopotamyadaki pamuk tarımına elverişli ovalar ve hayvancılığa elverişli yaylaların, Hindistan'a ulaşacak en kestirme demiryolunun. Karadeniz'e, Akdeniz'e, Basra körfezine ve Kizildeniz'e açılan en elverişli limanların, «fakir madenler bakımından zengin» tüm Anadolu'nun, buradaki bakır, demir, kurşun, çinko, petrol ve antimuan rezervlerinin, krom, zımparataşı, civa, boraks. potas, lületaşı, şap ve kromun, gümüş ve demirle henüz keşfedilmemiş diğer maden yataklarının emperyalizm tarafından kesinlikle paylaşılması; Dr. Hikmet'in deyimiyle, «geberen» çağına gelmiş kapitalizmin bir dönem daha yaşatılması için. 

İç çelişkilerini yumuşatmak, eli kulağında devrimi biraz daha geciktirmek, yoğun bir işçi sınıfına sahip olmayan Ortadoğu ülkelerini doludizgin sömürmek için. 
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Amerikan gazetecilerinin 1920'lerde ballandıra ballandıra anlattıkları (VI/s. 70 - 74) bu imkânlar dizisi üzerindeki Osmanlı Devleti, Birinci Emperyalist Dünya Savaşında kapitülasyonları kaldırma çabasına girişince kendisine ilk karşı çıkanın yandaşı (!) emperyalist Almanya olduğunu görür. 

Ve bu savaş sonucunda paramparça, edilir. 

Birinci Emperyalist Dünya Savaşının en büyük ve.gizli galiplerinden Amerika, dünyanın yeni jandarması 1922'de W. E. Westermann'ın ağzından şöyle demektedir « Yakındoğu'nun Mirası» konusunda: 
` Orta ve Uzakdoğuya demiryolu ve denizyolu ile ulaşımın sağlanması gereklidir. Bu nedenle Yakındoğu'nun batılılaştırılması bir gorunluk haline gelmiştir. Yakındoğu, doğulu özelliklerini kaybetmeli, tarihi sevap ve günah kavramlarını, bu kavramlara New York, Petrograd, Berlin, Paris, Londra gibi batı başkentlerinde verilen muhtevayı esas alarak, değiştirmelidir. í 

Yakındoğunun batılaştırılması sorunu acil ve kaçınılmaz bir z0- runluk olarak karşımızda durmaktadır. Bu girişimin genel olarak dünya insanlığının yada bölge halklarının yararına bir davranış olup olmadığı tamamen ayrı bir konudur. Bizi şu anda ilgilendiren batı girişimciliği ile doğunun tepkisi arasındaki tarihi kavgadır. Makabiler tarihinin bir bölümünde bâtılaşmış Yahudi papazı Jason'un çevresindeki en değerli ve soylu gençlere şapka giydirdiğini okuyoruz. İçin- de bulunduğumuz dönemde Yakındoğunun bir kez daha batılaştırı. 
ması gerekiyor. Diğer bir deyimle Yakındoğulular bir kez daha »şapka giymesini» öğrenecekler. (VII/s. 182) 

Ayrımı kısaca toparlarsak: Kapitalizmin daha sonra emperyalizmin Osmanlı İmparatorluğu halkları ve ülkesi karşısındaki tavrı da» bir süreç boyunca şiddetlenen sömü mün karşılaştığı maddi-manevi her engeli kendisiyle iktisadi bağ içindeki işbirlikçileri yedeği- ne alarak iktisadi. siyasi, askeri, kültürel yollardan etki altına alma, etkisizleştirme ve yok etme diye özetlenebilir. 


(Yazının 3. ve 4. bölümleri, dergimizin gelecek sayılarında yer alacaktır.) 
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i bilgi yayınevi: 


Salih'Münir Paşa Raporu/1903 


Aşağıdaki rapor, Osmanlı aydınının fil siyaset içinde ulaştığı antiemperyalist bilincin önemli örneklerinden biridir, II Abdülhamid'e sunulan bu raporda açıkça görüldüğü gibi, emperyalizm (kavramının bilimsel olarak henüz temellendirilmemiş olduğu bir dönemde (4903), Salih Münir Paşa, / kapitalizmi, emperyalizme yönelten iç sebepleri (kapitalizmin ülke içi bunalımları, açlık, işsizlik ve muhtemel devrimci patlama-Tarı...), / emperyalizmin yeni sömürgeci niteliğini (yalmzca hammadde kaynaklarına yönelik ve askeri işgali eski sömürgecilik yerine, yerin de yatırım yaparak çok yönlü sömürü), / Uluslararası tekelci sermaya rekabeti ile bunun paylaşma antlaşmaları ve savaşlarıyla son bulmasını, / savaşların ekonomik muhtevasını, / İngiliz Ortadoğu siyasetinin ekonomik muhtevasını, / Osmanlı İlmparatorluğundaki « azınlıklar ve emperyalizm konusunu, / ticaret yolları ve emperyalist fetih siyaseti 
bağlantısım... açık seçik ortaya koymaktadır, Salih Münir Paşanın, 1908 
hareketi sonucunda, görevden uzaklaştırıldığım da belirtelim. 


İngilizlerin politikasında insaf, yücelik, samimiyet ve mertlik yoktur, Diğer devletlere karşı davranış ve muameleleri, İngiltere'nin jeopolitik mevkiinin gereklerine ve ticari menfaatlarına göre tamamen çıkarcı niteliktedir. Şöyle ki; 

İngiltere Adası her ne kadar geniş ise de, barındırdığı nüfusu yetecek kadar mahsul vermediğinden, eksiğinin tamamlanması için dışarıdan çok miktarda yiyecek getirtilerek halkının geçimini sağlamak zorunluğu vardır. Diğer taraftan sanayiinin de gelişip genişlemesi sebebiyle fabrikaları. kendi iç tüketiminden kat kat fazla üretim yapmaktadır. Böylece bir yandan halkının yiyecek noktasınını ikmal etmek, diğer yandan milli sanayiine lüzumlu olup da yurt içinde yetiştiremediği ham maddeleri ucuza sağlamak, öte yandan sanayi ürünlerinin fazlasını yüksek kârlarla satıp faydalanmak için sömürgelere ve dış pazarlara şiddetle ihtiyacı vardır. Kısacası İngiltereyi yaşatan sömürgelerle dış pazarlardır. İngiltere halkının refahı, saadet ve serveti, hükümetinin de kudretle var olabilmesi ancak bunlarla mümkündür. 

Hindistan gibi dünyanın en zengin ve en büyük bir kıtası ellerinde bulunduğu, diğer yerlerde de daha büyük sömürgeleri olduğu halde, bilinen çeşitli sebeplerden dolayı, İngiltere Adasının nüfusu günden güne arttığından, ticaretinin ilerlemesi sebebiyle yeni fabrikalar yapıp sanayi ürünleri de çoğaldığından, eski sömürgeleri bile bu ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. 

Kendisi için hayati bir mesele olduğundan, İngiltere'nin, sömürgelere ve ticaretin serbestliği hususuna büyük ölçüde önem vermesi ve kıtalar arası ulaşımın da güvenlik altında bulunmasına fevkâlâde özenmesi tabiidir. = 

Bir taraftan ticaret serbestliği ile kıtalararası ulaşım güvenliğini sağlamak diğer taraftan da her yanı denizle çevrilmiş İngiltere sahilleri ile servet kaynağı olan sömürgelerini ve bunlar arasında ulaşıma hizmet eden binlerce gemisini her hangi bir dış saldırı- dan korumak için -günün birinde kendisiyle savaşa girmesi muhtemel olan devletlerin deniz kuvvetlerine denk- bir donanma vücuda getirmiş ise de bu donanmanın görevini tamamiyle ve istenilen biçimde Yerine getirebilmesi, başlıca geçit ve boğazların, yeni dünya ticaret yollarına hakim önemli noktaların da elinde bulunmasına bağlı olduğundan, İngilizler ötedenberi bu hususta itina ederek Cebelitarık, Malta, Aden ve sair bir çok önemli noktaları birbiri ardı sıra ele geçirmişlerdir. 5 

Gerçekten, İngiltere'nin sömürgeleri ve dış pazarlarıyla bağlantıları kesilip ticaretleri durdurulursa, milyonlarca İngilizin aç kalıp telef olmak tehlikesi muhakkaktır. 

İngiltere, bu kratik durumunun gereği olarak, geçen 20 yıl içinde, aşağıda açıklanacak iki sebepten dolayı, telâş ve endişeye düşmüş ve dış politika faaliyetini eskisine nisbetle daha da antırmıştır. 

Bu sebeplerden birincisi: Almanya, Fransa İtalya ve Rusya, milli sanayilerini korumak maksadiyle gümrük nizamlarını değiştir. 
miş, ithâl mallarına yüksek gümrük tarifeleri koyarak İngiliz mallarının yurtlarına girmesini zorlaştırmış; kendi ürünlerinin sürümünü artırmışlardir. Böylece İngiliz ticari çıkarlarının bu ülkelerde azalıvermesi, İngiliz sermaye sahipleri ile ticaret ve sanayi erbabını zararlara uğratmış, dolayısiyle İngiltere Hükümetini de sarsmıştır. 

İkincisi: Almanya ve Fransa, ötedenberi meşru ve devletler arası andlaşmalarla tasdik edilmiş sahibi olmıyan veya sayipleri olduğu halde İngilterenin hiç bir engelen uğramadan mallarını gönderip sattığı; halkının yiyecek, sanayiinin de ham madde olarak ihtiyaç duyduğu malları ucuza saladığı bazı bölgeleri ele geçirerek sömürge haline koymuşlar, buralarını kendi sanayi ürünlerinin sü-Tümüne tahsis edip himaye usulüne uygun tarifeler de koyarak İneline geçirerek sömürge haline koymuşlar, buralarını kendi sanay?” 
ürünlerinin sürümüne tahsis edip himaye uslüne uygun tarifeler de koyarak İngiliz ticaretine kapamışlardır. Bu suretle ötedenberi İngiliz mallarının pazarı olan yerlerden bir çoğu Alman ve Fransız tacirlerinin eline geçmiştir. 

Ruslar da Asya'dan ta Çin'e kadar ilerleyip elde ettikleri veya nüfuzları altına aldıkları yerleri Rus malları ile doldurup buralar- dan İngilizlerin ellerine geçmişlerdir. 

İngilizler, işte bu mahrumiyet ve zararlar karşısında, elden gidenleri telâfi için Mısır'dan başlıyarak geriye doğru, ta Ümit Burnuna kadar. Afrikanın iç ticaretine tekellerine geçirmenin yollarını hazırlamaya koyulmuşlardır. Bu teşebbüslerine karşı gelen olursa, çarpışmayı ve harbe tutuşmayı da kesin olarak göze almışlardır. Hattâ bundan dört yıl önce Fransızların Faşodâ'ya İngiliz plânını bozduğundan, Yani önlerini kesip o taraflarda da rekabet manası taşıdığından, bilindiği gibi, adeta Fransaya ültimatom verip az kaldı ki harbe giriyorlardı. 

Hasılı İngiliz ticaretine ve mallarının sürümüne halel verdikleri ve sanayi hususunda şiddetle rekabet ettikleri için İngiltere; Almanya, Fransa ve Rusya'nın aleyindedir. 

Almanya, Fransa ve Rusya devletleri, ticaret ve sanayilerinin ilerlemesi nisbetinde savaş güçlerini artırmamış olsalardı, İngiltere birer vesile bulup şimdiye kadar onlara savaş ilân eder, sömürgelerini çoğaltıp genişletmelerine ve İngiliz ticaretini sarmalarına müsaade etmezdi. Yani İngiltere'nin bunlara karşı susması, savaşa tutuşmanın pek kolay işlerden olmamasından ötürüdür. Hattâ bundan bir kaç yıl evvel, Amerika - İspanya savaşı başladığından İngiliz Devleti, Amerika Cumhuriyeti'ni kuvvetçe kendisinden aşağı gördü; den, Filipin ve Küba adalarında istilâdan sonra ticaret serbestliği usulünü koyacağını taahhüt etmiyecek olursa fiilen müdahale ederek adı geçen yerlerin istilâsına göz yummayacağını Amerika Hükümetine anlatmıştı. Amerikalılar da bu yolda garantiyi esirgemediklerinden İngiltere müdahale etmedi; sonunda da bu iki önemli ada itirazsız Amerikalıların eline geççti. 

İngiltere ile diğer devletlerden her hangi biri arasında ne zaman bir mesele ortaya çıkarsa bunun önemini kesdirmek için, meselenin İngiltere sömürgelerinin en büyüğü olan Hindistan'ın yolu Ümitburnu veya Trensvaal yolu ile ilgisi olup olmadığına bakmalıdır; şayet Hindistan Yoluyla veya İngiliz ticaretiyle bir ilişkisi varsa, İn. 
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ölüm kalım demek olacağından, mesele pek önemıgilterenin yüzgeri etmek ihtimali yoktur; savaşı ve -uaxârlığı göze alması kuvvetle muhtemeldir. Fakat mesele, Hindistan ve Afrikanın bahsi geçen yerlerine ait değilde İngiltere hükümeti müsamahalı bir tutum takınır ki (Madagaskar), (Nijer) ve (Ternov) meseleleri bu görüşe birer misaldır. 


işde uzlaşıcı davranmıyor. 


İngiltere'nin Osmanlı Devletine karşı ötedenberi uyguladığı politikaya gelince; Yakın zamanlara kadar İngilizler Osmanlı Devletine, Türklere ve Müslümanlara olan sevgilerinden değil. fakat Rusların o sırada Ortaasya yolunu bırakıp Anadolu üzerinden ve bir de Süveyş tarafından Hindistan'a doğru sarkacaklarını tahmin ettiklerinden, dostluk gösterirlerdi. Yani mevkii itibariyle Rusya'nın bu hareketini önlemesi tabii olan Osmanlı Devletini korumak, dolayisiyle Hindistan'ın da emniyetini sağlamak demek olacağından, yine İn. 
giliz çıkarlarına hizmet sayılırdı. 


Bir de İran'a giden İngiliz malları, en yakın Yol olan Trabzon, Erzurum ve Doğubayazıt yolundan gönderilirdi. Bu yoldan başka İran'a transit için Volga, Ejderhan, Hazar Deniz'inden geçerek giden Anzeli, Veşt yolu ile Poti, Kutais ve Tifis'den geçen ve bir kolu Bakü'dan Tebriz'e diğer kolu da Hazar denizinden İran sahiline ulaşan iki yol daha da, bu yollar hem dolaşık hem de Rusya'nın elinde bulunduğundan. Rus Hükümeti'nce fazla transit vergisi ve himaye usulüne göre bir takım engeller çıkarılarak İngiliz ticaretine kapanabilirdi. Osmanlı Hükümeti ise, bilinen muahede gereğince, öyle gümrük muamelelerinde hareket hürriyetine malik değildi. Üstelik “Trabzon yolu, Erzurum ve D. Bayezit'ten Tebriz'e; oradan da Tahrana ve Tahran'dan da Meşhed'e, Meşhed'ten Herat ve Merv'e ulaştığından, Merv ise Peşaver'in anahtarı mesabesinde, askerlik bakımından fevkalâde ehemmiyetli bir yer sayıldığından, Rusya ile bir savaş çıktığında İngilizler, Trabzon yolundan asker sevki imkânını da görüyorlardı. Ayrıca Osmanlı Saltanatı, aynı zamanda kutsal İslam Halifeliğini de temsil etmekte idi. İngiltere'nin Hindistan'da milyonlarca Müslüman tab'ası bulunduğundan, Osmanlı Devleti ile dost olarak, Hilâfet'in yüce nüfuzundan oralarda istifade etmeyi de çıkarına uygun buluyordu. 

Rusya o zamanki politikası gereğince, Şark tarafına gerçekten pek göz atmış, İstanbul'a doğru ilerleyip bu şehri ve Boğazları ele geçirmek emeline düşmüş olmasıyla İngilizler, Osmanlı Devletini takviye ederek Rusara karşı kuvvetli bir engel çekmiyecek olurlarsa, bunların emperyalist saldırılarına karşı durulamayıp Hindistan'ın elden gideceğini de düşünüyorlardı. Ancak, Rusya, sonraları Hindistana yaklaşmak için Anadolu yolundan vazgeçerek Ortaasya'daki Hanlıkları birer birer istilâ ile Herat yolunu seçip hayli ilerleyince, İngilizlerin Anadolu'ya verdikleri ehemmiyet de azaldı. Ayrıca İstanbulun Rusya tarafından zabtına veya bir Hıristiyan devletin eline geçmesine, Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarının kapanması hakkındaki usulün değiştirilmesine teşebbüs edilmiyeceğine ve İngiliz ticari menfaatlarinin cari olduğu Basra körfezi tarafına tecavüze kalkışıl. 
mıyacağına dair Rus Devletince 1877 tarihinde İngiliz Devletine garanti verildiğinden, Eleşkirt ve D. Beyazitten geçerek İran'a giden ticaret yolunu da, Berlin Kongresinde Doğubeyazit ve Eleşkirt arazi ile beraber, Ruslara verdirip burasını da emniyet altına aldıkların- dan ve nihayet Mısır'ı bazı fevkalâde hal ve vukuat neticesinde işgal edip Kanal yolunu da ellerine geçirdiklerinden, Osmanlı Devletine karşı politikalarını başkalaştırdılar. 

İngilizler. Mısır'dan geriye doğru, Ümitburnuna kadar Afrika. 
nın içerisini ticari menfaatların sevkiyle ele geçirmeye kalkışınca, önemli hir harekât üssü olan Mısır kıtasında devamlı surette kalabilmenin de çarelerini aramaları icap etmiştir. Şayet Osmanlı Devleti kuvvetli bir halde bulunursa, günün birinde, İngilizleri Mısır'da görmek istemiyen diğer bir devletle birleşerek, elinden zorla alınmış mahım istemeye kalkışması ihtimal dahilinde olduğundan, öyle tehlikei bir hain meydana çıkmasına, imkân vermemek için Osmanlı Devletinin kudret ve kuvvetinin azalması, Osmanlı Ülkesinin de -İstanbula, Boğazlara ve Anadolu'dan geçen Hindistan yolunun selâmetiyle ilgiti hususlara dokunulmamak şartiyle küçülmesini kendi çıkar politikalarına uygun görmeye başlamışlardır. 

Bu politikanın gereği olarak Arabistan ile Necit taraflarının ve Hicaz Kıtasının tedricen Osmanlı hükümetinin elinden çıkması ve kutsal İslâm Hilâfeti'nin, İngiltere'nin uzaktan nüfuzuna tabi olarak Serif'ler eline geçmesi ve sonra Arabistan, Necit ve Irak taraflarının İngiliz himayesi altında, Aden ve sair yerler gibi sömürge haline girmesi için mahirane entrikalar çevirmekte oldukları, durumun mütalâası ve yapılan ihbarlarla anlaşılmaktadır. 
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İngilterenin bahsi geçen bölgeleri Osmanlı Devletinden ayırmak istemesinin mali ve ticari önemli bir sebebi daha vardır. Şöyle ki: Necit. Arabistan ve Irak tarafları bugün için pek verimli değildir. 
Ancak, İngilizler oralarını hüküm ve nüfuzları altına alınca -zan ve iddialarına göre yeni ve A) fenni usullerle bölgenin tabii servet kaynaklarım, yani bir çok madenleri, zift ve petrol kuyularını işledecekler, kanallar ve burgularla sular getirip araziyi sulayarak ziraatı geliştirecekler; vapur ve demiryollar ile de ticarî muameleleri ve ulaşımı kolaylaştıracaklar; memleketin asayiş ve inzibatını da teminat altıma alacaklardır. B) Bu suretle bahsi geçen yerlerin tabii servetlerinden İngiliz sermaye sahipleri ile teknisiyenve işçilerini faydalandırmakla beraber yerli halkın da, yurtlarının gelişip kalkınmasından dolayı kazanç ve gelirleri artmakla ihtiyaçları da o nisbette çeşitlenip çoğalacağını, kazandıkları fazlaca para ile de yine İngiltere'de yapılan bir çok mal ve eşyayı satın alabileceklerini, hasıl İngüz Milletinin iki suretleyani hem yeni sömürğeleri o biçim işletmekle, hem de İngiliz mallarını satmakla vararlanacaklarını hesap ediyorlar. 

İngiltere'nin Ermenilerin emel ve isteklerini alkışlar ve onları destekler bir politika gütmesinin sebebine gelince: Ortaya bir Ermenistan meselesi çıkarıp Avrupanın karariyle Rusya hududu yakınlarında bir Ermeni Beyliği veya yarı bağımsız bir Ermeni Vilâyeti teşekkül edecek olursa, Rusya Ermenilerinin de milli duyguları galeyanâ gelerek bu beyliğe veya yarı bağımsız vilâyete katılmak isteyecekleri; bunu başaramasalar bile Rus hükümetini az çok rahatsız edip uğraştıracakları ve bir gün gelip Hindistan, Uzak Şark veya başka tarafa ait bir işten dolayı Rusya ile İngiltere arasında savaş çıktığı takdirde, zaten İngilizlerin minnettarı ve uydusu durumunda olacak olan bu Ermeni Beyliği veya yarı bağımsız Vilâyeti, Rusya Ermenileriyle beraber ayaklanarak, Rus ordularından bir ikisini olsun oralarda tutmakla, savaş yükünü hafifletmek suretinde İngilizlere hizmet edecekleri: hasılı Ermenilerin bu suretle Rusyanın böğründe müziç ve daimi bir çıban olacakları düşüncesidir. Fakat bu maksatların hasıl olması uğrunda bir çok kan dökülecekmiş; bir çok Ermeni telef olacakmış, buralarını düşünmek İngiliz Diplomatlarının işi, vazifesi ve âdeti değildir; İngiltere çıkarları uğruna, caiz ve mübah olmıyan şey yoktur. 

Bütün hallerde emir ve ferman, kimseye minneti olmıyan Velinimetimiz, Padişahımız, Şevketlü Efendimiz hazretlerinindir. 

8 Cemaziyelevvel 321, 22 Temmuz 319 (4 Ağustos 1903). 


(Salih Münir Paşa Raporunu ilk kez Hayri Mutluseğ, Belgelerle Türk Tarihi Dergisinde yayınlamıştır: Sayı 26, Kasım 1969) 


Kemal Tahir 


Kıbrıs Durum Muhakemesi/1969* 


Aslında biz Kıbrıs'ı dava edecek durumda değildik başlangıçta. 
Kıbris'ı dâva etmek İngiltere menfaatlerini dava etmektir. Fakat burnumuzdan yakalandık dışarı çıkamıyoruz: Şimdi Kıbrıs'ta son derece ciddi işler olmaktadır. Yani kan dökülmektedir ve büyük adamlar arasinda kan dökülmektedir. Ayak takımı ölmüyor biliyorsunuz. Eski dahiliye vekilini öldürüyorlar. Burada durum gayet ciddidir ve biz de bu ciddi duruma karşı hiç bir tedbir almış değiliz. Ya emrivakiyi kabul edeceğiz. O zaman bütün on senelik, on beş senelik, 1955'den bu yana devam eden rezilliklerin hepsini giyinip kuşanacağız ve o zaman, Yunan istekleri bitmiyor, Hemen İmroz, Bozcaada istekleri çıkacak, Hemen arkasından pürüz çıkarmak için İzmir isteği çıkacak, İzmir isteği. Ve bu yüzden, bu yolla tıpkı Mısır'ı nasıl vurdularsa aynen bizi öylece üç gün üç gece dövecek Yunanlılar havadan. Biz uçaklarımızı kaldıramıyoruz. Mısır nasıl kaldıramadıysa. Bizim benzinimiz yok, uçakları kaldırmaya izin yok NATO'dan. Nâsır'ın başına gelen odur. 

Türkiye'nin başına gelecek felâket üç gün sürecek bir Yunan şamarıdır, Tirilyonlarca maddi zarara uğrayacağız. Yanıp yıkılacağız, can kaybina uğrâyacağız ve bütün ordumuz dövüşemez bir ordu olduğu hissine kapılacak. Bu bizim onurumuzu kiracak, bizi insanlıktan çıkaracak. Otuz beş milyon Türkiye'yi yedi sekiz milyon Yunanistan dövmüş olacak. İki milyon İsrail'in kırk milyon Arab'ı dövdüğü gibi. Yapılmak istenen, hazırlanmakta olan oyun budur. 

Hemen arkasından, yahut o kargaşalıkta Kürt meselesi gelecek. 
Kürdistan'ı kaybetmek tehlikesindeyiz. Hele Barzani (**) muhtariyete kavuştuktan sonra büsbütün bu tehlike kapımıza gelmiş çat çat çalmaktadır. 


(©) Kemal Tahir'in, 1969 yılının şartları içinde Ortadoğu üzerine bir sohbetinden alınmıştır. 
(**) Barzani, Batılı tekelleri kendi bölgesine davet etmekte geç 


kalmamıştır. (T. D.) 
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Halen Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlike daha vahim tehlikedir. Türkiye kirk senedir iyi - kötü emperyalistlere hizmet ettiği için dayak yemedi. Şimdi yavaş yavaş bizim emperyalistlere hizmet etmek imkânımız kalmadığı gibi emperyalistler de bizim hizmetimizi ödeyecek durumda değiller. Pahalı olmaya başladık. Otuz beş milyonluk uşak, otuzbeş milyonluk aylık asker pahalı geliyor heriflere, Bunu tehlikeli olmaz hale getirmek lâzım. Bir toplumu tehlikeli olmaz hale getirmek demek, kendi derdine düşürmek demektir. Biz herhangi bir bombardıman sonucu kaybedeceğimiz maddi zararı 20 senede ödeyemeyiz. 20 senede yerine koyamayız. Ayrıca kırılmış olan onurumuzu da 50 senede yerine koyamayız. Ve Türkiye üzerinde hâlâ İslâm - Hıristiyan, Doğulu - Batılı tezadı devam etmektedir. Ve Türkiye'den başka direnecek doğulu kuvvet yoktur, Ortadoğu'da. Onun için bize bu terbiyeyi vermek niyetindedirler. Maksatları odur. Ve bunun için lâzım gelen taşları oynamışlardır. Vaktiyle oynamışlar, on beş sene evvel Kıbris taşını oynamışlar, yutturmuşlar bize. 


yurdu- ve dünyayı sarsan olayların 
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Osmanlı İmparatorluğu, Emperyalizm ve Ortadoğu 


(Bir Örnek: Belgelerle Kıbrıs) 


OSMANLI'NIN KIBRIS'I 
NİÇİN VE NASIL ALDIĞINI ANLATIR 


Bu ada nice zamandan beri Venedik elinde olup bu sırada gerçi barış olmuştu ve aramız iyi idi. Lâkin Mısır'a giden hacı ve tüccar gemileri bu ada korsanlarından zarar görürlerdi. Sorulduğu zaman inkâr edüp denizden bozgunculuk eden Mesine ve Malta gemileri derlerdi. Bu sırada Mısır Defterdarı giderken gemisini alup yağma ettikleri belli olunca üzerlerine sefer gerek oldu. Şeyhülislâm Ebüssuud Efendiden fetva istenince şöyle fetva verdiler: 

MESELE: Sâbıkan vilâyet-i dârâ islâmdan olup, ba'de zamanin küffârâ hâksâr müstevli olup, medâris-ü mesacidin harab ve mw'attal, ve menâbir ü mehâfilin <alâimi küfr-ü delâlet ile mâlâmdl edip, nice türlü ef'âli habise ile dimi islâma ihânet kasdın eyleyip, ve etrâfa âleme evzâ» kabihaların işâ'at eyleseler. Padişâhaı dinpenah hazretleri, hamiyet islâm muktezâsınca, diyâri mezküru küffâri rüsiyâh elinden alp, dâr-i islâma ilhak eylemeğe “azimet ve himmet buyursalar, sâbıkan mezkür keferenin tasarruflarında olan âhar vi-Tâyetler musâlâha olundukta ellerine verilen ahid.nâmede mezkür vilâyet dâhil olmak ile, şeriati mutahhara mucibince, mezkür ahid-nâme nakama azimet buyurmalarına mâni olur mu beyan buyurula? 


ELCEVAP: Asla mâni olmak ihtimâli yoktur. Pâdişâhi ehli islâm (&'azzallahu ensârahu) tevâifi kefere ile sulh eylemeği ol vakit mesri? olur ki, kâffei müslimine menfa'at ola. Menfa'at olmayacak asla sulh meşrü? değildir. Müşâhede olunup müebbed yahud mu vakkat sulh olunduktan sonra, menfa'at bu zamanda bozulması; ens 


m 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fæ görülse, elbette bozmak vâcib ve lâzım olur. Hazreti Resülullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) hicreti nebeviyyenin altıncı yılında, küffâra Mekke ile on yıl sulh edip Hazreti Ali (keremallahu vecheh) müekked ahidnâme yazıp mu'âhede mukarrere kılındıktan sonra, gelecek yıl bozmak enfa görülüp, hicretin sekizinde üzerlerinde varıp, Mekkei muwazzamayı feth buyurmuşlardır. Hazreti Halifei rabbul'âlemin (Allâhu teâlâ, saltanatının gölgesini, müslümanların başları üzerinde dâim kılsın, onu kuvvetli yardımıyla ve fethi mü. 
binle teyid etsin) azimet-i humâyunlarında, cenâb-i Risâlet-penâh (sallallâhu aleyhi ve sellem) hazretlerinin sünnet-i şeriflerine iktidâen buyurmuşlardır. Müstetbi'i fetli-i mübindir. Biinâyetillâhil melik-ilkmu'in. 

İmdi, padişahın fermanı gereğince gemiler yapılup yat ve yarağ görüldü. Osmanlı ülkesinin iskelelerihde çok yiyecek yığıldı. Vezirlerden beşinci vezir Lala Mustafa Paşa bütün askere serdar oldu. Anadolu Beylerbeyisi İskender Paşa ve Karaman Beylerbeyisi Hasan Paşa, Halep Beylerbeyisi Derviş Paşa, Şehrizül'dan ayrılma Muzaffer Paşa ve Rumeli'nin beylerinden Tırhala, Yanya. Mora, Elbasan ve Prezerin sancakları beyleri askeri ile ve beş bin yeniçeri, Yahya adındaki kethudaları ile, cebeci ve topçu ve biraz bölük halkı bu işe verilüp deniz yanını korumak için üçüncü vezir Piyale Paşanın da gitmesi buyuruldu. Yüz seksen parça kadırga, on mavuna ve yüz yetmiş parça Karamürsel soyundan gemiler, hepsi üç yüz altmış parça gemi ile Kapudan Ali Paşa dokuz yüz yetmiş yedi zilhiccesi ortalarında (1570 Mayıs ortaları) Beşiktaş'tan salup Akdeniz'e yola çıktılar. Değeri yüce padişah Hazretleri de kayıkla “Yedikule'ye dek islâm askerini gönderi-gittiler. Donanma-yı humayun Fenike'ye vârup Anadolu askeri henüz gelmediğinden yirmi gün orada dinlenüp sonradan saldılar. Yetmiş sekiz saferinin yirminci günü (25 Tem; muz 1570) Kıbrıs Adasının kıblesinde Tuzla kıyısına demir attılar. 
Piyale Paşa hem padişahın güyeğüsü, hem de üçüncü vezir iken serdara uyup hiç aykırı gitmedi. Buyruğu gereğince önce adaya çıkup serdarın otağını kurdu öteki paşalar da çıkup görmekle ve ululukla serdarı bindirüp otağına götürdüler ve Piyale Paşa donanma gemilerine varup yerine geçti. 

BU BÖLÜM 
OSMANLI'NIN KIBRIS İSKÂN SİYASETİNİ ANLATIR 

` Limasol (2 Temmuz. 1570), Tuzla (3 Temmuz 1570), Girne (9 Temmuz 1570), Lefkoşe (9 Eylül 1570) ve nihayet Magosa (6 Ağustos 1571) birbiri ardından fethedilince, Osmanlı İmparatorluğu Kıbris adasınm tamamına sahip olabilmiştir. 
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Magosa kalesi dışında, adadaki Osmanlı fethinin kolay olmasında, Venedik idaresinden hiç de memnun olmayan ada Yerli halkımın yardımlarının da rolü olmuştur. 

Bu şekilde Osmanlı yönetiminin yerleşmesine yardımcı olan ada halkına iyi muamele edilmesi ve kendilerine her türlü kolaylığın gösterilmesi hakkında emirler verilmiştir. 

Ada halkına adaletli muamele edilmesini sağlamak için, fiili olarak Kıbrıs'da bulunan asker ve yönetici sorumlulara devamlı olarak emir ve talimat gönderilmekteydi; bu emir ve talimatlarda Osmanlı devletinin yeni tebaaları hakkındaki niyet ve siyasetleri açıkça öğrenilmektedir. Aynı zamanda, Osmanlı kanunlarını uygulayan ya da vergi toplayan memurlara, ada halkının mali durumlarını kuvvetlendirmeleri için hiç bir gayretten sakınmamalarını ve onları himaye etmeleri tavsiye edilmiştir. Bir memleketin, halkın refahı ile oluşacağı gerçeğinden hareket edilerek vergi konusunda çok ılımlı bir sistem uygulanmaya başlandı. Osmanlı devletinin, ada halkının hukuki düzeninde yaptığı en büyük değişiklik, Franklar devrindenberi adada uygulanagelen ücretsiz mecburi çalışma angaryasını kaldırarak halki hürriyetine kavuşturmasıdır. Çünkü daha Lefkoşe'nin fethinde bu usul İslâm hukukuna aykırı —bid'at— olarak telâkki edilmiştir. 

Türklerin Kıbrıs adasında asil yerleşmeleri, diğer yeni fethedilen memleketlerde yaptıkları gibi, bu amaç ile adaya getirilen Türk göçmenler vasıtası ile gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde göçmen nakli Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip bulunduğu ve uyguladığı iskân usüllerinden «sürgün» usülüne göre yapılmıştır. Fakat bu şekilde, bir yerden insan nakli kelimenin anlattığı gibi zorla olmayıp, yeni fethedilen topraklarda daha iyi hayat yaşamayı arzu eden kimseler arasından seçilerek yapılmakta idi. 

Anadolu ve Karaman ve Rum ve Zulkadriye'de vâki Kadılara hüküm hâlâ Kıbrıs Beylerbeyi Sinan dâme ikbâlühu süddei saadetime mektup gönderüp Kıbrıs ceziresi asâkir-i nusrat eser istilâsiyle hayli yerleri harap olup ve harap olan yerler ziraate ve bağ ve bah. 
ça şeker kamışına salih olup hattâ toprağında ziraat olunan bir Kkilesinden elli altmış kile hasıl verir kuvvetlü yerler olup eğer Kasabat ve eğer Kurası ve sair arazi ve buk&'i mâmur ve âbâdân olmak lâzım idügün bildirmişsin imdi cezere-i mezburenin ab-u havası tamam itidâl üzere olup mahuf ve muhatara olan mahallerde kale. 
ler bina olunup ve müstevfâ asker tayin olunup aslâ havf ve hatr ihtimali kalmayıp tamam emn-ü emân hasıl olup ve bilcümle ol diyara kesirülitibarın mâmür ve âbâdân olması mühimettan olmağın 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ol cezireye varanların iki yıla değin öşür ve hukuku alınmayıp affolunmak üzere memaliki mahsuramda saab ve sengistan yerlerde mütemekkin olup yer hususunda müzayakaları olan reâyâyı ve reâyâ arasında şirret ve şekâ ile mâruf olanları ve vilâyet tahririnde yuzılmayıp kalan reâyâ oğlanlarım ve sonradan ahar yerden gelip müs tevaitm olanları ve kendülerin yerleri olmayup ücret ile yer dutan reâyâw ve müddeti medidden beru yaylak ve bağ ve bahçe ve yer dâvâsı edüp araları faslolunmayup nizâ üzere olanları ve ehli karyeden olup yerlerin ve yurtların bırağup şehirlerde o mütemekkin olanları velhasıl eğer kasabat ve eğer kur'a ve şehirlerde bi-kâr olup işi gücü olmayup leventlik eyleyenlerden ve şehir ve kasabatta såkin olan erbab-a hiref ve sanayiden pabuççu ve başmakçı ve dert ve takiyeci ve kemhacı ve mutaf ve hallaç ve kazzaz ve aşçı ve başçı ve mumcu ve semerci ve nalbant ve bakkal ve debbağ ve dülye ve bennâ ve taşçı ve kuyumcu ve kazancı ve sair ehli sanayiden ve bilcümle her nevi şelirden ve kasabat hanelerine göre her on haneden bir hane ihraç edüp dahi yarar adamlara koşup kış erişinceye değin mükebbel esbab ve davarları ve çiftleriyle cezire-i mezbureye geçürmek emredüp buyurdum ki vusul buldukta bu bapta mukayyet olup kurada olup dahi şirret ve şekâ ile meşhur olanları veyahut vilânet defterinden hariç olup yerleri ve yurtları olmayup üçret ile yer tutanları ve ribahurluk edüp ve yer hususunda, birbiri ile dâva ve niza üzere olanlardan ve sair vech-i meşruh üzere müteaddit çiftleri ve davarlarıyla ihraç eyleyüp anun gibi tasarruflarındaki yerle. 
ri ve mülkleri var ise bey'i men-yezid edüp değer pahasıyla sattırıp akçaların eshabına teslim eyleyüp dahi âlet tâcil Silifke caniplerine yönderüp Kıbrıs caziresine geçirmek ardınca olasın ve ehli sanattan dahi zikr-olumanlardan ve sair lâzım olan hirefi her on haneden bir hone hesabı üzre yarar kuvvetlâ ve güçlü kimseleri yazıp ve ihraç edüp Silifke yolundan Kıbrıs ceziresine geçüresin bu babda dikkat ve ihtimam ile ona mukayyet olup eğer şehirden eğer kasabattan ihraç olunan ehli sanattan ve eğer kuradan ihraç olunanların bir veçhile kat'eylesin ki ifraz olunmakla yerleri ve mülkleri cüz'i paha ile satılıp hayf olunmayıp ve malına zarar gelmekten hazer edesiz ve bilcümle her on haneden bir tane eğer çiftçi ve cğer erbabı saniyeden isimlerile ve resimlerile deftere kaydedüp çiftçi olanlar ne miktar davarları ile yazıldığı ve ehli saniyeden yazılanlar mükemmel esbabı ile yazılup hangi karyeden ve hangi mahalleden yazıldıklarına mufassal ve meşruh deftere kayd edip defterin bir suretin Yüdde-i Saadetime ve bir suretin Kıbrıs Beylerbeyisine gönderdikten sonra bir suretin dahi Kadılığın mahkemesine konula onun 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gibiler yazulduktan sonra ol canibe varmayup vasıl olamazlarsa yoka landukda gerü sürüle ve mübeşir olanlara muhkem tenbih ve tekit oluna ki bu babda gaflet eyleyüp Kıbrıs'a yazmak bahanesile ahz-ü celp eylemeyüp kimseden akça almadıklarına toprak kadılarında temessük alalar ve bu hususta tam hak üzere olup bab-ü ihtimamda dakika fevt eylemeyesin ve emrim üzere Kıbrıs'a gönderilmeye salih olanlar defter oldukta hangi kasabada ve hangi karyede sâkin oldukları ve kimlere kefile verdiklerini isim ve resimleri ile yazup bu bahane ile Kıbrıs'a sürülmeye lâzım olmayan mütemevvil sahibi kimselerden ahz-ü celp olunmaktan ziyade hazer eyleyesin ve cazireye varanların ikişer yılık hasıl alınmaya deyü emrim olduğun reâyâya tenbih ve ilân eyleyup cezirei mezbureye tergib eyleyesiz ve bilcümle emr-i şerifim üzere Kıbrıs'a yazılıp ve kefili alınıp ihraç defterine kaydolunup dâvarıyla Kıbrıs'a gönderilenlerden biri gaybubet edip ahar diyara vara her ne mahalde bulunursa anda siyaset olunur siz ki Vilâyet kadhlarısız bu babda gereği gibi basiret üzere olup emrim ile cezirei Kıbrıs'a yazılanlar onun gibigaybubet edüp herhanginizin kadılığı varalar bilâtehir habsedüp Süddei Saadetime arzeyleyesiz ki gereği gibi hakkından geldirile ve kadılığınızdan yazılanları dahi bir an ve bir saat eğlendirmeyüp Silifke iskelesine irsal eyleyesiz ki öte yakaya geçüp Kıbrıs Beylerbeyisi dâme ikbâllühü köndüye varan defter mucibince öte yakaya geçürüp ve bilcümle Kıbrıs Beylerbeyisinden vasıl olduklarına temessük almayınca gelmeyeler ve ol temessükler geldükte Süddei Saadetime gönderesin bu hususu mâ'an görüp itmama eriştirmek için Kadılara hüküm gönderilmiştir emri şerifim mucibince bu maslahatı mâ'an görüp ikdam ve ihtimam. eyleyesiz ve bazı kimseler cezireye yazılmaya salih olanlar için bana tâbidir deyü himayet eder ise şöyle ki onun gibilerden himayetle ol mâkule kalup dahi emrime muhalif kimseler yazılmakla Süddei Saadetime şikâyete geleler ol babda hâmi olup maslahata karışalar, haklarından geldirmek mukarrerdir onun gibileri sürdürüp maslahata karıştırmayasız mütenebbih olmazlarsa mukaddem ismi ile ve resmi ile arz eyleyesiz. Bir sureti Karaman, İçel, Bozok. Alâiye, 
Teke, Manavgat Kadılarına her on hâneden bir hane olarak 5720 
hane olur. 13 cemazi-ül evvel 980. 21 Eylül 1571) 


Bir memleketin refahının halkın durumuna ve iyi yaşamasına bağlı olduğu ilkesinden hareket eden Osmanlı devlet adamları, bu hükümlerden başka, adada olagelen savaşlar yüzünden yerlerini bırakıp dağlık bölgelere iltica eden ada halkıma iyi niyetlerinin örneği olarak, geri dönmek isteyenlere her türlü kolaylık ve yardımı yaptılar. 
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“KIBRIS'TA 
“TOPRAK VE MAL DÜZENİ NASIL İŞLER 
ONU ANLATIR 

Osmanlı İmparatorluğunun esas teşkilâtında fethedilen memleketlerin arazisi Padişahın malı olur. Bunun için Kıbrıs fethedil diği zaman ekilebilen ya da hali olan bütün arazi Padişahın malı yani arazi-i emiriye ya da miriye namı ile Padişaha ait oldu. Yerli Hıristiyanların evleri, dükkân ve bahçeleri özel mülkleri sayıldı. Ancak ellerinde bulunan arazi Padişaha ait oldu. Padişah bu arazinin Hıristiyanlar tarafından işletilmesine izin verirdi, fakat üç yıl süreyle işletilmeyen arazi sahibinin elinden alınır ve işletebilecek başka birine verilirdi. Bundan amaç adanın ihtiyacı olan ürünü sağlamak ve halkın yaşama düzeyini yükseltmekti. Böylece ekilebilen arazinin bütününün ekilmesi sağlanıyordu. Halkın işletmesine müsaade edilen arazinin varidatının öşrünün padişahın atayacağı kişilere verilmesi Zorunlu idi. 


KANUNNÂME'İ CEZİRE-İ KIBRIS 


Kıdvetülümerdi vel-ekâbir müstecmi'u cemi-iLme'dli vel-mefdhir cezirei Kıbrıs dejterdârı olan Mehmed. dâme *uluvvuhü tevkii refi'i humâyun vâsıl olcak ma'lum ola ki 

Küffâra hâkisâr zamanında cezirei Kıbrıs reayası mahsülatının kasimlerinden kimesneden südüs ve kimesneden humus ve kimesneden rubw ve kimesneden sülüs alınugelüb... ve cezirei mezbürede dimekle maruf tâife beğlerine her haftada iki gün beğlerine ve sipahilerine hizmet idegelüb ve reaya ve baliğ olmış oğlanları kimi altmış ve kimi seksen ve kimi doksan akçe kasimlerin virdüklerinden sonra kendüleri ve oğulları ve kızları içün tuz hakkı diyü beşer akçe virürler imiş ve ziraat itdükleri yerlerinden külliyen kasimlerini, üçde bir virürler imiş ve cezirei mezbüre reayasından birinin kısrağından katır olsa altmış akçe ve eğer tay otsa yiğirmi beş akçe ve inekleri buzağılasa beş akçe ve *âdeti agnâm her koyundan bir akçe we her kuzudan bir akçe alnurmuş ve cezirei mezbüre nahiyelerinde Limnose ve Odime nahiyelerinde otuz altı pâre karye bağlarının kasimlerini üçde bir alđuklarından sonra her dönümde bir buçuk akçe resmi dönüm. alurlarmış. 

Cezirei mezbüre redyası hakkında mezid *inayetim mukarin olmağın zikrolunan parikoz tâifesi her haftada bir gün miri sükkerhanelere ve ekindiklere ve sâyir Tâzım gelen hidemâtı hümâyunuma hizmet itmek ve sâyir gibi kasimleri humüsden alınmak ve ispençleri otuzar akçe ve reayanan alâsından... akçe ve evsatından seksen 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akça ednâsından altmış akçe harao ve 'âdeti agnâm. dahi iki koyuna bir akça olunmak olmuştur. 

Buyurdum. ki, hükmi şerifi våcib-il ittiba'ım vüsül buldukta cezire-i mezburei temam, tahrir eyledükde Teayanın virgüsin ta'yin olunduğın reayaya tenbih ve lâm ve idüb bu hükmi şerifimin bir suretin vilâyeti mezbüre defteri zahrına ve bir suretin sicilLi mah. 
fuza kayd itdüresin ki minba'd mazmuna Tümayüniyle *amel olunub emrime muhâlif reayadan kimesne ziyade nesne taleb eylemeye söyle bilesin 'alâmeti şerife #timad kılasın. 

Tahriren fi evdili şehr-i cümâdelahire sene semânin ve tis'a mia bimakama Konstantaniyyetel-mabrüsa. 


p 
++ 

Kıdvetülümerâ-i vel-ekâbir müstecme'u cemi-iLmedli velmefâhir zülkadril etem vel fahril eşem. elmuhtessa bi-mezidi 'inayestil.melik-is-sameđ cezirei Kıbrıs defterdârı ve muharriri olan Mehmed dâme *uluvvühü tevkii refi'i hümayün vasıl olıycak malum ola ki 

Dergâhı mwallâma kazâyâ defterin günderüb küffarı hâkisâr zamanında, cezirede olan kanunların beyân idüb cümleden biri cezireye haricden met& gelürse çuka ve akmişeden gayrı her yüz akçede dokuz akçe şümrük (gümrük) alınub ve cezireden gayrı yere alub gitseler her yüz akçede beş akçe gümrük alınurmış. Ve çuka ve sâyir yapağından. işlenmiş meta'dan her yüz akçede iki akçe ve akmişe Kısmından her yüz akçede beş akçe gümrük almub ve cezîrei mezbüre ehalisi evlerin me'külat kısmından ve hamirden ki kifayet mikdarından ziyade olmaya anun gibiden nesne vermeyüb ve un ve boğday ve arpa gerek hariçden cezireye getürsünler gerek cezireden alub gitsünler bir akçe ve bir habbe nesne alınmayub ve taşradan kalalara satmak içün getürdükleri hamirin her yüküne on altı akçe bac alınurmış ve yalılarda sayd olunan balikdan her sandalda üç akça alınub ve boğazlanmak için gelüb kassaphanelerde boğazlanan sığırn erkeğinden ve dişisinden beşer akçe alınduktan sonra m uhte sip dahi ikisine bir akçe alırmış. Ve her balık yükine on altı akçe alınub ve resmi kile diyü üç kile boğdaya bir akçe alınub ve meyve- nin her yükine bir akçe ve odunun üç yilkine bir akçe ve arabasına bir akçe ve zeytunın her altı kilesine bir akçe ve çekirdekli penbenin her kantanına. beş akçe ve sâfisinin kantarına on beş akçe alurlar imiş. Ve kapanda satılan esbâbın her kantarına iki akçe kapan hakkı diyü, alurlarmış. 

Ve hini tahrirde cezirei mezbüre hububâtı &lâ ve evsat ve ednå #tibariyle boğdayın her İstanbul kilesi on ikişer ve arpanın kilesi altışar ve mercimeğin kilesi on üçer akçeye ve burçağın altışar 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akçeye ve baklamn kilesi onar akçeye ve sisaman kilesi otuzar akçe ye ve nohudun kilesi on dörder akçeye ve 'alefin kilesi üçer akçeye ve burçağın altışar akçeye ve kendirin kantarın iki yüz elli akçeye ve harnubın kantam otuz beş akçeye hisab olduğın bildürmişsin. 

İmdi kasabbanelerde boğazlanan sığırlardan ve koyun ve keçiden veçh-i meşruh üzere muhtesibler ahgeldüği akçe ref'olunub ve kal'alarda satılmak içün gönderilen hamir yükinden alınugelen on altı akçe bac dahi ref” olnub ve reayadan sâyir virgüleri ve me'külat ve sâyir kıymeti veçh-i meşruh üzere mukarrer olmak emrim olmuşdır buyurdum ki 

Hükmi şerifim vusül buldukda muhtesib olanlar boğazlanan sığır ve koyundan ve keçiden ve gayrıdan aldukları akçeyi va hamir bacın ref? eyleyüb andan gayrı zikrolunan kavânini mukarrer tutub deftere kayd. eyleyesin Bu hükmi şerifim ile *amel olunmak içün bir sürelin cezirei mezbüre defteri zahrma kaydidüb ve bir suretin mahkemelerde mahfuz olan sicillerde kayd itdüresin ki kuzât ana göre 'amel idüb reayadan vaz'olunan kanuna muhalif ziyade bir akçe ve bir habba aldurmayub cezirei mezbüre reayası âsüde —hâl olalar Şöyle bilesin "alâmeti şerife #timad kılasun Tahriren fî evâili şehri cümâdelâhıra 980 bi-mekama Kostantiniyye el-mahrusa 


OSMANLPNIN NASIL TEHDİT EDİLDİĞİ 
VE KIBRIS'IN KİRALANDIĞI ANLATILIR 


Osmanlı Devleti, ağır şartlar taşıyan 1878 Ayastafanos adlaşmasından sonra el altından İngiltere'ye başvurarak yardımını istemişti. İngiltere'nin İstanbul elçisi Henry Layard, Berlin kongresinin toplanmasından yirmi bir gün önce Sadrıazam Mütercim Rüştü Paşa'ya başvurarak hükümetinin tekliflerini bildirdi. Buna göre İngiltere Devleti Ayastefonos Andlaşması'nın Osmanlı Devleti lehine olarak değiştirilmesi için teşebbüse geçmeyi. toplanacak bir kongrede Osmanlı Devleti'ne bütün gücüyle yardımda bulunmayı ve bundan başka yeni bir barış imzalanmasından sonra tayin edilecek sınırlara göre Türkiye'nin toprak bütünlüğünü Rusya'ya karşı garanti etmeyi kabul ediyor ve Rusya herhangi bir tecavüzde bulunursa silâhlı kuvvetleriyle yardıma koşmak üzere Osmanlı Devleti'ne ittifak teklifinde bulunuyordu. 


Ancak bir - iki şartı vardı: 

Biz ki bilutfilmevlâ Türkistan ve şamil olduğu memalik ve bül dann Padişahı Essultan İbni sultan Essultan-ul gazi İbnissultanül Gazi Han İbnissultan-ül Gazi Hanız işbu tasdikname humayunumuzla beyan ve ilân ederiz ki Devleti Aliyemle Rusya devleti beyninde bu kerre Ayastefonos'da akd ve imza olunmuş olan mukaddemata sulhiyenin tâdil ve ıslâhile ol babda tanzim. olunacak muahedei katiye haricinde olarak devleti müşarünileyha vakten minelevkat memalek-i Şahenemizden diğer bir mahallin zabt ve istilâsı daiyesine düşer ise İngiltere Devlet-i fahimsi imâli kuvveti selâhiye ile bunun muhafazası zımmında Devleti Aliyemle ittifak muahedesi akdini arzu etmekte olduğundan bu hususa tarafa eşrefi Padişahanemden Hariciye Nezâreti ingimamile bilfiil Sadrazama sutudeşiyemim ve vekili mutlaka kaviyülhememin olup murassa Osmani ve birinci rütbe Mecidinişan- zişanlarım haiz ve hamil olan vezir-i maalisemirim Esseyyid Mehmet Esat Saffet Paşa ve Ìngiltere devlet-i fahimesi canibinden dahi Dersaadebte mukim büyük elçisi olub Ben nişanının haiz ve hamili olan Osten Henri Layard murahhas tayin olunarak ruhsatnamelerini birbirlerine irae ve tebliğ ile yolunda ve usulünde gördüklerinden olbabta binikiyüz doksan beş senei hivriyesi şehr-i cemaziyelahiresinin üçüncü ve bin sekizyüz yetmiş sekiz sene isaviyesi alafranga haziranının dördüncü günü tarihiyle iki madde üzerinde akd ve tanzim ve imza ve temhir eyledikleri mukavelename tercümesile beraber tarafı hümayunuma arzedilmiş olduğundan aynıle İngilizce ve Fransızca olarak zikir ve beyan olunur. 


Rusyo. devleti Batum ve Ardahan ve Kars veyahut mevakii megküreden birini yedi zabtına tutup da ileride her ne vakit olur ise ol. 
sun muahede-i katiyei sulhiye ile tayin olunan Asya memalik-i gahanesinden bir kısmını daha zapt ve istilâya tesaddi edecek olur ise ol hâlde İngiltere devleti memaliki mezküreyi silâh ile muhafaza ve müdafaa etmek üzere saltanatı seniye ile birleşmeği taahhüt eder ve buna mukabil Zata Hazret-i Padişahi dahi memalik-i mahrusada bulunan tebea-i hristiyaniye ve sairenin hüsn-i idare ve himayelerine müteallik ileride devleteyn beyninde kararlaştımlacak olan ıslâhata lâzimeyi icra edeceğini İngiltere devletine vaadile beraber devlet-i müşarünileyhayı taahhüdat-ı vakasının icrasınca lâzımgelen vesait-i temin edebilecek bir hale koymak için kendisine Kıbrıs ceziresini tahsis ve asker ikamesile cezireyi idare etmesine muvafakat eyler. 


İşbu mukavelename tasdik olunacak ve tasdiknameleri dahi bir ay zarfında ve mümkün olduğu halde daha evvelce taati edilecektir tasdikanlilmekal tarafeyn murahhasları işbu mukavelenameyi imza ve temhir etmişlerdir. 
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Hâtime 
İşbu mukavelename tarafa eşref-i şahanemizden kabul ve tasdik kılınmış olduğunu mübeyyin devlet-i müşarünileyha tarafından işbu tasdikmanei hümayunun ita olundu tahriren filyevmissadis min şehr-i recebilferdlisine hamsettin ve tisi'ne ve mileteyni ve elf 


30 CEMAZİYELAHİR 1295 
TARİHİNDE YAZILI 
ULU EMRİN ÖRNEĞİDİR 


Devletimin ileri vükelâsından Akdeniz vilüyet-i valisi olub birinci rütbe Mecidi ve Osmani nişanlarını haiz olan vezirim Sadık Paşa'ya va beylerbeylerimden Kıbrıs Adası Mutasarrıfı ve adı geçen Mecidi nişanın üçüncü rütbesini haiz olan Ahmed Paşaya ve Lefkoşe nâib ve müftüsüne ve meclis üyelerine ve halkın ileri gelenlerine hüküm ki 

Kıbrıs adasının malüm sebeblerden dolayı geçici olarak kendilerine teslimi İngiltewe devleti tarafından arzu ve iltimas olunmuş ve duum vekiller heyetinde müzakere olunub Osmanlı devleti ile adı geçen devlet arasında eskidenberi bulunduğu bilinen dostluk bağları iktizasınca Osmanlı devleti hakkında olan hayırlı niyet ve düşünceleri- nin şimdiye kadar pek çok eserlerini fiili delille isbat etmiş-olduğundan ve bu yüzden adı geçen devletin adayı geçici olarak tasarruf etmesi hâlin ve işin icabına uygun olacağından o hususda tanzim edilen sened gereğince adada eskiden olduğu gibi bir şer'i mahkeme bulun. 
mak ve bu mahkeme adının islâm halkına ait şer'i işleri görmeğe devam etmek ve camiler ve islâm mezarlığı ve okullara ait mal ve mülk ve araziye adı geçen devlet tarafından tayin olunacak bir memurla birlikte idare etmek üzere Evkaf Nezareti tarafından ada islâm halkından biri memur ve tayin edilmek, adanın hâlâ Osmanlı devletine vermekte olduğu vergi toplamından mahalli masraflar çıkarıldıktan sonra fazla kalacak miktar her sene devletime ödenmek ve adada bulunan miri ve vakıf arazi serbestçe satılarak veya iltizama verilerek bunlardan hasıl olacak para bu gelire dahil tutulmamak ve adı geçen devlet Bayındırlık ve sair kamu yararı maksadı için lâzım gelen ekilmemiş toprakları uygun değer ile ve memurları vasıtasiyle satın almağa izinli bulunmak şartlariyle ada geçici idaresinin adı geçen devlet memurlarına teslimi münasib görülüb durum tarafıma arz olundukda öyle yapılması hususunda iradem çıkmaş olduğundan siz ki adı geçen vali, mutasarrıf, nâib. müftü ve sairlersiniz, yukarıda açıklandığı gibi ada geçici idaresinin bu devletë teslimi hususunda gerekeni yaparak isteğime aykırı bir türlü hâl ve hareket vukua gelmemesine iltimam ve dikkat edesiniz. Bin 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iki yüz doksan beş yılı Cemaziyel ahır ayının otuzuncu günü İstanbul'da yazıldı. 

Rusya, Birinci Dünya Savaşı'nda bozguna uğrayıp 1918 yılın. 
da Türkiye ile Brest - Litovsk andlaşmasını imzalıyarak Kars ve Ardahan'ı bize iade etti. Buna göre İngiltere ile yapılan anlaşmanın hükmü kalmamış bulunuyor ve İngiltere'nin Kıbrıs'ı hemen Türkiye'ye iadesi gerekiyordu. Ancak İngiltere, Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle daha 1914 yılında adayı imparatorluğuna kesinlikle kattığını ilân etmişti. 

LOZAN'I 
VE MİSAKI MİLLİ'NİN DIŞINDA KALAN KIBRIS'I ANLATIR. 

Madde 20 

Türkiye, İngiliz Hükümetince 5 Kasım 1914 tarihinde ilân edilen, Kıbrıs'ın (İngiltere'ye) katılışını tanıdığım bildirir. 

Madde 21 

5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs adasında yerleşmiş bulunan Türk 
uyrukları, yerel kanunun. saptadığı şartlar içinde, İngiliz uyrukluğunu edinecekler ve bu kimseler Türk uyrukluğunu yitireceklerdir. Bununla birlikte, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girişinden başlıyarak iki yıllık bir süre içinde, Türk uyrukluğunu seçme yetenekleri olacaktır; bu durumda, seçme hakkını kullandıkları tarihi izleyecek oniki ay içinde Kıbrıs adasından ayrılmaları zorunlu olacaktır. 


İşbu Andlaşmamın yürürlüğe girdiği tarihte Kıbrıs adasında yerleşmiş olup da, bu tarihte, yerel kanunun öngördüğü şartlar içinde yapılmış başvurma üzerine İngiliz uyrukluğunu edinmiş bulunan ya da edinmekte olan Türk uyrukları da bu yüzden Türk uyrukluğunu yitireceklerdir. 

Şurası kararlaştırılmıştır. ki, Kıbrıs Hükümetinin. Türk Hükümetinin rızası olmaksızın Türk uyrukluğundan başka bir uyrukluk edinmiş olan kimselere, İngiliz uyrukluğunu reddetme yeteneği olacaktır. ` 

Bu tarihten sonra Kıbrıs, tarafımızdan uzun süre unutulacak, İngilizler sömürgelerini 1960'lara kadar yöneteceklerdir. 


İNGİLİZ YÖNETİMİNDEKİ 
KIBRIS'A ÖRNEKTİR 

«Kıbrıs Rumlarının Kıbrısı Yunanistana ilhak etmek hususundaki emel ve arzuları ve bu sahadaki sonsuz gayret ve mesaileri, bu maksat için Londraya kadar heyetler göndermeleri ve son 1931 isyanında Vali Konağını yaktıkları. İngiliz bayrağını indirerek Yunan 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bayrağını çektikleri halde, yine hükümet tarafından, Türklere nispetle imtiyazlı bir muameleye tâbi tutulmaları gösteriyor ki Kıbrıs, bugün değilse yarın değilse öbürgün, muhakkak Yunanistana ilhak edilecek veya hiç değilse idari muhtariyete kavuşacaktır. Bu ise Kıbrıs Türkleri için tasavvur olunabilecek felâketlerin belki en büyüğü dür. Çünkü bugünkü idare şekli altında bile yüksek memuriyetleri elde etmekle, Türkleri farklı muameleye tâbi tutan Kıbrıs Rumlarının, yarın idareyi doğrudan doğruya ellerine alırlarsa, Türkler hakkında nasıl bir muamelede bulunacaklarını şimdiden tahmin etmek güç değildir.» j 

Türk hükümetleri, önceleri İngiliz dostluğunun, sonraları da NATO'nun rehaveti içinde Kıbrıs yurttaşlarıyla ilgilenmeyeceklerdir. Ne zaman ki Kıbrıs karışacak ya da karıştırılacak ve Türk kamuoyu harekete geçecektir, o zaman bir «Kıbrıs meselesi» oluşacaktir. 


BU BÖLÜMDE 

CUMHURİYET HÜKÜMETLERİNİNİN 

VE TÜRK KAMU OYUNUN 

KIBRIS ÜSTÜNE NE DÜŞÜNDÜKLERİ YANSITILMAKTADIR 


Türkiye bugün Kıbrıs ilhak etmek hususunda hiçbir niyet beslememektedir, Fakat yarm hâdisatm onu bu fikrinden > caydırmayacağım hiç kimse temin edemez. (m) Kıbrıs Türkleri, Vima'nın. ifade ettiği gibi, zulme uğrarlarsa, Türkiye onları kurtarmak için ilhak fikrini besleyebilir. Eğer Yunanistan düşmanlığımı arttırırsa, emniyet bakımından günün birinde oniki adanın Türkiveye iadesi belki de Büzumlu olur. Eğer Gümülcine'deki, Serez'deki Türkler eziyet görürlerse, Türk menfaatın korumak için Balkanlarda belki hudud tashihi icap eder, ») Biz Yunanistanla dost olmak ve bu dostluğun nimetlerinden faydalanmak isteriz. Fakat şunu da hatırlatalım ki, eğer bir gün Yunan hükümeti Kıbrıstaki Türk ekalliyetini ezmeye, onlarla, Vima'nın dediği gibi, hesaplaşmağa kalkarsa, çok muhtemeldir ki biz de komşumuz ve dostumuz Yunanistandan bunun hesabım sormak mecburiyetinde kalırız. (Cihad Baban/ Tasvir / 17 Ocak 1948) 


Lozan muahedesi mucibince Kıbrıs üzerindeki haklarımızı İngiltereye devrettik, İngilizlerin Kıbrıs idaresi, halkın rahatim temin etmiştir, Eğer müttefiki miz İngiltere, bu adaya ait mesiliyetlerine devam etmek istiyorsa, Ortaşark”- tn istikrarı, Yunanistanla olan münasebetlerimizin  selâmeti ve Kıbrıs Türk lerinin emniyet ve huzuru namına bizim tabit siyasetimiz İngiltereyi desteklemektir. Eğer İngiltere Kıbrıstan | çekilmek istiyorsa, adanın mukadderati meselesinde Türkiye, gerek kendi emniyeti, ve gerek Kıbrıs Türkleri namına mutlak söz sahibi olmalıdır. Yunan dostlarmızın istikrarlı bir idare kurmak bakımından da, emanetlerine aldıkları Türkleri, en iptidai haklarını temin baıkımandan da fena bir imtihan geçirmişlerdir. Şark hududumuzdan gelen en mühim bir strateji hattının Akdenizdeki ucunu teşkil eden bir adayı Yunanlılarn elinde emniyette göremeyiz. İlkönce kendi nizam ve istikrarını düşünmesi 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lâzım gelen Yunanistanm Akdenizde bir srkçilk ve tarihi emperyalizm siyaseti takip etmesi; kendisini bir felâket, Türk - Yunan münasebetleri için bir müsibet olur; Pan - Slavlığın müşterek tazyiki altında bulunan Türklerle Yunanhlarım yeni bir zıddıyet ve anlaşmazlık devrine sürüklemeleri yazıktır. Dinç kafa ile konuşarak bir çıkar yol aramalı, arada yeni Girit havası yaratılmamalıdır. (Ahmet Emin Yalman / Vatan / 16 Aralık 1948) 

Her girdiği yerde hanümanlar söndüren bu kızıl âfet, bu kâbus, bütün dünyayı ve bilhassa Türk camiasını tehdide cür'et etmektedir, Bugün kızılların pençesine düşmüş olan milyonlarca Türk inim inim inlemektedir. Şimdi de kızl âfet Kıbrıs sarmağa çalışmaktadır. Yeşil Adanın kızıl emperyalistlere peşkeş çekilmesine asla müsamaha Stmiyeceğiz. (Sabri Ekmekçioğlu / Ankara Yüksek Öğrenim Gençliği Mitingi / 25 Aralık 1948) 

Herhalde çok uzak olmayan bir günde, Kibris işinin belki de milletlerarası bir mesele olması ihtimali kuvvetlidir. Bu messlede Türkiyenin vaziyeti uzaktan seyirci olarak bakmak değil, açılan dâvanm içersine karışmaktır Bu itibarla, Hükümetimizin bu Kıbrıs meselesi için şimdiden hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Günün birinde mesele açıldığı zaman, diplomatik hazırlıklarımız tamam olmalı ve derhal açılan dâvanın içersine karışmak. (En Son Dakika gazetesi/ İmzasız / 1 Eylül 1949) 

Kıbrıs Adası etrafımda kopartlmak istenen oyaygaralara karşı Yunan devlet adamlarımn  âkilâne ihtarları çok yerindedir. İngilterenin Kıbrısı başka bir devlete vermek istediği hakkında hiçbir sezinti yoktur. Kıbrısı isteyenlerin en hafif suçları, İngiltere dostluğuna aykırı hareket etmeleridir. Yunan milletinin bu hakikatları bildiğine şüphe yoktur, (Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak/ Ulus / 18 Aralık 1949) 

Kıbrıs meselesi diye mesele yoktur, Bunu hayli zaman evvel gazetecilere açıkça söylemiştim. Çünkü Kıbrıs bugün, İngilterenin hâkimiyet ve idaresi altindadır ve İngilterenin Kıbrısı başka bir devlete devretmek niyetinde veya temayülünde olmadığı hakkında kanaatimiz tamdır. Kıbrısta yapılan hareketler ne olursa olsun, ve bunları yapanlar kim olursa olsun, İngiltere hükümeti Kıbrıs adasını başka bir devlete terketmiyecektir. Bu böyle olunca, gençlerimiz beyhude yere heyecana Kapılıyorlar. Lüzumsuz yere yorlüyorlar. (Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak / Cumhuriyet / 24 Ocak 1950) 

Besbelli ki, bir kızl Moskof kundağı karşısındayız. İlk fırsatta Akdenize inme ğe hazırlanan Moskofluğun gözünde, Kıbrısta bir İngiliz idaresi bulunuşu ve oradan Amerikaliların da iştirakiyle, demokrasi âleminin bir emniyet üssü diye istifade edilmesi bir dikendir. Anglo - Saksonları ordan söktürmek için Rum halkı arasına saldırdıkları ajanlara kundakçılık ettiriyorlar. Bunlar», koyu ve taşkın milliyetçilik nikabınm arkasma saklanıyorlar... Türk, İngiliz ve Yunan hükümetleri başbaşa vererek, bir Kıbrıs meselesi yaratmak yolundaki her Moskova teşebbüsünü tam bir tasviyeye uğratmalıdırlar... Türk - Yunan işbirliğini geri bıraktıracak her hareketi, iki milletin hayati menfeatlerine bir tecavüz diye karşılamak lâzımdır. (Ahmet Emin Yalman / Vatan / 18 Ocak 1950) 

Bir taraftan Yunan Hükümeti, diğer taraftan Yunan kilisesi, Kıbrıs meselesini kurcalayıp dururken dostluktan bahsetmenin ne mânası olabilir? Yunanlı-Tarla dostluğumuzun perçinlenmesi için Kıbrısm Yunanistana verilmesine göz yummak m lâzım gelecektir? Türkiye, üçlü Balkan Paktına girerken ve Yunanlıları muhtemel bir Rus taarruzuma karşı korumağı kabul ederken, Kıbrısi da üste vermeğe mi razı olmuştur? (...) Unutmamak lâzımdır ki, Kıbrıs Türktür. Ve yünün birinde el değiştirmesi mukadder olursa, hakiki sahibi Türkiye olacaktır. Tarihin seyrini kimse değiştiremez. (Yeni Sabah / İmzasız / 3 Ekim 
1953) 

Dost ve Müttefik Yunanistanın devlet adanilariyle yapılan görüşmelerde, Kıbris üzerinde herhangi bir muhavere ve müzakere cereyan etmiş değildir. Bunun sebebi, Türkiyenin Kıbrıs meselesi diye bir mesele mevcut olmadığı mütaleasn- da bulunması ve Kıbrıs halen İngiltereye ait olduğuna göre, bu ada hakkında Yunanistanla ilgili konuşmalar yapılmasınm caiz olmamasıdır. Günün birinde Kıbrısın İngiltere ile müzakereye mevzu olması halinde bittabi bu adada büyük bir Türk ekalliyeti bulunması keyfiyeti, bizim de söz sâhibi olmamızı istilzam edecektir. Kaldı ki, biz bu Adanın bugünkü statüsünde bir değişiklik yapılması lüzumuna kani değiliz. (Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü / Vatan / 2 Nisan 
1954) 

Kibris Yunanistana verilemez. Çünkü Yunanlılar azınlıkları, idareleriyle eritip mahvettiklerini göstermişlerdir. İşte 12 Adalar, işte Garbi Trakya... Camm kurtarmak için Avrupadan kaçan Garbi Trakya Türkleri bu idarenin canlı bir şahididir. Halbuki Türkiye, idaresindeki azınlıklara yaşama ve gelişme hakkı vermiş olduğunu her saman ispat etmiştir. İşte İstanbul rumla Bugün Yunanların idaresinde yaşayan Türkler Türkiyeye gelmek için can atarken, İstanbul rumlarımın tek bir tanesinin burasım terketmek hayalinden bile geçmez. O halde İngilterenin, Kıbrıs adasını terkettiği takdirde, idari kabiliyet bakımından da Kıbrıs Türklerini Yunanistanın idaresine vermektense, Kıbrıs rumlarını İstanbul vumları gibi insanca yaşayabilecekleri Türk idaresine vermesi herhalde daha ahlâki ve daha insani bir hareket olur. (Derviş Manizade / Hürriyet/ 
22 Nisan 1954) 

İşte bu mülâhazalarla Kıbrıs meselesi üzerinde başkalarının beğenmediğimiz tahriklerine benzer hareketlerin memleketimizde yapılmasın Hükümet olarak milli menfaatlerimize aykırı görmekte ve bu suretle bu gibi mitinglerin akdini kati surette menetmek kararındayız. Hükümet olarak buna kanuni hakkimiz olduğu gibi, miting akdi hususunda teşebbüs eden herhangi bir cemiyetin böyle bir talep ve teşebbüste bulunmağa hakkı olmadığını da biliyoruz, Bütün cemiyetlerin harekât ve faaliyetleri Cemiyetler Kanunu hükümleri dairesinde cereyan etmek. icap eder, Siyasi partilerden başka cemiyetlerin nizamnamelerinde gösterilen kuruluş maksatlarının dışında siyasetle iştigal etmeleri ise kanuna aykırı bir hareket teşkil eder. Hükümet, kanuna aykırı her -hareketi olduğu gibi, bu teşebbüsü de önleyecektir. (Adnan Menderes / Zafer / 9 Eylül 1954) Kıbrıs adasında yüksek hâkimiyet hakkı NATO câmiasma verilebilir. Kıbrıs ne İngilterenin olur, ne de Türkiyenin ve ne de Yunanistamın. Kıbrısta bir muhtariyet hükümeti kurulur. Üzerine bir Birleşmiş Milletler bayrağı çekilir. Ahalisi hakiki bir demokratik idare içinde bütün haklarından istifade ederler, Bu muhtariyetin muhafazası ve Adanın müdafaası vazifesi de NATO cağmiasına terettüp eder. (Hüseyin Cahit Yalçın / Halkçı / 4 Ekim 1954) 

Bu mesele tamamile kapandığı için artık müttefikimiz Yunanistan ile aramızdaki dostluğun hattâ gölgelenmemesine dikkat ve itina göstermek zamanı gelmiş bulunuyor. Esasen ilk gündenberi itidalini muhafaza’ etmiş ve dostluk hislerile ittifjakımzın manevi vecibelerine riayette asla kusur etmemiş bulunan Türk Hükümeti, bu görüş ve inançla iki memleket münasebellerinin yeni yeni inkişaflarıma mazhar olması yolundaki gayretlerine samimiyet ve azimle devam ey-Tiyecektir. (Adan Menderes / Zafer / 19 Aralık 1954) 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Kıbrıs Rumlarına kalsa, isyan çıkarmak akıllarından bile geçmez. Fakat Yunanistandaki Enosis'ciler, Makarios ve komünistler tarafından kışkırtılıyorlar. 
İsyan çıkarmamaları için Rumlara nasihat verip vermiyeceği hakkında kendisine gazeteciler tarafından sorulan suale Makarios, kaçamak cevap vermiş, terör idaresi altında halkin her şeyi yapabileceğini söyliyerek âdeta isyan hareketlerini haklı görmüştür. (Ahmet Şükrü Esmer / Halkçı / 28 / Şuşat 1955) Kıbrıs meselesi İngiltereyi ve Yunanistam alâkalandırdığı kadar bizi de ilgi-Tendiriyor; fakat Türkiyenin Kıbrıs davasında fiilen müdahale ettiği malümu muz değildir, Halbuki Kıbrıs muhtariyeti haberleri etrafta dolaşmakta, ada statükosunun değişmesi ihtimalleri belirmektedir. Türkiye, Kıbris hakkındaki isteklerini ve istemediklerini artık bir müdahil sıfatile ortaya resmen atmak durumuna girmiştir, Adadaki Türk camiasının bu muhtariyette ne durumda olacağım düşünmek ve buna ait fikirlerimizi İngiltereye bildirip işi ele almak låsımdı? (Cumhuriyet / İmzasız / 1 Temmuz 1955) 

İngiltere Hükümetine verdiğimiz notada, Kıbrıstaki ırkdaşlarımızın maruz bu-Tundukları tehlikeden duymakta olduğumuz endişeyi izhar ettik, İngiltere Hükümetinin vazife ve selâhiyetlerine, pek tabii bir müdahale mânasını tazammun etmemek şartile, vermiş olduğumuz notanın hakiki mânası bundan ibarettir. 
(Adnan Menderes / Zafer / 25 Ağustos 1955) 

Kıbrıs dâvası üzerinde Hükümetin beyanatı, bize ciddi bir vaziyet göstermektedir. Kıbrıstaki, kardeşlerimizin yakın günlerde umumi bir tecavüz tehlikesi karşısından resmen bahsedilmiştir. Bütün vatandaşların alâkasımın bu vahim haber üzerinde toplanması lâzımdır... Kıbrıstaki kardeşlerimizin can ve mallarım tehlikeden korumak için hükümetin alacağı bütün tedbirlerde beraberiz. 
Kıbrıs Konferansında haklarımızı korumak ve kurtarmak yolunda hükümeti bütün gayretlerinde destekleriz. Kıbrıs Konferansını şekil ve neticesi belli oluncaya kadar, muhalif parti olarak dikkatimizi bu mevzuda toplıyacağız. Dış po-Titikamızın Kıbrıs ile meşgul olacağı bu günlerde, iç politikamızın hacasının da Kıbrıs ile dolu olduğunu dünyaya göstermek vazifemizdir. (İsmet İnönü / Ulus/ 
26 Ağustos 1955) 

Bir defa o gecenin meş'um hadiselerile Kıbrıs davasım birbirinden ayırmak låzımdır. Kıbrıs perdesine sarmarak koca şehri bir baştan bir başa harabeye çevirmek gayretinin maksadı elbette bainbaşka idi, Müslüman Türkü, Rum Türke, fakiri zengine ve nihayet politika sahasında Türkiyeyi Yunanistana düşman etmek göyesi ki Rus ajanlarının istedikleri şeylerdir, itiraf edelim, o gece için maalesef muvaffak olmuştur, Hem de şayan hayret bir kolaylıkla, bir rahat-Ukla, bir başıboşlukla muvaffak olmuştur, (Cumhuriyet / İmzasız / 10 Eylül 
1955) 

İstanbul, İzmir, ve Ankara, bilhassa İzmirle İstanbulun muhtelif semtlerin- de aynı zamanda çıkan ve bu iki şehirde de aym mahiyeti gösteren nümayişlerin, kendiliğinden doğmuş ve birbirile bağlantısız hareketler olarak görülmesine imkân yoktur. Nümayişlerin muhtelif yerlerdeki tezahürleri, bunların kasith, tertipli, çok iyi teşkilatı ve birbirile bağlantı hareketler. olduğu intibamı vermektedir... Nitekim son İstanbul ve İzmir nümayişleri gerçekten bir komünist tertibi ise, bu da, komünistlerin memleketimizde kendilerine ne kadar geniş bir “yeraltı faaliyeti? imkânı bulduklarına bir delil sayılır. (Bülent Ecevit / Ecevit / Ulus / 9 Eylül / 1955) 

1 — Hükümetimiz Kıbrıs meselesinin seyriyle faal bir şekilde alâkalanmakta 
ve bu mevzuda İngiltere Hükümetile sıkı temas idame ettirmektedir. 
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2 — Hükümetimiz self - determination prensibini milletlerarası bir prensip 
olarak kabul etmektedir. Fakat bu prensibin dünyanın her tarafında ve bilhassa Kıbrısta tatbikine cevaz verilmeyeceği kanaatindedir. Onu bu kanaate sevkeden hukuki, coğrafi ve tarihi âmiller ve müteaddit misaller şimdiye kadar tafsil edilmiş bulunmaktadır... 

3 —.. Hükümetimizin kanaatince Kıbrısta idari muhtariyete gidilebilmesi için, 
herşeyden evvel, oradaki tethişçiliğin bertaraf edilmesi, âsayiş ve nizamın avdet etmesi ve muhtelif cemaatler arasındaki münaferet havasmın zail olması lâzımdır. 

4 — Hükümetimiz, Makarios'un Kıbrıs halkımın. mümessili sıfatm takımmaya 
hakkı olamayacağını işaretle, onun Kıbrıs valisile resmen müzakereler girişmesine itiraz etmekten de geri kalmamıştır. (Hürriyet / 25 Ocak 1958) 

İngiltere Adadan çıkacaksa Kıbrıs Türkiyeye verilmelidir. Aksi halde Yunanistan karşısında Türkiyeyi bulacaktır. İşte Kıbrıs dâvasında Türkiyenin siyaseti bu olmuştur, bu olmalıdır, (Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu / 24 Şubat 
1956) 

Dünyaya merhamet getiren Hristos, öldürmeyi yasak ettiği halde, dindaşmız olmayanlar gibi dindaşımız olanların da Kıbrıs sokaklarında cansız vücutlarının yere serilmesini öyle derin bir soğukkanlılıkla seyrediyorsunuz ki, Hz. İsa Mesih dünyaya dönse, sizin bu halinizi gördüğü zaman, hiç şüphe edilmemelidir, makamınızdan sizi indirir ve ruhbanlık cübbenizi çıkartıp, sakalınızı ve saçıyazı kesip sizi, emirlerini dinlemiyen bir âsı olarak kilise dışı eder. (Hasan Âli Yücel / Cumhuriyet / 11 1966) 

«Kibris meselesi tamamen suwi bir şekilde yaratılmıştır. Bunun hallini istiyorsak, karışık, güç formüller aramaya lüzum yoktur. Yunanlılar haksız isteklerinden vazgeçer ve tethişçiliği durdururlarsa, ortada mesele diye bir şey kalmaz. (Adnan Menderes / 1 Temmuz 1956) 

Türkiye ve Türkler için emniyetin birinci şartı, İngiltere hâkimiyet ve tasarrufunun Adada devamıdır. Türklerin Adada şimdiye kadar barınmaları ve yaşayabilmeleri İngiliz idaresinin eseridir. (M. Feridun Bellisar / Hürriyet / 
5 Ocak 1957) 

Türk Milletinin Kıbrısın Türklüğü mevzuunda hiçbir pazarlığa tahammülu yoktur, Taksime de razı değildir. Ada üzerinde Yunanistana hiçbir hak tantmayız. 
Bitâkis, bizden haksız olarak kopardığı toprak parçalarının ona birer birer verdirecek bir ölüm - kalım savaşma bütün milletçe hazırız, O zaman tekmil Kıbısım değil, Yunanistanın bile yarısından fazlastnın Türk toprağı olduğunu şımarik ve palavracı Komşularımıza göstereceğiz. (Peyami Safa / Milliyet / 21 
Nisan 1957) 

Hâlâ muhtariyetten bahsediyorlar. Oysa ki hadiseler Türklerin Rum veya İngiliz idaresi altında yaşayamıyacaklarım bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur, Taksim fikri bir kere daha kuvvet kazanmıştır. (Yılmaz Işıkçı / Hürriyet / 
31 Ocak 1958) 

Kan, kihç ve ölüm edebiyatma dayanır bir şovanizm Türk halk oyunun Kıbrıs meselesindeki davranışına hâkim oldukça, Batılıların kafasındaki tezyif ve haksız <Kkorkunç Türk», «barbar Türk» fikri sâbitleri yeniden canlanmakta, bu da, hiç şüphesiz, bizim aleyhimize olduğu kadar Yunanlıların lehine bir hava yaratmaktadır. (Forum / İmzasız / 15 Şubat 1958) 

Hükümetimizin Kıbrıs dâvasında, Adadaki soydaşlarımızın milli iradeleri istikametinde inkişafları ve anavdtanın emniyetini temin edecek yegâne hâl çaresi olan taksimi tahakkuk ettirmek hususunda tam ve kâmil karara sahiptir. 
(Zafer / 8 Haziran 1958) 
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KIBRIS CUMHURİYETİNİ 
VE SONRASINI ANLATIR 


16 Ağustos 1960'da Lefkoşa'da imzalanan andlaşma sonunda 
Kıbrıs'ta Cumhuriyet ilân edilir; ittifak Andlaşması gereğince, Türk ve Yunan kuvvetleri adaya çıkar, İngiliz kuvvetleri ise, Kuruluş AAndlaşması gereğince kendilerine bırakılan egemen üslere çekilirler. 

Ancak ne Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun söylediği gibi, «Artık Kıbrıs için yeni istikbal açılmıştır,» ne de Ahmet Emin Yalman'ın andığı “Yurtta sulh, cihanda sulk’ Atatürk düsturu Kıbrıs meselesini sonuçlandırmaya yetecektir. 

Kıbrıs meselesi daha da büyüyerek, daha başka ulusları da ilgilendirerek gelişecektir. 

Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, Kıbrıs meselesini hal için başvuru. 
lacak tek sistemin Federatif idare olabileceğini açıklamış, adada yaşayan her iki cemaatin meşru haklarının gözönünde tutulmasım istemiştir. Gromiko, Sovyet Hükümetinin resmi yayın organı olan <İzvestia» gazetesine verdiği demeçte, «Ada> da yaşayan iki cemaatin özel dürumlarım içine ahp Türk ve Rumlarm menfaatlerine uygun iki ayrı eyaletten kurulmuş tek ve bağımsız federal bir Kıbrıs Hükümeti kurmanın mümkün olabileceğini» söylemiştir. Kıbrıs konusunun uluslararası alanda önemli bir mesele olmakta devam ettiğini ifade eden Bovyet Dışişleri Bakam «Yabancı ülkelerin Kıbrıs'ın içişlerine müdahale etme-Terine Sovyet Hükümetinin karşı olduğunu «belirterek, «Bazı NATO ülkelerinin Kıbrıs'ı kendi askeri üsleri haline getirmek için Kıbrıs halkıma zorlu kabul ettirmek istedikleri plânlar tamamen bırakılmalıdır; demiştir. (Milliyet / 22 Ocak 
1965) 

Kibrs arabulucusu Galo Plaza, «Adadaki durumun çıkmazda olduğunu» bildirmiş ve «bir daha arabuluculuk yapmayacağım» söylemiştir. Plaza, ellerini havaya kaldırarak gazetecilere «Kıbrıs'ı Türklerle Rumların uzlaşmaz tavırları. 
mn meseleye tamamen yeni bir hal çaresi gerektirdiğini» ifade etmiştir. Kibrafta durumun değişmediğini ve değişmez olduğunu» söyleyen arabulucu <B. 
M. yeni bir yol bulmalıdır.» demiştir. (Milliyet / 3 Mart 1985) 

Lozan Andlaşmasında değişiklik yapılması konusunda Türk Dışişleri Bakanlığınca hazırlıkta bulunulduğu haberi üzerine Yunanistan Dışişleri Bakam sözcüsü bir demeç vermiştir. Demeçte, «Türkiye Lozan Andlaşmasıyla Kıbrıs üzesindeki bütün haklarından vazgeçmiştir ve hangi şartlarda olursa olsun Türkiyenin Lozan Andlaşmasın tantmamasınm hukiki sonucu sevr andlaşmasına dönüş olacaktır» demiştir. (Milliyet / 5 Mart 1965) 

Yeni Türk Hükümeti ile görüşmelerde bulunmak ve Kibris Türklerinin dert ve dileklerini, bildirmek üzere memleketimize gelen Kıbrıs Savunma Bakan Osman Örek, «Yunaw'lılar Kıbrıs'ı fiilen işgal etmiş durumdalar, Adada 15 binden fazla Yunan askeri vardır ve her gün yenileri gelmektedir: demiştir. 
(Yeni Gazete / 15 Mart 1965) 

Dışişleri Bakan Hasan Işık <Türk cemaatinin maruz kalacağı bir tehlike kargısımda Türk milletinin kayıtsız kalmıyacağı bilinen bir hakikattir.» demiştir. 
Türkiye'nin uyarması B. M. Genel Sekreteri, Barış Gücü Komutanı ve İngik tere'ye de ulaştırılmıştır. (Milliyet / 17 Mart 1965) 

BİRLEŞİK Amerika'ya göre, 
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1 — Kibris bağımsız kalmamalıdır. Çünkü, bağımsız kalırsa, Akdenizde bir Komünist üssü durumuna gelebilir. 
2 — Kıbrıs bölünmemelidir. Çünkü, bölünürse, Kore'de Vietnam'da, Almanya'- 
da olduğu gibi, Kıbrıs'ta, bölüm çizgisi, dünya için, sürekli kanayan bir yara olabilir. 
3 — Anlaşmaların ve insanlık duygularının gerekli kıldığı durumiarda bile, 
Türkiye, Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmamalıdır. Çünkü, bulunursa, Türkiye ile Yunanistan çarpışabilir veya bozuşabilir. o yüzden de Nato'nun Doğu kanadı kopar. 
4 — Kibris, Yunanistan'a bağlanmalıdır. Çünkü, öylelikle, bütün yukarıdaki 
tehlikeler önlenebilir ve Kıbrıs Yunanistan dolayısiyle, Nato alanma girmiş olur, 

Bunlar, Amerika'nın, Washington'da, <Beyaz Ev> de yaptığı hesaplardır. 
Fakat o uzak «Ev» deki hesaplar, buradaki «Çarşı» ya uymamaktadır. 


«Bağımsız kalan her küçük ülke Komünist olur» diye bir kural olmadığı na, olamıyacağına göre, Kıbrıs için de, Komünizm tehlikesinin bağımsızlıktan doğduğu veya doğacağı söylenemez. Komünizme kaymanın sosyal ve ekonomik nedenleri vardır. Bu hedenler giderilirse Komünizm. önlenir. Giderilmezse, hiç bir diplomatik tertiple Komünizm önlenemez, inürse, bölüm. çizgisinin, Kore'de, Vietnam'da, Almanya'da görüldüğü gibi sürekli kanayan bir yara olacağı sanısı da yanlış verilere dayanmaktadır. Çünkü. o ülkelerin bölünmesi, etnik yönden doğal değildir sun'idir. 
O ülkelerden her birindeki bölünme, soy, dil, din, kültür birliği içinde olan bir halkın bölünmesidir, Öyle bir bölünme, elbette, gövdede hep kanayan bir yara açar. Ama Kıbrıs'ta durum başkadır, Kıbrıs'ta, soy, dil, din, kültür yönünden ayrı iki toplum vardır. Onların yaşantılarının da ayrılması söz konusudur, Böyte bir durumda, doğal ve sihhi olan, zorla birlikte yaşamak değil, ayrı yaşamaktır. Böyle bir durumda ayrı yaşama, ayrı veya ikili egemenlik, iki toplum arasında sürekli sürtüşmeyi önleyip sürekli dostluk kurabilmenin en güvenli yoludur. 

Kıbrıs'a, Türkiye'nin haklı ve meşrü askeri müdahalelerini engellemekle, bir Türk - Yunan çatışmasının, savaşının önlendiği veya önlenmiş olacağı samsı da yanlıştır. Tersine, Birleşik Amerika, Türkiye'nin, Kıbrıs'a vaktinde ve insanca amaçlarla ölçülü bir müdahalede bulunmasını engellemekle, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmayı, bir savaşı, belki de kaçınılmaz duruma getirmiştir. 
Çünkü, Amerika, bir yandan meşrü saylamıyacak kendi müdahaleleri ile, Kıbrıs'a meşrü bir Türk müdahalesini engelliyerek, bir yandan da Yunanistan'ın, Kıbrıs'ta asker ve silâh yığınağı yapmasını kolaylaştırarak, Adada, Türkiye'nin karşısına, Kıbrıs Rumlarından önce Yunanlıları çıkarmış olmaktadır. Bu yüzden, şimdi, iki Nato üyesinin ellerindeki silâhların namluları biribirine çevriktir. 
Kıbrıs'a bir Türk müdahalesi kaçınılmaz olursa, artık bu, ister istemez, bir Türk Yunan savaşı doğuracaktır. Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında, sayın İnönü'nün, T.E.M.M5nde belirttiği gibi, böyle bir savaşı Kıbrıs cephesiyle st- 
"nırlamaya da Türkiye, kendini mecbur saymıyacaktır. Yeni Hükümet de bu görüsü benimsemiş olsa gerektir, 


Yunanistan'a bağlanmakla Kıbrıs'ın Nato'ya girmiş olacağı sanısı ise, ter melinden -çürüktür. Çünkü, Kıbrıs Yunanistan'a bağlanırsa bu bölgede Nato Katmıyacaktır Türkiye ile Yunanistan arasmda öylesine derin ve onulmaz bir 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yara açılmış olacaktır ki, Nato'nun şimdiden sallanan sağ kanadı, büsbütün kopacaktır. 

Dayandığı veriler ve sanlar bu kadar yanlış, gerçeklerden bu kadar uzak bir tutumla, Amerika, Kıbrıs düğümünün çözümüne yardımcı olamıyacağını, Nato'nun sağ Kanadını Kurtaramıyacağım artık görmelidir. (Bülent Ecevit / Milliyet / 30 Mart 1965) 


oi 


Bu çalışmada amaç; 1923'e yani İmparatorluğun tasfiyesine, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar, İngilizlere kiralanmasına rağmen, önemli bir mesele olmaktan daima uzak kalan Kıbrıs'ın Lozan'da İngiliz sömürüsüne resmen terkedilmesi ile başlayan ve ancak 1950 sonralarinda ada iyice karışıncaya ya da karıştırılıncaya, kamuoyu sesini iyice yükseltinceye kadar süren ilgisizliği, Cumhuriyet hükümetlerinin Türk toprağı ve toplumu karşısındaki sorumsuzluğunu vurgulamaktı en başta, 

Ayrıca 1954'lerden bugünlere kadar uzayıp giden bu meselenin Türk Kamuoyunu zaman zaman taşkınlığa varan şovenlik duygularını tatmin aracı olmaktan öte bir anlam taşımadığı da gösterilmek istendi. 

Lozan'daki ilerisi düşünülmeden yapılan toprak dağıtımının somut bir sonucudur Kıbrıs, Sık sık Dünya ve Türk kamuoyunu uğraştıran bir mesele olarak hâlâ canlılığını korumaktadır . 

Yukarıdaki metinlerde görüldüğü gibi, zorla, tehditle Osmanlı'dan alınan bu toprak parçası vatanı kurtaranlar tarafından baştan savılmak istenmiş ve savılmıştır. Sonraki Cumhuriyet hükümetlerince iyice unutulmuş; kan dökülmeye başlamasına rağmen İngiliz koruyuculuğuna sığınılmıştır. Bütün bunlar yukarda bir bir örneklenmekte, ispatlanmaktadır. 

Gitgide İngiliz dışındaki diğer emperyalistlerin de ilgisini çeken Kıbrıs, hükümetler devirir, hükümetler çıkarır bir mesele olmuştur. 
Ne zaman, «aman orada ne oluyor» denilse, arkasından şamar gelmiştir. Bağımlı hükümetlerimiz çoğu zaman iki ateş arasında kalıp, basıtetsizlik örnekleri göstermişlerdir. 

Bugünün Ortakpazarlı, Natolu, her şeyiyle batılaşmış sosyal demokrasili Türkiye yönetimi yerli egemen kapitalizm. paralelinde emperyalizmle göbekbağlarını pekiştirmeye hâlâ çabaladıkça (ki çabalamaktadır); Kıbrıs'taki emekçi halklar, emperyalizmin böl - yönet politikasını kendi kaderlerini tayin edecek mücadeleyle unufak etmedikçe; en azından, Türkiye solumuz, ülkesinin tarihsel-toplumsal yapısı konusunda şematik debelenmeden kurtulup kendisini yeniden öğrenerek, bulunduğumuz bölgede tarihsel bir sorumluluğumuz, devrimci 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bir çember kurabilmenin asgari şartlarını taşıyan bir konumumuz olduğunu (emperyalizm 200 yıldır gördüğü halde) görmedikçe; görmemekte direndikçe; Ortadoğuya, Kıbrıs'a barışı, halkların kardeşliğini getirmek, emperyalizmi kovmak, hayal olarak kalacaktır. 

Şimdilik de bu hayali, ne detent'li, barış içinde - birlikte Pepsi Cola'lı Rusya'nın, ne emperyalizmin Ortadoğudaki eski jandarması İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin, ne de tabii «anlayışlı dost ve müttefikimiz» (!) emperyalist Amerika'nın silmeye niyeti vardır. 
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Yuriy Aşatoviç Petrosyan 


Jöntürklerin 
Donanma İçindeki İllegal Propagandalarıyla 
İlgili Yeni Bir Belge 


(Bahriyelilere Mektup) 


Sovyet historiyografisinde, XIX. yy. sonları, XX, başlarındaki jöntürk örgütlerinin propaganda eylemleri artık açıklığa kavuşturulmuş bulunmaktadır, () Jöntürklerin sığınık bulundukları Paris, 


Londra, Cenevre, Kahire gibi dış merkezlerde, Osmanlı İmparator- 


Jöntürklerin broşür ve bildirileri, genel olarak İmparatorluğun tüm uyruklarına seslenir nitelikteydi. Birçok belge ve olgular “ön. 
türklerin kara ordusu ve donanma içindeki propaganda eylemlerine - halktan ayrı, özel olarak bu kesimlere yönelik eylemlerine - 1996- 
1907 yıllarında, başladıkları ve 1908 devrimi arifesinde buna iyiden iyiye hız verdiklerini göstermektedir. © 

1961 yılında Mecidiye'de (Romanya), «İttihat ve Terakki Cemiyetişnin kurucularından İbrahim Temo'nun kitaplığının kalıntıları arasında «Bahriyelilere Mektup> başlıklı bir broşür bulmuş bulunmaktayız. (*) Broşür. bibliyografik nadirattandır. Bildiğimiz kadarıyla hiç bir Kitaplık, arsiv ve benzeri kurumda bu belge mevcut değildir. Jöntürklerin yurt dışmdan yaptıkları yayınlardan geniş ölçüde yararlanan Şerif Mardin'in araştırmasının jöntürk yayınlarına ilişkin kaynakça, listesinde de bu broşürün adının geçmeyişi kayda değer bir husustur. (*) »Bahriyelilere Mektup, Jöntürklerin ordu ve 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“donanma içindeki illegal örgütlerini araştırıp inceleyenler için büyük yararlar sağlayacak bir belgedir. 

Broşürün yalnızca içeriği değil, biçimi de hiç kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde onun illegal nitelikte bir borşür olduğunu göstermektedir. Litografla basılmış olan broşür yedi sayfadır ve rika yazısıyla yazılmıştır; gri kâattan bir kapağı vardır ve kapak üzerinde hiç bir yazı, işaret, not bulunmamaktadır. Böyle bir broşürü, - tayfaların ranzaları ya da subay kamaralarındaki küçük masalar üzerinde tesadüfen bulunuveren böyle bir broşürü - herhangi bir kâat sanmak son derece mümkündü. Jöntürklerin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde dağıttıkları öteki illegal broşürlerde olduğu gibi bu broşürde de basım tarihi ve yeri belirtilmemiştir. 

Broşürün Jöntürklerin anti hükümetçi yayınsal propagandaları içinde yer aldığına hiç kuşku yoktur. Birinci sayfada «Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin amacının, «feodalizmin kıskacı» içinde bulunan «milleti kurtarmak» olduğu belirtilmektedir. Broşür yazarları, o zamanın hükümdarı TI. Sultan Hamid'den «suç işleyen» bir padişah olarak söz etmekte ve «Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti» nin. bu her hareketi suç durumunda olan «tiksinç hükümdar» ın foyasını açığa çıkarmayı vazgeçilmez bir görev saydığını yazmaktadırlar (s. 1- 3). 

_ “Türk savaş filosu denizcilerine hitaben yazılan broşür 1897 yılın. 
da basılmıştır. Broşürün bu tarihte yazıldığı ve basıldığı her şeyden önce onun metninden anlaşılmaktadır. Şöyle denilmektedir broşürün bir yerinde: «<... millet yirmi yıldan fazla bir zamandır bu adamın yolsuzluklarına katlanmaktadır» (s. 2). İleriki ifadelerde Sultan TI. 
"Abdülhamid'den söz edildiğine ve TI. Abdülhamid de 1876 yılında tahta çıktığına göre, broşürün 1886 - 1897 yıllarında yazılıp basıldığı açığa çıkmaktadır. Broşürün içeriği incelendiğinde, yayın tarihi için «1897 yılının ikinci yarısı» gibi çok daha belirli bir zaman tanımlaması da yapmak mümkündür. Broşür yazarlarının dikkatlerinin toplandığı nokta, Yunan donanmasına karşı koyamayan Osmanlı donanmasının içinde bulunduğu ağır durumdur (Bkz. s. 25). Burada söz konusu edilen hiç kuşkusuz 1897 Nisan - Mayıs aylarında yer alan Türk - Yunan savaşıdır. Bu savaşta gerçi Türkler galip gelmişlerdi ama padişah Avrupa devletlerinin baskısıyla Girit'e otonomi vermeyi kabul etmişti. Bundan başka Girit valisinin atanması da Yunan prensince yapılacaktı. Yurt dışındaki sığınık jöntürkler basın yoluyla sultan ve hükümetine Girit sorunundaki tavrından ötürü çok sert eleştiriler yöneltmişlerdi. Jöntürk gazetelerinde, Avrupa devletlerinin Osmanlı İmparatorluğunun iç işlerine karışmalarının yarattığı 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huzursuzluğu yansıtan makaleler yayınlanmaktaydı. Sözünü ettiğimiz broşürde de yazarlar «Vatan tehlikede» diye başlayarak, özellikle bu konu üzerinde durmaktadırlar. Broşürün yazarları Avrupa'nın, Osmanlı İmparatorluğunu parçalama çabası içinde olduğunu belirtmektedirler (Bkz. s. 1). 


Broşürde, II. Abdülhamid zamanında artık düşmanlarına karşı koyamıyacak ölçüde zayıflamış bulunan Osmanlı savaş filosunun çok kötü bir durumda bulunduğundan söz edilmektedir. "Bürk donanmasındaki gemilerin yok olup gidişinin sultanın yüksek memurlarının sorumsuzluğu yüzünden olduğunu ileri süren broşür yazarları, yüksek dereceli memurların yeni savaş gemileri yaptırmak perdesi altında hazineyi soyup sovana çevirdiklerini, sultanın ve onun bu gibi memurlarının memleketi parçalamak ve soymak istediklerini yazıyorlardı (Bkz. s. 4). Broşürde, donanmanın içinde bulunduğu bu ağır durumun baş sorumlusunun, devletin «moral ve fizik gücünü» çökerten Sultan TI. Abdülhamid olduğu belirtiliyordu (s. 2 - 3). Broşür yazarları Sultan II. Abdülhamid'in tahta geçtiği güne degin dünyanın 3. büyük donanması durumunda bulunan Osmanlı donanmasının bugün içler acısı bir durumda olduğunu yazıyorlardı. 

Broşürde, trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden Türk savaş filosu denizcilerinin öçlerini alma çağrısında da bulunuluyordu (s. 
6 - 7). Gerçi sultana ya da onun hükümetine karşı açıkça bir eyleme 
geçme çağrısı yapılmıyordu ama broşürü okuyan herkes, memleketi bu duruma düşürenlerden, halkı ve ülkeyi yok olma durumuna getirenlerden kesenkes öç almak gerektiğini, okuduğu her paragrafta birlikte daha bir duyuyor. bu gerçeğe daha bir inanıyordu. Broşürde. 
sultan ve onun yüksek dereceli memurları tevile yer vermeyecek surette içinde bulunulan durumun suçluları olarak gösteriliyordu. 

«Bahriyelilere Mektup» broşürü bir bütün olarak, jöntürklerin XIX. yy. ın ikinci yarısındaki anti-hükümetçi propagandaların havası. 
nı taşımaktadır. Bunun, jöntürklerin Türk silâhlı kuvvetleri içindeki propaganda eylemlerinin ilk denemesi olması pek mümkündür. Bu belgesel kaynak, jöntürklerin, askerler arasında propaganda eylemlerine başlama tarihine değgin düşünce ve varsayımlarımıza daha bir açıklık kazandırmakta ve bu konuda kesin bir tarih saptamamıza yardımcı olmaktadır. Broşür, hiç değilse, jöntürklerde propaganda yoluyla ordu ve donanmaya etkide bulunma düşüncesinin 1908'den epey öncelere dayandığını kanıtlamaktadır. 

Çev. Mazlum Beyhan 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a) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


Bkz. Yu. A. Petrosyan, Jöntürklerin yurtdışında yaptıkları propaganda eylemleri, - «Asya - Afrika Halkları», 1963, No 4; aynı yazarın, Jöntürk Hareketi (XIX. yy. ikinci yarısı ve XX. yybaşı), Moskova, 1971, s. 175 - 187. 
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Yazının çevrildiği yer: SSCB BİLİMLER AKADEMİSİ 
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Moskova - 1973 

Sayfa, 151 - 152 


HİÇ BİLİNMEYEN RUS BELGELERİNE DAYANARAK 
OSMANLI DEVRİMCİLİĞİNİ İNCELEYEN ESER 


sovyet gözüyle 


YURIY AŞATOVİC PETROSYAN 
BİLGİ YAYINEVİ 


Jöntürk Hareketi Üzerine Birkaç Not 


Yeni dönem Türkiyesinin sosyo-politik tarihinde anlamı ve önemi büyük bir hareket olan jöntürkler hareketinin, marksizm-le. 
ninizmin klâsik yapıtlarının ve özellikle de Lenin'in emperyalizm eleştirisinin ışığı altında yapılacak bir incelemesinde, bu hareketin hem eylem plânınında, hem de ideolojik plânda sosyal amaçları olan bir süreç olarak ele alınması gerekir. Bu sosyal amaçlar: a) Ekonomik gelişmenin kapitalist yoldan sağlanması için ge rekli politik koşulların oluşturulması; 
b) Ülkenin politik, ekonomik ve kültürel yaşamında burjuva düzgü ve düzeninin kurulması'dır. 
İdeolojik ve politik bakımdan ise: 
a) Başlangıç aşamasında; burjuva liberalizminin ve burjuva reformizminin doğuş ve gelişiminin, b) Sonraki aşamasında; burjuva devrimci düşüncelerin yavaş yavaş olgunlaşmasının yansılandığı bir süreç olarak, 


c) Türklerin egemen oldukları, bir çok ulusları içine alan bir devletin karmaşık koşullarında, Türk halkının ulusal bilincinin doğuşunu yansıtan, Türk tarihinde ilk ideo-politik akım olarak, 

d) Türk tarihinde emperyalizmin ekonomik ve politik yayılmasına karşı ilk savaş ve emperyalist devletlerin yarı sömürgesi haline gelen imparatorluğa karşı ise ilk politik protesto olarak ele alınmak gerekir. 

Sınıfsal açıdan ise Türk Milli burjuvazisinin ve liberal kafalı toprak ağalarının çıkarlarını yansıtarak, kökenleri Türk entellektüellerine dayanan genç feodal-bürokratların bir hareketi olarak de-Zerlendirilmelidir Jöntürk hareketi. Zaten gelişmesinin tüm aşamalarında jöntürk hareketinin politik program ve ilkelerini bu milli bur-İuvazi ve liberal toprak ağalarının ekonomik ve politik çıkarlarının 


Bu yazı, Mazlum Beyhan tarafından, Petrosyanın ülkemizde yayınlanmamış, makaleleri ve geçenlerde yayınlanan «Sovyet Gözüyle Jöntürklersinden çevirilip derlenmiştir. 
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belirlediği bilinen bir gerçektir. Ancak bu savaşın militanlarının Türk tarihinde ilk kez feodalizme karşı savaşın bayrağını yükseltmek gibi tarihsel bir yararlılıkları olduğu da unutulmamalıdır. Esasen jöntürk hareketinin, Türk milli burjuvazisi ve ilerici Türk entellektüelleri için ilk politik savaş okulu olduğu ve Türk milli burjuvazisinin smıf bilincinin bu savaşı içinde oluşarak, bağımsız Türkiye burjuva cumhuriyetinin kurulmasıyla sonuçlanan 1918 - 1923 milli burjuva devriminin başına geçen sosyal güçlerin, jöntürk hareketi yıllarında doğup güçlenmeye başladıkları yadsınmaz bir gerçektir. 

Feodal toprak mülkiyetine sıkı sıkıya bağlı Türk milli burjuvazisinin ekonomik cılızlığı ve politik dar görüşlülüğünün damgaladığı jöntürk devrimi, sonraki gelişmelerinde Osmanlı İmparatorluğunun feodal yapısının temellerini hiç el sürülmemiş bir durumda bırakarak gerçek bir yenilgiye uğramıştır. 

Bu yenilginin nedenleri, hareketin ideoloğlarının düzeltmeye, reformlar yapmaya çalıştıkları toplumun sosyal bakımdan gösterdiği doğal özellikleri anlamaktan çok uzak oluşlarındadır, Gerçekten de jöntürk hareketinin ideologlarının. tarihsel süreci - onu oluşturan sosyo - politik nedenleri anlamadan - idealist bir kavrayışları vardı. 
Bu durum onların, ülkenin sosyo ekonomik gelişmesindeki temel sorunlara hiç değinmeden, olayların üst yapı niteliklerini çözümleme- ye çalışmalarından ileri gelmekteydi. 


Böylece: 


a) Hareketi son derece cılız ve kısır sosyal temellere oturtuyorlár, pe 

b) Feodal saltçı sultan gericiliğiyle savaşşta halk kitlelerine 

dayanmak istemiyorlar ve imparatorluğun Türk olmayan halklarının burjuva millici hareketlerinde bir birlik sağlama konusunda yeteneksiz kalıyorlardı. 

Abdülhamid düzeninden hoşnut olmayan feodal bürokrasinin bir çok temsilcisinin jöntürklere katılması, bir yandan hareketin sosyal bileşiminde (kadrolarında) başka baska kökenlilerin bir ara- ya gelmesi sonucunu doğururken, öte yandan ve bu ilk sonuca bağlı olarak jöntürklerin arasında ciddi ideolojik görüş ayrılıklarının önemli nedeni oluyordu. 

Jöntürk liderleri, belli başlı tüm plânlarını ya sultana politikasını değiştirtmek, ya da bir saray darbesiyle meşrutiyetgi reformların gerçekleştirilmesini sağlamak üzerine yapacakları yerde, dikkatlerini Doğu Anadolu'daki halk hareketlerine çevirselerdi durum başka olabilirdi. Doğu Anadolu'daki çok önemli halk ayaklanmaları, ordu ve donanmadaki çalkalanmalar, imparatorluğun Türk olmayan halklarına anti feodalulusal kurtuluşçu mücadelelerindeki yeni büyüme ve artışlar - tüm bu olaylar, ülkede devrimci hareketin kabarmasıyla karşı karşıya bulunulduğunu gösteren olaylardı ve jöntürkler, feodal saltçı düzene karşı bir kitlesel devrim savaşı örgütlemek için bu olaylardan fazlasıyla yararlanabilirlerdi. Ancak jöntürk hareketi bu dönemde, gerek ideolojik. gerekse örgütsel plânda kitlelerin böylesine kızgın ve ateşli çıkışlar yaptıkları bir devrimci hareketi yönetebilecek hazırlıklara sahip (değildi. Jöntürkler, ancak 
1907 yılının sonlarında - Küçük Asya'daki devrimci tırmanış ve 
kabarmanın iyice azalıp, yatıştığı bir dönemde . eylemlerine hiz vermeye ve ayaklanmalar düzenlemeye başladılar, Ama yine de bu devrimci kabarış, jöntürk hareketinin strateji ve taktiklerinde önemli nitelik değişmelerine neden olmuştur. » 

1907 yılında, belli başlı jöntürk kuruluşları, imparatorluğun 
Türk olmayan halklarının burjuva milliyetçi partileriyle birlik kurma yoluna gittiler. Bu dönemde, jöntürklerin gerek ideolojik görüşlerinde, gerekse propagandalarında yer alan burjuva reformizmi, yerini, burjuva devrimci görüşlere bıraktı. O zamana kadar sultanın kişisel eleştirisinden ileri gitmeyen jöntürkler - bir sistem olarak feodal saltçılıkla savaş fikrini ileri sürüyorlar, bunu ideolojik ve 
eylemsel olarak gündemlerinin birinci maddesine alıyorlardı. 1907 
kongresinin toplandığı günlere doğru, jöntürk hareketinin uzun süre burjuva liberalizminden burjuva devrimciliğine dönüş süreci tamamlandı. Gerek 1907 kongresinde alınan «feodal saltçı düzene karşı genel ayaklanma» kararı, gerekse jöntürk eylemleriniin ordu icin- de büyük bir canlılık kazanması bu durumu kanıtlayan olaylardır. 

Jöntürk eylemleri, Türk entellektüellerini ve askercil bürokratlarını Temmuz 1908'deki devrimci patlayışa hazırladı. Ancak Makedonya?daki sosyal ve ulusal sorunların iyiden iyiye sertleşmesi ve yabancı bir askeri müdahale tehlikesi; Türk ordusunu fecdal saltçı düzene karşı devrimci bir çıkışla harekete geçmeye iten dolaysız etkenler olmuşlardır, Jöntürk hareketinin hızla ve hemen hiç kansız elde ettiği zaferi belirleyen unsur yalnızca, feodal saltçı düzendeki son dereceye varmış çürüme ve kokuşma değildir. Bu zafer her şeyden önce, tiksinç feodal saltçı düzenden kurtuluşun biricik yolunu j türk promramında gören tüm imparatorluk halklarının devrimci güçlerinin, jöntürklerce ileri sürülen özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi sloganların çevresinde birleşmelerinin bir sonucudur. O günlerde gayri milli burjuva devrimci örgütlerinin militanlarına öyle ge-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Eyordu ki, despot düzenin ortadan kaldırılması ve meşrutiyet ilânı imparatorluğun Türk olmayan halklarına sosyal ilerlemenin ve ulusal kurtuluşun yollarını açacaktır. 

1908 yılında bir Türk burjuva devrimi olarak tamamlanıp sona 
eren jöntürk hareketi, V. Ï. Lenin'in «Asya'nın Uyanışı» dediği olaylar zincirinin önemli halkalarından biri oldu. Lenin, jöntürk devriminin eleştirisini yaparken Şöyle yazar: «Eğer XX. yüzyıl devrimlerini örnek olarak alacak olursak, gerek Portekiz, gerekse Türk devrimleri kuşkusuz burjuva devrimleri olarak kabul etmemiz gerekecektir. Ama bunların ne ilki, ne de ikincisi «halk» devrimleri değil dir; çünkü halk kitleleri, halkın büyük çoğunluğu, kendi ekonomik ve politik talepleriyle, bağımsız, canlı duyulur bir biçimde bu devrimler içinde görünmezler!» 

Ama yine de 1908 burjuva devrimi Türk tarihinde büyük rol oynamıştır. Jöntürk devrimini «yarım zafer, hatta zaferin küçük bir parçası» olarak niteleyen V. İ. Lenin, «... devrim hareketlerindeki bu yarım zaferin eski iktidara bu alelacele teslim olmaların, ya da onunla uzlaşmaların iç savaştaki yeni, çok daha kesin, çok daha şiddetli, çok daha geniş halk kitlelerini harekete geçiren, ani olayların güvenilir bir kanıtı» olduğunu belirtiyordu. 
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Sonbahar rüzgârları Kayışdağı'ndan görülüp uzaktan uzaktan ulumaya başladı mı hayat söner bizim oralarda. Semtin tek yazlık sineması da perdelerini kararttı mı, bak bakalım karşındaki çatısız eve? Yazlık sinema bir plâğı bin sefer çalardı müşteri toplayabilmek için. Kafaları kazan gibi şişirirdi bu plâklar hiç şakası yok. 
Ama akşam olup da sinemam bahçesindeki ağaçların dallarında renkli ampuller yanmaya başladı mı, gecenin gönül avutan havası bir başka olurdu... 

Karşımızdaki ev de boş aylardan ' beri çekilir şey mi bu? Kara koğuk gibi bakar mı pencereleri öyle karşıdan. Ayı ini gibi bakar mı? Bombaş bir ev, evinizin karşısında ise gerçekten çekilesi şey değil. Boş bir evde umutsuzluk vardır ve kötü şeyler düşündürür insana... O pencerelerde bir kadın olsa şimdi meselâ, Gerinse pencere önünde doğan güneşlere karşı. Uzatsa bembeyaz kollarını yukarılara ve al perdeleri açsa? Sonra bir çocuk gelse pencereye sarı saçları altından, Süt kokan küçücük ağzını açıp da esnese. Ve yumuk elleriyle oğuştursa boncuktan gözlerini. Tekmil mahlükatınki de öyledir ya, insan yavrusu sevilir... 

Bu böyle olamazdı. Ya bahar gelecekti, ya da karşıdaki boş eve komşu. Yoksa kimsesiz biz buralarda çıldırırdık. Şehrin dışında oturmanın da bu belâsı vardı işte. Yazları çekiliyor, kışları sonbaharı çekilmiyordu. Bahara ulaşabilseydik. gene de avunurdu gönüller. 
Ama nerde şimdilerde bahar. Daha önümüzde dağ gibi bir kış vardı. Bahar uzaklardaydı. 


Gene en iyisi insandır insanı avutacak. Tek tük gidip geldiğimiz komşularımız vardi ya, onlarla ya yorulmuştu dostluklarımız, ya da birbirimize pek kaynaşamamıştık. Kaynaşmış olsaydık bile evimizin karşısında boş bir evin bulunmasını isteyemezdik. Yat kalk bak karşındaki evde cinler top oynuyor bu çekilir bir şey değildir... 
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Neyse başka bir şey arzulasak demek ki olacakmış. Çok geçmedi karşımızdaki eve birileri taşındı, Üzülecek bir şeyimiz kalmıyordu artık komşudan yana. Kışın boş bir evi seyretmek işkencesine katlanmıyacaktık. Genç bir karı kocaydı gelenler. Birde oğlan çocukları vardı üç dört yaşlarında. Eh gelen gidenleri de olurdu bunların ve böylece karşımızdaki manzara canlı olurdu... 

Bir de vardı ki, yeni bir komşuyla tanışmak, konuşmak, kafa barıştırmak kolay bir iş değildi. Komşu en yakın ve çekilmez bir düşmanda olabilir, şayet perileriniz barışmamışsa. Bir de kafaları uydurdunuz muydu, ama? Komşu akrabadan da yakın olabilir, kederlerinizi, paylaşabilirsiniz. Senin evinde sevinç alır taşırsın komşuna, onun evinde keder, el uzatır paylaşırsın. Canın bir tabak turşu istemiş ve küpün boşsa, Koşarsın komşuna bunun bir zorluğu mu var? Sende börek pişmiş meselâ, üçbeş dilimde komşuna gider kadim usul ve gelenek bu... 

Uzun zaman boş bir evi seyretmenin verdiği sıkıntıyla biz umut perdelerini atlastan germiştik galiba? Durum pek parlak görünmüyordu. Komşularımız yeni evlerine pek dürük bir yüzle gelmişler ve olgörüp bir defa olsun bizlere açılmamışlardı. Geçtik ayak üstü bir kaç kelâm etmekten, dönüp bir selâm bile vermemişlerdi. İçe kapanık bir halleri vardı nedense. Günler geçiyor onların bu acayip halleri değişmiyordu. 

Bu nasıl birişti, Ve bunlar nasıl bir insanlardı? Hiç bir şey bilmiyorduk. Kestirmeden bir karar vermekte kolay bir şey değildi. Eniyisi bir kararda durmak ve beklemekti. Kötüye de yoramazdık bu durumu. Kötü şeyler kurmak için vakit henüz erkendi. Eh dedik boşuna söylenmemiş insanların alacası içinde, diye... 

O aylarca: (Şu karşımıza birileri gelse.) diye bekleyişlerimiz boşuna mıydı. Şimdi de başka bir mesele mi çıkıyordu karşımıza. 
Nasıl bir insanlardı bunlar? Günlerce kollamiş. ne bir baş çevirmeleri ne de selâmlarına nail olamamıştık Selâm olmayınca, kelâm da olmamıştı tabii. Böyle olunca biz de tabii uzaktan bakıyorduk bu suskun insanlara. Bunlar neyin nesiydi ve neden devamlı asıktı yüzleri, yakalarını tutup soramazdık ya Onlar da varsın böyle yaşasınlar; (Herkes kendi aleminin padişahıdır) demiş Namık Kemal... 

Gerçi ilk adımı atmak bize düşerdi, ama biz yüz bulup da bir adımı atamamıştık. Söyle bir kısaca uzanıp evlerine (Hoşgeldiniz) divememiştik. Ya adam kalkarda bize (Hoşbulmadık deyiverirse ne yapacaktık? Bozulur, giderdik ve bu iç yarası olurdu bize. Bir taraftan, böyle genç ve sağlıklı insanların böyle günlerce çatkın durmaları, da hayli tuhaftı? Ve biz böylece onların ne milletten olduğunu bile öğrenememiştik. Şimdi tutulacak bir yol kalıyordu bizim için. 
Bu evin sahibini bulmak ve karşımıza getirdiği kişilerin nemenem kişiler olduklarını sormak? 

İçimizdeki merakı yatıştırmak için bu uygun bir çare midir? 
Hiç umulmaz. Ya ev sahibi olacak adam kalkarda derse bize, (Be birader? ben oraya kiracı diye mi koydum yok yoksa size eğlencelik mi getirdim. Ben aldığım kiraya bakarım. Bundan ötesi beni alâkadar etmez. İster konuşurlar, ister konuşmazlar. Kendilerini zorlayamam. 
Bana sorarsanız ama. İyi de insanlardır. Çünkü üç aylık kiralarını peşin verdiler.) Akan sular duracaktı böyle bir beyan karşısında ve ağzımızı açıp da tek kelâm edemeyecektik... Durum buydu. Biz de buna katlanmaya mecburduk. 

İyi, katlanalım. Başka bir şey yapacak halimiz de yok. 

Ama bu seferde başka bir şey oldu. Bir gün havanın birden açılıp da kapanıvermesi gibi bir hal? Komşu hanım karşıdan baktı baktı da gülüverdi bize. Bu bir dostluk gülüşü ve bir selâmlâma olmahydı, Demek bu kadın gülmesini de biliyordu ha? Vay anassını? Eh dedik nihayet hatalarını anladılar. 

Ne de güzel bir gülüşü vardı kadının. Tam bir içtenlik vardı bu gülüşte görülen oydu. Yanağı gamze yapıyordu. Gerçekten daha bir güzel oluyordu bu kadın gülünce. Bizde güldük içimiz kabara kabara: (hoş geldiniz, güle güle oturun) dedik, uzaktan, O an da hiç de anlayamadığımız bir şey oldu. Otomatik bir perde gibi gülüşünü kapadı kadın, Camdan çekilip içeriye girdi. Tenezzül buyurupda (teşekkür ederim) bile dememişti... (Hee... dedik. bu kadarı da fazla ne kibirli şeylerdi bunlar?) 

Biz biraz da kırıldık ne yalan söyleyelim. Şimdi iyice anlaşılıyordu ki bunlara bir boykot çekmek pek uygun olacaktı. Diyecektik- ki: (Ne ölümüze, ne de ölünüze) bir tutam tuz istese vermeyecektik. 
(Evimiz yanıyor) deseler görmezden gelecektik. Bu kadar da kabalık olurmuymuş canım? Ulan sen istersen sıkı fıkı olma? O senin bileceğin bir iş. Ama bir tanrı selâmı vermekten ne çıkar? Madem bu kadar yalnızlığı seviyordunuz da neden gidip de dağ başlarında oturmadınız? Bu demektir ki insan insana her zaman için lâzımdır. 

Şöyle insan insan yanaşsalar. Havadan sudan konuşsalar. Havalar gittikçe soğumaya başladı, deseler. Üzerinize afiyet, bizim küçük de biraz keyifsiz, deseler, Evet bu kadarcık konuşmaktan ne gıkar? Aslına bakılırsa herkes Kendi evinde kendi ekmeğini yemekte ve kimsenin de kimseye kavuk sallayacak hali yoktur. Ama kazın ayağı öyle değil, bir de insan olmak ve onun sorumluluğu var orta yerde. 
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Bir boykot çekelim bunlara? Evet sıkı bir boykot çekelim ama nasıl? Biz onları değil, onlar bizi kuyruklarına takmışlar çekip götürüyorlar. Demek ki tutamak yapacak bir nokta yok bize? Derken kocasıyla karşılaşıyoruz kadının sokakta. Adam gülümsüyor. Tatlı bir selâm da veriyor başını eğerek. Geçip gidiyor sonra. Allah allah adam da da aynı numara : Selâm var, kelâm yok. Kapalı bir kutu bunlar be? İnsan deli olacak kafayı bunlara taktıkça. Arada çocuklarını yanlarına alip gezmelere gidiyorlar. Adam filevi doldurup yiyecekler getiriyor eve. Kimdirler, Nerelerde ne gibi işlerin sahibidirler? Kadının Slav'larınkini andıran kalkık bir burnu var, sakın bunlar ecnebi bir aile olmasınlar? 

Bir ara da kayboluyorlar ortadan, Hususi bir araba gelip alıyor onları evinden ve günlerce görünmüyorlar. Böylece bizim de biriken meraklarımız içimizde kalıyordu... Eh diyoruz bir taraftan da, demek ki oluyormuş dünyada böyle şeyler? Bazı insanlar kibirli, mağrur Yaratılışlı. Sokulgan değil, Ağzından kerpetenle çekeceksiniz lâfı. Ne var ki kimseyi zorla konuşturmak bizim işimiz değil. 
Ne yapalım? Gene sağ olsunlar. Allah çocuklarına da uzun ömürler versin. Bizimle konuşmasınlar. Zaten bazı insanların perisi birbirleriyle barışmazlarmış? 

Ama ama, işin bir de başka tarafı vardı? Herkes de bizim gibi onların bu kapalı duruşlarına (aferin) der miydi bakalım? Onlar üç kişi altı göz, karşılarında ise elli kişi aşağıdan yüz tane göz vardı. Farları üstlerine çevirmişler herkesde onları gözlüyorlardı. Yutarlar mıydı bakalım öyle elin oğulları kuru selâm verip geçip gitme numaralarını? Herkesin belinde kendi keyflerine göre ayarlanmış kantarları vardı. Ve her şeyleri gayet iyi bilebilen adam sarrafı çoktu mahallemizde: 

Biri dedi ki: (Bu adam kaçakçıdır. Ve hemde kaçakçının domuzu, Anam avradım olsun ki kaçakçıdır. Baksana sen herifteki gözlere? Ben kül yutmam, Safi filim bu adam. Erken gidip, geç geliyor. 
Su altından usul sürüyor numarasını. Böyle dalgaları çok gördük biz? Bak kaç gündür ortalıktan kayboldular. Kimbilir nerelerde, ne biçim dalgaların peşindedirler? Bizim anamız koşalansın buralarda üç beş kuruş için. ama öbür tarafta adam şeytanın bile farketmediği dalgalar çevirsin?) 

Bu fikri yerinde buldu bir başka mahalleli: (Benim de aklım yatar bu işe vede kalıbımı basarım.) dedi. Sağına soluna baktı. Etrafını kollayarak sürdürdü konuşmasını. (Beni dinleyin arkadaşlar. çok iş var bu esrar satışında. Atlayıp İnegöl ve Bursa taraflarına gidiyorsun. İki kilo mal uydurdun mu, al sana elli bin lira. Anan da yesin baban da. Bir kaç gün korku çekersin hepsi o kadar. Bunu bir kaç kere tekrarladığını düşün? Üç dört yüz bin liranın sahibi olursun. Sonra da beş bin lira verip semtin camisine bir halı alırsın. Ar. 
tık kimse kılına bile dokunamaz yaşar gidersin...» 

Ne kadar uygun bir biçimde piyasaya sürülmüş olursa olsun bu esrar igini ciddiye almayan birisi de vardı. Onun inanışına göre bu ev bir randevu eviydi. Böyle düşünmekte insanı haklı çıkaracak belirtiler de vardı anlatana göre. Bir kere karanlık bastırınca, bir takım esrarengiz adamlar geliyordu bu eve. Allah bilir ya, mahalleli gözlerini dört açmalıydılar. Herkesin burara kızı vardı kısrağı vardı allah korusun. Şu dünyada ne için yaşıyorduk? Namus için. Namussuzluk bir ucundan tuttu muydu mahalleyi sonra zeytinyağı gibi yayılır giderdi... 

Efendim fikirler çarpıştıkça, gerçekler de iplik iplik meydana çıkıyordu. Ne var ki ortaya atılan fikirler doyurucu değildi bazılarına göre. Daha bir derinleştirlmeliydi bu mesele. Ve başka başka sorular üzerinde durulmalıydı. Ne malüm ki bu işin içinde siyasi bir dalga yoktur? Ha, bir de buralara parmak basmalı? Biri de di. 
yordu ki: (Komşular dinleyin beni. Bakarsınız bu adam hükümet aleyhine bir takım işlerin peşindedir? Ve hem de öyledir. Komunisttir. Falandır. Filândır. Yani hükümetin hoş görmediği bir takım dalgalar. Siz bırakın şimdi onu bunu? Bana sorarsanız, bu adamı polise ihbar etmeli.) $ 

Torba değilki tut büz elâlemin ağzını? Herkes aklına geleni kendi mantık süzgecinden geçirerek ulu orta söylüyordu. Ama şu karşımıza gelen komşulara da maşallah. onlar da bu gizli bombardımana aldırmayarak inatlarını sürdürüyorlardı... 

Bir pazar gününün sabahı karşı komşularımızın perdeleri açıldı. Açılr ya bize ne? Sonra birtakım gelip gitmeler oldu odadan odaya. Kahvaltı hazırlığıydı bu herhalde, ama bize ne? Saat ona doğru hepside giyinip kapıya çıkmışlardı. Önlerinde yaşlı bir kadın vardı. Bu kadını ilk defa görüyorduk, ama bize ne? Herhalde gene biryerlere gideceklerdi. Bize ne? Ayaklar onların yollar da milletin. 

Yürüyüp bahçe kapısından çıktılar. Şimdi sağa dönecek ve nereye kararlaştırmışlarsa gideceklerdi. Evet olacağı buydu. Tuhaftır ama gitmediler. Durdular. İnanılmayacak şey bize bakıyorlardı. Allah allah. Sonra yürüdüler. Bize doğru yürüdüler, Gözlerimize inanalım mı? Evet öyle, gözlerimize inanmamız gerekiyor. 
Bizler heyecanla izliyoruz bu manzarayı. İşte tuhaflıklariyle bizleri günlerce oyalayan insanlar şimdi kapımızdalar. 
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Hep koşuyoruz kapılara. (Buyurun buyurun) diyoruz. Yaşlı kadın önden giriyor. Sonra sırasıyla ötekiler. Misafir odasına alıyorüz onları. Şimdi her koltukta merakımızı çeken ve bizi günlerce düşündüren kişiler var. Yaşlı hanımın elini öpüyoruz. Memnun oluyor. Hanım ve beyin ellerini sıkıyoruz. Çocuğunda yanağı okşanıyor bu arada. Sıra hal hatır sormaya geliyor. Soruyoruz. Yalnız yaşlı kadın cevaplıyor sorumuzu: (İyiyiz evlâtlarım sizler nasılsıniz?) diyor. 

Yüzlerimiz iyice tanışıyor önce ve bakışıyoruz. Bu yaşlı hanımın kızı komşumuz taze belli. Kısa bir sessizlik geçiyor aramızdan. 
Acaba ne konuşmalı. İşte konuşmadıklarından şekvacı olduğumuz insanlar karşımızda. Biz bunları düşünürken yaşlı kadın davranıyor önce söze: 

«İnsanın içi yüzüne vurur muhakkak yavrularım» diyor «Kizım ve damadım sizleri çok sevmişler. Ama dil gerek yavrularım bunları söylemek için.» 

Duruyor. Gözleri yaşarıyor kadının. Biz tarifsiz şaşkınlıklar içindeyiz. Onun konuşmasını bekliyoruz. O devam ediyor: 

«Felek doğuştan vurmuş yavrularım» diyor «onlara sillesini. 
Benim kızım ve damadım dilsizdirler. Bir vesile oldu tanıştılar evlendiler. Ama dil noksanlığı onların kapanmayan yarasıdır. Ve içlerini açıp dertlerini dökemediklerinden acılar çekmektedirler.» 

Genç evliler bizleri anlıyorlar mı bilmeyiz ki, anneleri konuşuken onlar alada gülüyorlar. Çocuğun boncuk gözleri bizleri bir bir tartıyor. Kadın devam ediyor: 

«Bunların kulakları duymaz biliyorsunuz» diyor «Kadın, Onun için tenhalarda ev tutmaya karar verdik bunlara. Bu zamanda gözlerini dört açanlar bile kendilerini kazalardan koruyamıyorlar. Sizler artık onlara göz kulak olacaksınız. Kardeş olacaksınız.» 

Yürekten katılıyoruz kadının söylediklerine. Sonra onlala dönüyor anneleri. Bir takım işaretler yapıyor. Tasdik ediyorlar başlariyle ve gülüyorlar. Bu da feleğin bir cilvesi demek, kadın dilsiz ama dolgun yanağındaki gemze güzel... 

Birbirimizi içten içten süzerek oturuyoruz. Gülümsüyoruz arada, Yaşlı kadın anlatıyor geçmişten. Biz cevaplar veriyoruz sorularına. Büyük kızım kahve tutuyor. İçiyoruz. 

Kaynaşıyoruz... 


Demirtaş Ceyhun'un Masalı 


Adöâ'nın Kuşu 


Masal bu ya; insanların, istedikleri an dev bir füzeye binip, ay dedenin bile yanına varıp gelebildikleri bir çağmış. O çağlarda öylesine gelişmişmiş ki her şey, tıpkı bugünkü gibi, örneğin kocaman, dev uçaklar varmış. İstendi mi ben diyeyim bir köyün bütün insanlarını, siz deyin bir mahallenin tümünü bu dev uçaklardan birine doldurabilirlermiş de hani, pırrr diye uçuruverirlermiş bir kentten bir başka kente. Bir de, öylesine çok uçak varmış, öylesine çok uçak varmış ki o çağlarda... Herkes bir yerden bir yere uçakla gider gelirmiş sanki. Uçaklar, gökte sabahtan akşama bir o yana bir bu yana cirit atar, koşar dururmuş. Niyesi de şu ki, dağlar taşlar otomo- bile, kamyona, kamyonete kesmiş, insanlar yolda belde adım atamaz olmuşlarmış. Bir de gürültülüymüş ki bu uçaklar... İnip kalkarlarken kentin üzerinden geçerken yeri göğü inletirlermiş yani... Tıpkı, yağmurlu havalarda gürgür dedenin arabasını dörtnala sürerken, çıkardığı gürültü gibi... 

İşte o çağlarda, bu büyük kentlerden birinde küçücük bir kız yaşarmış. Kestane rengi saçları ipek gibi. İncecik. Lüle lüle, Her sabah annesi kucağına alırmış, saçlarını tararmış da tararmış... Tarağın dişleri değdi mi, kıvılcımlanıverirmiş ipek saçlar. Omuzundan aşağı, önüne. ardına serilir gidermiş, uçuşurmuş... 

Bir yandan saçını tarar, bir yandan da habire sarılır sarılır dupduru, saydam yanaklarından öpüverirmiş kızın. 

— Kim bu kız? dermiş, sevecen, yüreği titreyerek, 


Kız, kara boncuk gözlerini yusyuvarlak açarmış, gülüverirmiş annesine içten içten. Bilmiş bilmiş «Adâ> dermiş, adını tam söyleyemezmiş de. 

— Adâ diyen dillerine kurban olsun annen... Benim canım... 
Benim hayatım... Benim sultanım... Prensesim benim... Ceylanım... 
Karacam... Cerenim... 
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Kucaklayıverirmiş kızını, odanın içinde, havaya ata tuta dolanır dururmuş. Sabah demez dolanırmış... Öğle demez dolanırmış... 
İkindi demez dolanırmış... Akşam demez dolanırmış... Dolanırmış babam dolanırmış... Bir ileri, bir geri. Bir aşağı, bir yukarı. Bir o odaya, bir bu odaya. Bazan yatak odasına kadar gider gelirlermiş kucak kucağa. Bazan mutfağa. Bazan banyoya... 

İlk sıralar, sıkılmışlar, sokağa çıkmağa da niyetlenmişler bir kaç kez. Hani, annesi cicilerini giydirmiş çocuğun. Kendisi de süslenmiş, boyanmış. El ele tutuşmuşlar. Ne ki, daha köşenin başına varmış varmamışlar, kalakalmışlar oldukları yerde. Yolun bir yanından öbür yanına geçebilmek ne mümkün. Otomobiller, otobüsler, kamyonlar sanki uç uca eklenmişler, vizt vizt geçip dururlar tren katarı gibi. Kocaman kocaman. Tekerlerleri adam boyu. Bastığı yeri yamyassı ediyor. Bir de. sanki öfkelenmişler de, burunlarından solurlarmış gibi duman bırakırlar ardlarından. pof pof. Kapkara. Pis kokulu. Üstelik, bir inilti, bir vınıltı. Homurtuları yeri göğü tutar. 
Tis tıs edip dururlar. p 

Öte yandan; insanlar dersen, kimsenin kimseyi gördüğü bile yok. Amcalar, teyzeler, sanki birilerinden kaçıyorlarmış gibi, koşuşurlar. Hani, yolun yanından yanından, duvarlara sürünürcesine yürümeseler, birileri çarpıp düşürecek. Toz... Toprak... Pislik... Gürültü... Duman... Her defasında da köşenin öbür başına geçmeyi gözleri kesmemiş. dönmüş gelmişler evlerine. 


Artık varsa da, yoksa da evleri. Dışarısı güneşliymiş. Yağmur yağarmış. Kar yağarmış. Kime ne? güneşi de, yalnız Haziran aylarında, günlerin en uzun olduğu sıralarda görebilirlermiş. O da, öğle sıralarında, birazcık. Oturma odasının penceresinden şöyle diklemesine biraz girer, içeriye doğru daha bir kaç karış yürümüş yürümemişken, gene birden karşıki apartmanların ardında gözden yiter gidermiş. Yani, burnunu pencerenin camına iyice yapıştırırmış da küçük kız, yukarı bakar. göğün bir avuçcuk parçasını ancak görebilirmiş. Bazan bulutlu, kül rengi, karanlık. Bazan cam göbeği mavisi, pırıl pırıl, Güneş yüzü görmediğinden, çocuk da solgunmuş. DupdurTuymuş teni. Dibi gözüken su gibi, saydammış. 


Çocuğun annesinden babasından başka tanıdığı tek canlı, koyu kahverengi kabuklu küçücük hamamböcekleriymiş. İlk sıralar korkarmış hamamböceklerinden, ama git git alışmış onlara da. Artların- dan patır patır koştu mu, bir yerlere saklanıveren, sonra çıkıp odanm bir ucundan öteki ucuna hızlı hızlı gidiveren, kendisiyle oynayan, şakalaşan tek arkadaşmış bu hamamböcekleri. 
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Annesi, mama yedirirken, akşamları babasının geleceği saatler- de pencerenin önüne oturtup gelip geçenleri seyrederlerken, uyuturken masal anlatırmış hep. Masallarda bir takım iyi insanlardan, hayvanlardan söz açarmış ya, o iyi insanları, o hayvanları kafasında bir türlü canlandıramazmış ki küçük çocuk. Bu tavşan kardeş denilen şey, nasıl bir şey ki acaba?.. Bu eşek kardeş. at kardeş, vakvaka kardeş, aslan kardeş, keçi kardeş nasıl şeylermiş ki?.. Tavşan kardeşin upuzun kulakları varmış, havuç yermiş... Aslan kardeş ormanlarda yaşarmış, çok kuvvetliymiş... Peki ama, orman ne? Keçi kardeş, dağlarda bayırlarda koşar dururmuş... Boynuzluymuş... Bir kaç tel de sakalı varmış... Ama, dağ dedikleri nasıl bir şey ki? Boynuz dedikleri şey ne acaba? Vakvaka kardeşler, derelerde nehirlerde göllerde yüzerlermiş vak vak ederekten. Dere dedikleri. nehir dedikleri, göl dedikleri de çok çok suymüş. Bu çok su, banyodaki sudan da çok mu acaba? 


Bu küçük çocuğun bilebildikleri şeyse, topu topu odanın köşesindeki kocaman saksıda uzamış gitmiş iri yapraklı çiçeksiz çiçekle, karşı arsadaki dev ağaçmış. Apartmanların arasında, sanki mey- dan okurmuş gibi onlara, başını göğe kaldırmış, gururla dikilir dururmuş bu ağaç. Mevsimlerin değiştiğini de bu ağaçtan anlarlarmış. 
Ağaç silme çiçeğe kesti miydi, artık bilirlermiş ki, mevsimlerden bahardır. Çiçeklerin dökülüp, ağacın yapraktan bir küme haline gelmesi de yazın habercisidir. Ne zaman ki. yaprakların renkleri bakır kırmızısına dönüşmüştür, kızıla çalmağa başlamıştır, artık tek tek dibe düşüp oraya buraya sürüklenerekten uçuşmaktadır, işte o zaman anlarlarmış ki güz gelmiştir. Kışın kupkuru kalırmış ağaç. Lakin, kupkuru dal halinde de olsa, gelin başı gibi çiçeğe de bulansa silme, yaprakları kızıla boyanıp gayri dökülmeğe yüz tutmuş da olsa, hani bir başka türlü ağaçmış bu ağaç, B'nbir ışıltılı. Rengârenk sanki. Üzerine nur yağarımş gibi gece gündüz. Erguvan ağacı mb leylak mı, manolya mı, kayısı mı, çınar mı, salkım söğüt mü, yoksa hepsi mi... Yaz kış, serçe kuşlarından görünmez olurmuş üstü. 
Bir yandan esen yelde pısır pisır ağaç konuşurmuş, öte yandan kuş-Jar sabahtan akşama vıcır vicir ötüşüp dururmuş. 


Çocuk, şöyle doya doya güneş yüzü görmediğinden, bol bol temiz hava almadığından. incecikmiş, iştahsızmış. Zor yermis mamalarını işte, mamasını yerken mızırdanmağa başladı mı da hemen kuşa seslenirmiş annesi. 

— Gel kuş kardeş gel. Adâ'nın mamasını sen ye, dermiş. 

Pencerenin önüne ekmek içi kormuş ıslatıp. Bir serçe hemen 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uçar gelirmiş ağaçtan. Kanatlarını çırpa çırpa pencerenin önüne süzülür iner, ekmeği kapar kaçarmış. Ürkek. Korkulu. 

Ya da kuş masalı anlatırmış. Hani, kafasında bir türlü canlandıramadığından, tavşan kardeşli, aslan kardeşli masallardan hoşlanmazmış da kız, hep kuş masalı istermiş. Öteki masallardan korkarmış. Heyecanlanırmış, Huysuzlanırmış. Cici kuş masalları istermiş hep. O zaman da, annesi oturur. kâğıttan tuma kuşu katlarmış bir dolu. Pencerenin önüne dizermiş. «Bak, dermiş, mamanı yemezsen, kuşlar uçup gidecekler sonra.» Bir yandan mamasını yedirirmiş, bir yandan da ninni söyler gibi turna kuşu masalını anlatırmış ona. 

— Çok eski zamanlarda dermiş, kötü insanlar bir azmışlar bir azmışlar ki, kötülüklerinden napacaklarını şaşırmışlar da, birbirlerine düşmüşler, savaş çıkarmışlar. Birbirlerine ver etmişler ateşi. 
Kan gövdeyi götürmüş. Binlerce onbinlerce insan ölmüş. Uçaklar gökten bomba yağdırmış evlerin üstüne. Kentler köyler dümdüz olmuş. Ne ki: gene de hırslarını alamamışlar, daha büyük bombalar yapmağa çalışmışlar. Sonunda da atom bombası dedikleri bir bomba yapmışlar ki. patladı mı, bir anda koca koca kentleri haritadan siler süpürürmüş. Alev saçarmış. Öldürücü ışık saçarmış. İşte bu bombalardan birini, tutmuşlar, o savaşta Hiroşima denilen bir kentin üzerine atmışlar. Kent, bir anda fırına dönmüş, yanmış yıkılmış. 
Binlerce insan, yok olmuş sanki, uçmuş gitmiş. Bir dolu insanın da vücudu yara bere içinde kalmış bu öldürücü ışıklardan. Hiroşimada o sıralar Kar çiçeği adında küçücük bir kız varmış. Bomba atıldığı zaman, evlerinin önündeki bahçede kendi kendine oynuyormuş. Evle-Ti kentin kıyıcığında olduğundan. ölmemiş ama, onun da vücudu yara bere içinde kalmış bu öldürücü ışıklardan. Yaralar öylesine acırmışki, sabahtan akşama sızılar dururmuş kız. Ağlarmış. Ne bir şey yiyebilirmiş, ne uyuyabilirmiş. «Allahım, dermiş, ne kötülük ettim ki ben sana?» «Anneciğim, anneciğim, dermiş, dayanamıyorum artık, Allah baba canımı alsın da kurtarsın beni, n'olur!...» Annesi, napacağını bilemezmiş, kahrolurmuş, Kıvranır dururmuş. Ah, bir şeyler yapabilse de, hiç olmazsa acısını dindirebilse. Birden aklına cici kuşlar gelmiş. «Yavrucuğum, demiş, turna kuşu katlamadığın için acı çekiyorsun. Allah baba, demiş turna kuşlarını çok sever, Haydi, otur, bin tane turna kuşu katla Allah babaya sen de.» Önüne bir dolu kâğıt koymuş. Çocuk, sevinçle umutla hemen sıvamış kollarını, başlamış turna kuşu katlamağa. Üç tane katlamış, beş tane katlamış. Üç yüz tane katlamış, beş yüz tane katlamış. Coşkuyla, umutla turna kuşu katlarken gerçekten acısını unutmuş gitmiş. 
Kendinden geçmiş, habire turna kuşu katlamış. Tam altı yüz yetmiş üçüncü kuşu katlıyormuş, düşüvermiş başı önüne, uyurmuş gibi dalmış gitmiş, kurtulmuş. Bir daha hiç acı falan duymamış. 

Bu nedenle kuşları çok severmiş Adâ. 

Gene, arsadaki ağacın silme çiçeğe bulandığı, gelin başına döndüğü bir bahar günüymüş. Sabah neşeyle uyanmış. Annesi kucaklamış getirmiş, pencerenin önüne oturtmuş. Öpe koklaya başlamış saçlarını taramaya. Tarâmış taramış, ışıl ışıl etmiş. Ardından «sen. 
pencereden kuşlara bak, demiş, ben şimdi mamanı hazırlar gelirim.» 
Mutfağa gitmiş. 

Ağacın üstüne çokuşmuş kuşlar. gene, şarkı söyler gibi cik cik vıcırdaşıp duruyorlarmış. Kız da, ellerinin ayalarını, burnunu cama dayamış, kuşlara öykünerekten cik cik ötmeğe başlamış. Kuşlarla konuşurmuş gibi cik cik edip duruyormuş ki, bir de ne görsün?... 

Aaaaaa!... Kocaman bir kamyon gelmiş arsaya, Kamyonun üstünde de, iki yanı tırtıllı, tekerleksiz, canavara benzer, acayip bir şey... Önü de, tıpkı canavar ağzı gibi, çelik bıçaklı, Kamyonun arka kapağını açmışlar, köprü kurmuşlar yere, Acayip makina homurdanmış inmiş. Sonra, makinanın başındaki adamlar, ellerine baltalar nacaklar almışlar, ağacın başına varmışlar. Başlamışlar, bir verevine bir dikine vura vura kesmeğe. Öte yandan da, o canavar makina homurdana homurdana bir uçtan toprağı kazmağa koyulmuş. 
Ha babam. de babam kazar da kazarmış. Ağaç da inim inim inlermiş baltayı gövdesine vurdularmı, O, ışıl ışıl, rengârenk, dünya güzeli, bir eşi daha bulunmaz canım ağaç, ağlarmış gibi, yalvarırmış gibi inim inim inlermiş. 

Bir solukta kesivermişler ağacı, İşte ağacın, tam devrilmek üzere sağa sola sallanmağa başladığı bir sıraymış, zaten nicedir işkilli olan kuşlar. pirrrr edip bulut gibi havalanıvermişler birden, evlerin damlarına doğru uçup gitmişler. Ağaç da, sanki beklermiş gibi, onlar uçar uçmaz yatıvermiş bir yana. Uzanmış kalmış. Yere değer değmez de, hemen çiçekleri sönmüş. Solmuş, küsmüş. Koskoca ağaç, bir anda küçücük kalmış, silinmiş gitmiş. 

Ağacın kesilmesine öylesine üzülmüş ki Adâ, gözleri dolu dolu olmuş. Adamların üzerine atılıp, onları parçalamamak için Zor tutarmış kendini. Cama yapışmış, donmuş kalmış. 

Kuşlarsa. her gidiş gelişte biraz daha küçük kümeciklere bölünerekten damların üzerinde bir o yana bir bu yana uçar dururlarmış. 
Üzerine konacak başka bir ağaç ararlarmış evlerin arasında. Ama, ne'mümkün... Bütün arsalar betondan apartmanlarla dolduğu için, ağaç mağaç kalmış mı ki .. Belki bir ağaç buluruz umuduyla dönmüşler, dönmüşler, dönmüşler... Bakmışlar, bir başka ağaç bulma- nın mümkünü yok, artık herkes başının derdine düşmüş, her kuş bir başka yöne uçmuş gitmiş. Bir küçücük serçe de, Adâ'ların penceresinin önüne gelmiş. Pencerenin damlalığına konacak gibi olmuş. Ürkmüş. Korkudan tir tir titreyerekten, kaçmış. Karşı apartmanların çatısına doğru uçmuş» saçaklara tutunmak istemiş, olmamış. Sokağı bir boydan bir boya arşınlamış babam arşınlamış, gitmiş gelmiş. Olmamış, göğe doğru havalanmış bir. Tekrardan -süzülmüş inmiş. Kendini bir o duvara atmış, bir bu duvara atmış. Yorul- 


Kız, el eder dururmuş yanına gelsin diye ama, zavallı kuşun işareti mişareti görecek hali mi kalmış ki yorgunluktan... Öyle. yolun içinde bir ileri bir geri seker dururmuş. 

İşte tam bu sırada, köşeden bir otomobil çıkmış, hızla gelmeğe başlamış kuşun üstüne doğru. Ne ki, küçük kuş, üstüne doğru bir otomobilin geldiğinin farkında bile değilmiş. Otomobil gelmiş gel miş. Umursamazmış bile yolun ortasında duran kuşu. Gelmiş gelmiş... 
Bir adam boyu kalmış kuşa. Bir adım kalmış kuşa Bir karış kalmış kuşa. Kuş farkında biledeğil. Otomobilin tekerleklerinin altında çiğnendi çiğnenecek... 

Cama yapışmış, yola bakıp duran kız, birden bir çığlık atmış. 
Nasıl olmuş? İki yanından ipek kanatlar çıkmış o an. Rengârenk kelebek kanatları gibi, Uçuvermiş, camdan tıpkı bir ışık gibi süzülmüş geçmiş, otomobilin önünden kuşu kapıvermiş. göğsüne bastırmış, avuçlarının içine almış, gagalarından öpmüş öpmüş öpmüş... 

Masmavi göklere doğru süzülmüş gitmiş, kuşu göğsüne bastıra bastıra... 


Salih Yurttaş 


Müfettişler Müfettişi ve Üçkâğıtçı Üzerine 
Orhan Kemal Gerçekçiliği 


Kimi yazarları eleştirme hakkı kolay doğmaz. Yine de bu hakkı kullanmak, onun saygı duyulan özelliklerine saldırmadıkça, görev olarak vardır. Gerçeği bulacağız diye kıyıcı eleştiri gereksizdir. Ki. 
mi yetersizliklerin belli bir gerçeği yadsımıyor diye gerçek olarak kabullenilmesi de zordur. 

İnsan yaşayışının, toplumsal yaşayışın gerçeğini kavramak bilimsel bir süreç işidir. Bu kavrayış sürecine insan bilincinin katılışı önemli bir yer tutar. Düşünce olarak dışa vurulan bu gelişmenin belirgin özelliği değişken boyutlarının çokluğudur. Bu değişkenlerin en çoğuna ulaşma çabası ve bu çabaların sonuçlandırılması işi bir yazarın gerçekçiliğinin ölçütüdür. Gerçekçiliği tek boyutlu almak yanıltıcı olur. 

Ana görevleri; belli konulardaki düşünme eylemlerini, özgeleri- nin düşünme eylemlerine katkıda bulunmak olan yazarların özdeş düşünceleri aktarıyor görüntüsünü nasıl açıklamalı? Bence bu görTüntünün altında varolan, çok boyutlu gerçeklerin pek çok boyutunun ortak olarak saptandığı olgusudur. Bir de karşıtını düşünelim. 
Özdeş konunun değişik gerçekliklermiş gibi anlatımını nasıl açıklayalım? Bu durum da gerçeğin değişik boyutlarının saptanmasıyla açıklanabilir sanıyorum. 

Yakın tarihimizde, düşüncelerimize katkıda bulunmuş yazarlarımızın herbirini incelediğimizde Türkiye gerçeğinin çeşitli boyutlarının kavrandığını görürüz. Başlangıç noktası ortak olan yazarlarTımızın düşünce evreninde ulaştıkları nokta, değişken boyutlarının sayısı özdeş de olsa başlangıca olan uzaklıkları özdeş değildir. Şöyle diyeyim: Türkiye'nin aydın kişisinin gerçekliğini saptama kaygusu değişik yazarlarca konu edinilmiştir. Aydın kişinin davranışlarının tanımlanacağı bir uzay düşünelim. Bu uzay; tarihsel, ekonomik, psikolojik gibi üç boyutlu olsun. Sabahattin Ali'de aydın kişinin gerçekliğinin ekonomik ve özellikle psikolojik boyutlarında pek çok yol alındığı buna karşı tarihsel boyutta başlangıçtan pek ileriye gidilmediğini saptayabiliriz. Oysa Kemal Tahir'i konu edinirsek tarihsel boyutta başlangıca göre çok ilerideyken ve psikolojik boyutunun kavranmasında da pek ileriye gidilmişken değişik bir boyutta değişik birimde yol alındığı göze çarpabilir. Böylece üçlü bir uzayda değişik noktalarda aydın tanımıyla karşılaşırız. Bu durumda Türkiye gerçeğini tümüyle kavramaya uğraşan bir kişinin değişik noktaların bileşkesini bulması en doğru yöntemdir. 

Orhan Kemal gerçeğini. gerçekçiliğini saptamaya girişmek için uzayımızın boyutlarını bilmeliyiz. İnceleme uzayımızda Orhan Kemal'in sunduğu yapıtların türlerini değişken boyutları olarak alırsak roman, öykü, senaryo, oyun ve şiir gibi beş boyut sayabiliriz. Orhan Kemal'in çalıştığı türlerin uzayında en çok yol aldığı boyutların- dan biri romandır. Öz yaşamından anılarla zenginleştirilmiş duyarlı, içten çalışmaları olan başlangıç romanları «Baba Evi», «Avare Yıllar»dan sonra yine ilk gençliğini geçirdiği «Bereketli Topraklar»ın romanlarıyla «Gurbet Kuşlarının göçüne katılarak İstanbul'a gelir. Artık İstanbul'da sanki «Sokakların Çocuğusdur. Yaşamının sonuna değin kaldığı İstanbul'dan romanlarında sık sık Çukurova çevresine gidip gelirken Anadolu'yu-da gezer. Ancak konu edindiği her kişisinin bağıl noktası artık Çukurova'nın sıcak bereketli toprakları değil de İstanbul'dur. Anlattığı insanlar, yerler, ilişkiler İstanbul'a göredir. 

Yayınlanış tarihi olarak Orhan Kemal'in son romanlarından olan «Müfettişler Müfettişi» ve «Üç Kâğıtçısda İstanbul'dan Anadolu'nun küçük illerindeki, kasabalarındaki bürokrasi katlarının eleştirisine yöneliyor. 

“Bir tarihte küçük bir Anadolu iline yabancı bir adam düşer. 
Nerden geldiği, niçin geldiği, kim olduğu bilinmeyen bu adama kendileri için en yabancı düşmüş bürokratik aydın kişiliği yakıştırılır. Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e girdiğinden bu yana arabacılık yapan Kel Mıstık abartmada en ileriye giderek s. 36'da kendisinden bu yabancı kodamanm kimliği sorulduğunda: “Bugüne kadar adam yerine konulmamanın hıncıyla: — Umum Türkiye Başmüfettişler Müdürü” olarak açıklar. Devlet işleyişinde böyle nitelikte bir görevin varlığı, bir işlevin varoluşu önemli değildir. Devlet karşısında. devlet büyükleri yanında Anadolu insanının zayıflığının sonucu bu yakıştırmaların yabancı için kolayca ortaya atılmasında, bunun benzeri kolaylıkla kabullenilişinin de etkisi vardır. 
s. 10“ - Belediye Sağlık Ekibi uğramıyor mu buraya” diyerek meyhanedeki pisliğin denetimini bürokratik işleyişte gören bir yabancı için yakıştırma yapılması çok doğaldır. Müfettiş sanılan yabancı için sorun olarak varsayılan pislik ortamı orada yaşayanlarca çok olağan bir durumdur. Ayrıca pislik olarak alınışın şaşkınlığı ile insanların o olağanlığı birden olağanüstü kabullenmeleri de doğaldır. 
Hele her türlü sorunun çözümünü kendisi dışında arayanlarca, bir de sağlık ekibi diye sorumlu açıklanınca bir ‘rahatlama’ sözkonusudur. Bu rahatlamanın karşıtı tedirginlik de bir aradadır. Herbir 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insanın birlikte yaşamaktan doğan sorumluluklarından sapmalar vardır. Bunların özgelerinde açığa çıkarılmasının rahatlığının yanında kendisinde çıkarılmasının yarattığı tedirginlik kuşkusu da önemlidir. s. 14'de ilk girdiği meyhanedeki şarapçının içinden geçirdiği tedirginlikte bunu görebiliriz.’ ... «Kodaman» haklıydı ama, Belediye'nin sağlık ekibi gelmez, doktor uğramaz, müşteriler daha 

Şarapçı müfettişe para vererek geçici bir rahatlığa kavuşunca tedirginlik müfettişe geçer. Bu tedirginlik ve rahatlama alış verTişi roman boyunca konu edinilen tüm kişiler için geçerli olacaktır. 
Bu psikolojik karşıtlığın işlenişi romanın en olumlu yanıdır. 

Durağan ilişkiler düzeyindeki ilde bir yabancının hem de görevli sanılan bir yabancının varlığı kulaktan kulağa yayılır. 

Doğaldır ki kapitalistleşmenin kaçınılmaz sonucu gelişen ulaşım ve iletim olanaklarının bugünkü aşamasında Türkiye. topraklarında kasaba birimi içinde bile böyle bir ilişkiler karmaşası düşünülemez. 1950 öncesindeki bürokrasi tavrı ve halkın karşı tavrının ilişkiler dizisi kabul edilebilecek bu karmaşanın zamanının seçiminde yeterince aydınlık yoktur. Öyleki, «Müfettişler Müfettişi» adlı romanda, 1960 sonrası ile 1950 öncesi ilişkiler birbirine karışmış durumdadır. «Üç Kâğıtçı» romanında, romanın öteki öğelerinde olduğu gibi zaman olarak ta açıklık vardır. Bir dizi ilişki- nin; Müfettişler Müfettişi'nin bir Üç Kâğıtçı olarak belirişiyle roman özgünlüğe kavuşuyor. Artık Kudret Yanardağ olarak anılan ve en başta müfettişler müfettişi sanılan üç kâğıtçı olduğu anlaşılan romanın baş kişisinin siyasal kişiliği ile 1950 seçimlerindeki iktidara yönelen güçlerin içinde yer alması bu zamanın iyice aydınlığa kavuşmasına olanak veriyor. 

Yazarlar eski devirleri, eski ilişkileri de anlatsalar yeni bilinçleriyle yeni vardıkları düşünce aşamasında bunu yapmalıdırlar. 
«Müfettişler Müfettişi» ve «Üç Kâğıtçı» adlı iki romanlık dizide en büyük eksiklik 1960 sonrasının 1950 öncesi gibi anlatımından öteye 1966 ile 1969'da yayınlanan bu romanların. 1950 - 1960 arası bilinç düzeyinden düşüncelerle aktarılmasıdır. 

Kudret Yanardağ'ın kişiliğinde simgeleştirilen 1950 seçimlerinde iktidar olmuş siyasal adayların eleştirisinde yeni bir açıklama yoktur. Din etmeninin sorumsuzca kullanılması gerçekten etkin olmuştur. 1950 iktidar değişikliğinde değişik etmenlerin varlığını kuşkusuz Orhan Kemal de biliyor. Ancak bu iki romanda onları konu edinmiyor. Kudret Yanardağ'ın siyasal eylemleri, roman kişisinin davranışlarına yeni bir renk katıyor. 

s. 218 ve 219'da Türkiye'de uygulanan ve 1950 seçim devriminin sonucu gelişen particilik, milletvekilcilik oyununun doğal sonucu bizim üç kâğıtçı da başbakanlığa değin yükselişi bu varolan, geçerli kurallar çerçevesinde düşünebiliyor ve düşleyebiliyor. 

Bugün için artık, değişmeye başlayan politik uğraş sonucu bunlar birer güldü esi olarak kalmıştır. Bugünlere gelişte kuşkusuz Orhan Kemal'lerin payı da büyüktür. Anadolu'da değişmekte olan ve de değişmek zorunda olan kişilerin birbirinden özgürce eylemi olmamasıdır. Genellikle kapitalist üretim ilişkileri bu de mokratik olmayan ilişkilere son vermektedir. Ancak kapitalist üretim sürecinin gerçeklenmesiyle bunların tümüyle gerçekleneceğini sanmak ta yanlıştır. 

Üç Kâğıtçı'nın tutuklu olarak dönüşünde karşılanışı, jandarmalarla Kel Mıstık arasındaki konuşmalar belli bir zamanın ilişkilerini anlatmada inandırıcı. «Müfettişler Müfettişisndeki zayıf anlatım. eksik ve yetersiz Yorumlar «Üç Kâğıtçı> romanında olgunluğa erişiyor. Orhan Kemal her yazarda olduğu gibi bildiği, tanıdığı, yaşayarak öğrendiği yerleri, kişileri anlatırken üstünleşiyor. 

Müfettişler Müfettişi olarak tanıtılan Kudret Yanardağ bir Üç Kâğıtçı olarak belirdikten sonra roman daha anlamlı oluyor. 
İstanbul'da karanlık hanlardan birinde Deve, İdris gibi yakın arkadaşlarıyla insanların herbirinde varolan aldatmacaların denetimini ve bundan yaşamlarını kazanmalarının anlatımını sürdürüyor. 

Bu iki romanda özellikle belirtilmesi gereken bir nokta da başta Kudret Yanardağ'ın karısı Şehvar olmak üzere kadınların anlatımındaki gerçekçiliktir. Dış görünüşlerinden öte ruhsal durumların anlatılışında varılan derinlik çarpıcı oluyor. Kudret Yanardağ'ın annesinin zoruyla evlendiği, çirkin kadınlığını erkenden Yitirmiş, Ebânım'la eşcinsel ilişkileri uğruna evini çocuklarını terkeden Şehvarın yaşayışının anlatımında yalınlık vardır. Yine kadınlığının sonlarına gelmiş otelcinin karısının yalnızlığı ile metres olarak iki karılı yaşayışa belli bir süre katlanıp Müfettişler Müfettişi'ni de, daha nicelerini olacağı gibi kolayca seven kadın Sema'nın dansözlüğe varan yaşamı anlatılır. Ayrıca geçkin kadın İfakat Dürdâne ile küçük yerlerin toprak zenginliğinin aristokrat kadını Nefise'nin kadınca davranışlarının anlatımında yalın bir güzellik vardır. 

Bir de Şehvar ile Kudret Yanardağ arasında kalan çocukların yeri geldikçe, romanda anlatılışında, Orhan Kemal'in gerçekçiliğimin vurgularını görüyoruz. Orhan Kemal bu tür sıradan kişilerin gündelik yaşayışlarından, ilişkilerinden kesitler sunarken capcanlı «oluyor. Yetkin yazar düzeyine ulaşıyor. Orhan Kemal'den esintiler-Je okunabilen romanlar olan «Müfettişler Müfettişi» ve «Üç Kâgıttı» Orhan Kemal gerçeğini ve Orhan Kemal gerçekçiliğini anlamak ve anlatmak için zayıf kalır. 
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ilk kaynağını «Avare Yıllar» sürerken, sabah matinelerinin macera filimlerinde bulan bir sinema dünyasından sonra 1950-60 yıllarına damgasını vuran Yeşilçam sokağının, Yeşilçam filmlerinin yüzlercesi arasında yitirilen bir yaşantının Orhan Kemal'e ne getirdiğini sormak istiyor insan. Orhan Kemal Türk Sinemasına hiç bir zaman senaryo yazarı olarak bir katkıda bulunamamıştır. Ancak bir seyirlik sanat olarak, halkla, son yıllara kadar bilinçli ya da bilinçsiz çok sıkı ve hiç gözden kaçırılmamayı gerektirecek kadar önemli bağlar kurabilmiş bir sinemaya emek vermiştir. Anılarda kalan bir kaç şey dışında bilinmezliğe karışan bu didinme, Orhan Kemal'e Türk Sinemasından ekmek yedirmiştir. Orhan Kemal'in yazdığı yüzlerce dialogla, yaşantısından keskin gözlemler pek çok kalıpları seyirciye yaklaştırmış, mahalle kızları, kahvehane gülleri, yaşlibeyler, şık hanımlar bir canlanıp bır yok olmuştur. 

Bu ilişkiyi Orhan Kemal'in yaşantısında bir geçiştirme ve önemseme saymanın pek çok kişi; için; ne kadar yiğitlik olduğunu bile bile, bir zamanlar Türk Sinemasından bir insanın Mehdi Baba'nın kahvesinde yaşadığının bilinmesi o insanın gerçekten ne yapıp ne yapmadığının ortaya konması için «Yeşilçam Ekmeğini anlatmak gerek. 

«Bizim Holivut ya da Sine sita demek olan Hava sokağı, Küçükbayram sokağındaki filimci yazıhanelerine uğramış, Anadolu  pasajındaki Mehdi Baba'dan orta şekerlimi içmiştim. Mehdi Baba'nın kahvesi filimci, rejisör, daha “bir çok artist adaylarıyla tavla, kâat meraklılarının uğrak 
yeridir... 5 

— Mene bah! 

— Buyur Mehdi Baba. 

— Seni filan aradı... » 
| istanbuldan." Çizgiler «Dolmuşta İki Kişi» sayfa 252 | 

' * 
se 

«Orhan Kemal geçimini yazdığı senaryolardan sağlamiştir... Bunu iyi biliyorum... Ben Yeşilçam'a gitmezdim, sevmezdim orayı. Kahvede konuşulurdu ordan bilirdim.:. Tam anlamıyla senaryo olup olmadıklarını söyleyemem. Dörtyüz kadar olmalı... Evet o anlamda yazmaya vakti olamaz herhalde. Bunları Macit Doğudan en iyi bilir, anekdot olarak...» 
| Nürer Uğurlu ile 17/7/1974 günlü konuşma | 


90/ Türkiye Defteri 


«Bu işle uğraşan, hatta geçimini bu işten sağlayan arkadaş: [ Macit Doğudan | 
— Kolay, dedi 
— Nasıl? 
Yanından ayırmadığı çantasından çıkardığı bir tabaka dosya kâğıdını ortadan ikiye katladı. Kâğıdın katlı yerinden boydan boya bir çizgi belirmişti. 
— Bu çizginin soluna mizanseni, sağına dialogları , yani konuşmaları yazarsın. 
(0. Kemal/Senaryo Tekniği, sayfa 5) 
r > s+ 
«...Uzun süre filim senaryoları denedim... Bütün çabam, gerçek bir sanat eseri ortaya koyabilmekti... Ne kadar sanata yatkın senaryo yazdımsa beğenilmedi... O zaman çevirdim işi ısmarlamacılığa... Kendimi, sevmediğim, istemediğim bir işte, bir dairede memur sayarak, değil mi ya?... Bütün bunların dışında sanat çabamı kösteklemeden geçimimi senaryodan sağlamaya başladım...» 
İN . U/ikbal Kahvesi /Sayfa 346 J 
: s 
«...Hayır senaryo yazmazdı. Senaryo verilirdi dialog yazardı. Mehti Baba'nın kahvesinde olurdu. Macit (Cevat) Doğudan'la beraber olurlardı. «Kin» diye bir filmim vardı. Deli ormanlı tipine dialog “gerekti. 
Bütün dialoglara 500 lira alırdı. «Sokaklardan Bir Kız» için bir ajansa 
20 000 lira ödedik... Daha önce filme alınmışları da 10 000 liraya almak mümkün. «Yalancı Dünyada Yeşilçam'ı anlatmıştır... « 72. Koğuş»u yapmak isterdim... Sanırım Atıf Yılmaz'ın sansürden dönen bir «Bereketli Topraklar » çalışması vardır... Baba Evinden sinemaya gelince herşey yapıyor insan. Herşey bir yana iyi bir insandı. Beraber oturup içmedik ama benim için iyi bir insandı. Turhan Gürkan, Bülent Oran, ben Cumhuriyet Gazetesinde Bulgaristan'a gitmeden bir gün önce oturduk konuştuk, «Vukuat Varın çekildiği  sıralardı. Son görüşmemiz-MİŞ...» çi 
( Nejat Saydam'la 19/7/1974 günlü konuşma ) 
Pi 
«Filme alınmış romanlarım'mı?... Üç yüzü aşkın senaryodan sonra Beyaz perdeye... «Suçlunyu Atıf Yılmaz... «Devlet Kuşuynu «Avare Mustafa» adıyla Memduh'ün... «Murtazasyı Tunç Başaran... «El Kizwnı Nejat Saydam aktarmaktadır... «Eskici Dükkânıynın çekim hakkını Memduh Ün'e verdim... «Vukuat Var - Hanımın Çiftliğiyni Acar Filim satin aldı...» 
(N . U ./ikbal Kahvesi/sayfa 352 ) 
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«...( Atilla İlhan ) «Hayrola abi, nereye böyle?... 

«Pezevenk kovalıyorum.. Belki birini yakalar üç beş kuruş alırım diyorum ya. Benimki niyet Bakalım ne çikar kısmetimize?...» 
«...Yahu sen aklını mı kaçırdın? dediler... Biz değil sana, adı, sanı olan koca Orhan Kemal'e beşyüz liraya yazdırıyoruz... Adam ağzını açıp, bir kelime söylemiyor... Orhan Kemal'e bir bono ver, gerisine karışma... Bu pezevenklere beş yüz liraya senaryo yazılırmı?... Allah i versin...» < 

«...Biliyorum oğlum, bu pezevenklere bu paraya yazılmaz ama... Zaruret...» 
(N . U/ikbal Kahvesi, sayfa 353 ) 


> 
++ 

«...Orhan Kemal romanlarında senaryonun tutkusunu sürdürüyor.» 

{ F . Öfistanbul'dan Çizgiler/sayfa 18 ) 

Ferit Öngören, senaryo olabilecek şekilde tasarlanmış konuların romantaşması ve bunun roman yapısında getirdiği yapısızlık sorununu, bir yapı unsuru olarak yorumluyor. 

«Sinema için alıcı olabilir şüphesiyle yazmıştır. «El Kızı» bunun ümidiyledir... Ufak bir çalışmamızda «Devlet Kuşu üzerinde olmuştur. 
Memduh Ün çekti. Ismarlama konular getirirdi «Gurbet Küşlarıynı böyle yazmıştı. Asıl ismi «İstanbul'un Taşı Toprağıydı yayinevi uzun bulmuş kısaltmış. «Üç Tekerlekli Bisiklet» için de malzeme getirmişti onu da roman yaptı mı bilmiyorum. 

(Ö.L. Akad'la 16/ 7/1974 günlü konuşma) 
x * 
ss 

Orhan Kemal'in «Ferdi Öner» takma adıyla katıldığı «Altı ölü Var/ ipsala Cinayeti/1953»nin senaryosu konusunu gerçek bir olaydan almakla beraber Adana ve yöresinin veriliş özellikleriyle, fabrikada çalışan Raşit usta Miyiz Orhan Kemal'in dünyasından özellikler de taşıyordu. 

«O günlerde olmuş bir olaydan, «ipsala Cinayeti»ydi, Orhan Hançerlioğlu bir konu yazmıştı. Orhan Kemal'le ilk çalışmam o zamân olmuştur. Ortaklaşa olarak senaryoya çalıştık... Elbette dialogları. Aslında Orhan Kemal ya bir malzeme getirirdi ya da dialogları yazardı... 
Çekim senaryosu yazmıştır. Hiçbir senaryosunun filme alındığını bilmiyorum, ama çekim senaryosu zaten yazamazdı... Bilmiyordu, bu işi geçimi için ve güç şartlarda yapıyordu. Bir Cumartesi günü karşılaştık. 
Çok sıkıntısı varmış. Bir kahvede bekledi, ben de iki yerde müşteri buldum, iki romanını sattım. Biri «Devlet Kuşunydu. Pazartesi tekrar karşılaştık. «Birden kızgın tavaya atılmış yağ gibi eridi» Eu » 

(Ö. L. Akad'la 16/7/1974 günlü konuşma) 
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...Yığınla sipariş almıştım., Daha çok da senaryo adı altında ıvır zıvır.. 
(N. U. /ikbal Kahvesi/ sayfa 135) 


so 

«..:Geçen gün bizim Cibali'de bir yazlık sinemada Metin Erksan'ın «Gecelerin Ötesivni seyrettim... Çok hoşuma gitti... Metin'i görürsem yanaklarındaa öpüp” Kutlayacağım... Bravo oğlana doğrusu...» 

(N . U ./ikbal Kahvesi, sayfa 351 ) 
' e 

4... Filmi gördüm (Gecelerin Ötesi) beğendim... ver bana, dedi. 
Senaryosunu verdim. Bundan bir senaryo kitabı yazacağını söyledi. Orhan Kemal'le herhangi bir çalışmam olmadı...» 

( Metin Erksan'la 5/8/1974 günlü konuşma ) 
do 

«...Orhan Kemal yıllarca senaryo yazarlığıyla yaşamına katkıda bu. 
lunmasını sağlamıştır. Senaryo tekniği adlı eseri (1963) yıllarca bu boşiuğu doldurdu denebilir.» 

(H. Asılyazıcı/İstanbuldan çizgiler/ sayfa 30) 
bj 

Hayati Asılyazıcı'nın uzun yıllar boşluk doldurduğunu söylediği «Senaryo Tekniği ve Senaryoculuğumuzla ilgili Notlar» adlı kitap, sinemayla ilgilenenler için bile bir faydadan çok koleksiyon parçası olmuştur. Orhan Kemal 6 formanın 12 sayfasında senaryo hakkında çok sınır-Ir tanımlamalar ve bir o kadar daha tutan kısımda kendini hikâye ederek 
56 sayfada Metin Erksan'ın «Gecelerin ötesi» filminin çeşitli aşamala. 
rını ve Muzaffer Gökmen'in «Senaryo Tekniği/Teorisi ve Pratiği/ 1955» adlı kitabından Chaplin'in «Sahne Işıkları» filminin senaryosunun bir bötümünü de 12 sayfa olmak üzere aktarıyor. Ali K. Meram ve Tekin Akpolat'ın 1963 yılında yayınlanan «Senaryo Yazma Tekniği ve Sinemada Antistik Oyun Sanatı» adlı kitap düşünülürse ; Orhan Kemal'in dost işi çabası tek olrna yargısından ve gereksiz önemsemeden kurtulmuş olur. 

> ss 

«Zeynebin intikamı» Ün'ün tipik 1954 - 58 döneminin Orhan Kemal duyarlığına en ilginç paraleller gösteren filimleri içinde Orhan Kemal'in de dialog katkısıyla gerçekleştirilmiştir. 

«Çoğunda Muhterem Nur'un oynadığı bu filmlerde Ün, aldatılıp yüzüstü bırakılan kızlar, düşkün kadınlar , anasız babasız çocuklar, aşk ve kıskançlık ya 'da intikam yüzünden işlenen cinayetler, sürekli olarak acı çeken insanların hikâyelerini anlatıvordu. 

(Nijad Özön/Türk Sineması Tarihi, sayfa 199 -200) 
x * 
»» 
«Yaşarken kıymeti bilinmemiştir. Ancak sinemayı ve senaryo işini 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ciddiye almazdı... Senaryo yazamadı... Dialog yazardı... Senaryo yazmıştır ama istifade etmek imkanı olmazdı... Buna karşılık eserleri yüzde 90 sinematografik yapıdadır... Benim filimlerimle benzer yanlarını aynı çevreye benim de sempatim olduğunu söyleyerek koyabilirim.» 
(Memduh Ün'le 19/7/1974 günlü konuşma) 

. 

Eri 

Zihni Küçümen, Orhan Kemal'in «Devlet Kuşu» adlı romanından «Balina» adıyla yapıp Şehir Tiyatrosuna vermis: olduğu oyunu sahnelemek istemektedir. 

«...İyi ama, biz tiyatrodan bir ses çıkmayınca, oyunu bozup, senaryo yapıp, dayamıştık Yeşilçam'a... «Avare Mustafa» iyi iş yapmıştı doğrusu... Memduh Ün memnundu... «Şimdi bunu alarak sahneye koy. 
mak ayıp olmaz mı?... dedim...» 

(N. U/ikbal Kahvesi /sayfa 337) 

Ve «Balina» «İspinozlar» olacaktı (1964); «Yalova Kaymakamı» (1968) olacaktı. 

Memduh Ün küçük dünyasının insanlarına yeni bir dönüşü 1962 de Halit Refiğ ve Ö .L. Akad'ın «Devlet Kuşu» romanından yaptıkları uyarlamayla olacaktır. Leon Sason'un «Artist» dergisinde uzun uzun anlattığı entrikasıyla «Avare Mustafa», «Devlet Kuşunun finali prototipleşmiş olumsuz bir tiplemeyle tekrarından öteye gidemez. Ün'ün bütün başarısı Orhan Kemal gibi belli bir çevreyi canlandırmak ve bunu sıradanlığın üzerine doğru omuzlamak olmuştur. f 


se 
«Gurbet Kuşlarınnı Turgut Özakman'ın «Ocak» adlı oyunundan esinlenerek yazdım. Konuşmaların da neler olduğunu yazmıştım, Orhan Kemal bunları çok ustaca dialog haline getirdi. Ben istediğim konuşmayı veriyordum, o da konuşturuyordu... Bir de «Avare Mustafaynın senaryosuna çalıştığımız sıralar temasımız oldu...» 
(Halit Refiğ'le 20/7/1974 günlü konuşma) 
> 
1967 yılında da bir çalışmamız oldu «Yaprak Dökümü» için, romanda olmayan bazı kısımlara üslüba uygun dialoglar yazmıştı.» 
(Memduh Ün'le 19/7/1974 günlü konuşma) 
4 s 
Evet, Yeşilçam sokağının, Yeşilçam filmlerinin yüzlercesi arasında yitirilen bir yaşantının Orhan Kemal'e ne getirdiğini bilmek istiyor insan BİR NOT: Geçen sayımızda (s. 59 dipnot) Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Kemâli beyin resmi kayıtlara göre 3 Mayıs 1920 döneminde adliye vekilliği yapmadığını belirtmiştik. Sayın Mahmut Goloğlu'nun «Üçüncü Meşrutiyet 1920> adı kitabında, Abdülkâdir Kemâl beyin Celâleddin Arif beyin izne ayrılmasından ötürü üç gün adliye vekilliğine vekâlet ettiği belirtiliyor. Ekle riz. 
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Boğan Kuban Üstüne Bir Deneme 


Sayın Prof. Doğan Kuban'ın KÖKEN dergisinde 5 sayıdır yayınlanmakta olan «Özgün Bir Sanat Kuramı Üzerine Düşünceler» adlı yazı dizisi, son iki yazıda, -eğer kendisine yöneltilen eleştirilere karşı, bir çeşit aşağıdan alarak onların etkilerini kırma oyunu değilse - olumlu bir gelişme gösterdi denebilir. Giderek sanat ile halkça bir duyuş arasındaki bağıntıların, karşılaşan eğilimlerin kavranmasını amaçlayan, içten ilintileri açıklamaya yönelen kaygılı bir düşünür rahmetinin... 
değilse bile, bulutunun alçakgönüllü ifadelerine erişti. 

Sayın Kuban'ın gündelik sanat gözlemi pratiğiyle pasif bir biçimde de olsa bağıntılarını yansıtması, eğer sanatçı çevresinde bir yüceleştirilmeyi de amaçlamıyorsa, üst düzey sorumlularının pek ortaya koyamadıkları popüler bir istisna değeri de kazanabildi. (Yalnız bu işte en önemli yan, sanatçıların gözünde, önemli bir kişi olmamakla ilintilidir. Bunu acı da olsa tekrar edelim) 

Bu popüler davranışın sanata yaklaştırıcı ya da her toplumsal kesimden yaklaşımların niteliklerini araştırıcı yanı, giderek başlangıçtaki tutarsız kavramsal hercümercten ve «devreye girme» gibi zarifteknik üniversite argosu, alaylık deyimlerden sıyrılarak  berraklaşan bir özelliğe de erişti. 

Gerçi Kuban'ın bu yalınlaşması derin bir özle yüklü olmaktan epey uzaktır, ama hiç olmazsa, ya da en azından, başlangıçtaki derin dü-Şünsel havalı tavrın, ünceyi derin bir özle yüklemekte kendisine yararlı olmadığını gördüğüne, yani hayra yorulabilir. 

Ancak sayın Kuban izin verirse, kendisine yönelttiğim eleştirel tutumun bu gelişmede rol oynadığı savım yürürlüğe girecektir. Zor oyunu bozar ilkesine dayanarak, bir de zorun oynamaya başladığı oyunu bozabilecek başkaca bir zor bulunmasi gereğine değinerek. 
Kesinlikle yürürlüğe sokmak niyetinde azimli olduğum bu savı ne türlü karşıladığı hususunda sayın Kuban'ı bir beyana da davet edecek değilim (İşte zorun oynadığı bir oyundur bu, eğer Kuban herhangi bir beyana tenezzül eder de bacağını ya da kolunu kaptırırsa vay haline.) 
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Sayın Kuban'ın son yazısında ilgimi çeken bir iki tavır ve tutumuna şöyle yanaşacağım. İlki İstanbul festivali sırasında Aya İrini anıtında dinlediği Polonya madrigal korosu konserinde adamakıllı sıkıldığını açık yürekle ifade etmesidir. Ben de kendisine bu konserde hiç sıkılmadığımı açık yürekle belirteceğim, ama bu entellektüel bir züppenin onu hor görmesi demek olmayacak (kaldı ki D. Kuban'ı böyle bir hususda hor görecek kadar toplumsal pozisyon maçamız sıkı değil.) Aya İrini'deki könserlerin hiç birinde sıkılmayışımın nedeni, mimarlık tarihi yönünden pek önemli bir yapıt olan Aya İrini anıtına küçük bir mozaik onarımı katkısında bulunmuş olmamdır. (Bir kez iskeleden düşüp omuzumu incitmek pahasına) Sanırım insanı entellektüel özenişler değil, ama bir yalınız yalınız düşünce çabası içinde, bilinçle birleştirdiği emeği eğitir, müziğe de, resmi de, tümünü de sıkılmadan benliğine, varlığına maletmek yolunda. Aya İrini bu konuda sözün gelişidir, ama sayın Kuban'a gene de Aya İrini hakkında bir öneride bulunarak şunu diyeceğim: yapının narteks bölümü tonozlarında, halen sıva altında, sanırım bir kaç metre kare daha tezyini motiflerle süslü mozaik yüzeyler var. Yeni kurulan ve başkanı bulunduğu (ve beni de üyeliğine çağırmak nezaketini gösterdiği) Mimarlık tarihi ve Restorasyon Enstitüsü (MTRE) çevresinde öğrencilerden oluşan bir ekip kursun ve belli bir onarım programına tabi bulunan Aya İrini anıtının bu pek önemli, üzerinde kaba işçilikle değil, özenle, dikkatle çalışılması gereken işini üstlensin. Sonra da otursun gelecek yıllarda madrigal korolarını keyifle dinlesin. Sayın Kuban'ı bu çeşit faaliyetler alanında girişimi olmayan biri olarak tanıtmak istediğim sanılmasın, Kuşkusuz önemli kazı, rölöve, onarım v.b. işleri var. Ama Ayâ İrini konusundaki önerim ve biraz daha yukardaki beyanlarım da doğrusu bir raslantıdan ibaret değil. (Bu noktada sayın Kuban'a bir mekân olgusu ve ona ilişkin bir başka sanatsal olguyla karşılaşınca «devreye girmenin» de küçük bir ipucunu sunuyorum. 
Aya İrini konusunun bir raslantıdan ibaret olmayışı, aşk kubbesi tasarımının daha ilk doğuşunda hasret payelerini de kapsamına almasından geliyor. Bilirsiniz Bizansta payeler gizli kalmışlardır, belirsiz, duvar parçaları gibidirler. Ancak Osmanlılık onları mekânın ta orta yerine çıkarmıştır, güven içinde. Ama görülüyor ki hasret payeleri olmadıkça aşk kubbesi de hiç bir zaman olmuyor. Ve bir adamın aşk yeteneği kubbe olmayınca yalnız madrigal korosu değil, tüm mekânlar korosu da sıkıcı olabilir, diyebiliyoruz. 

Hâlâ bizanstayız galiba. Ne zaman Osmanlılık bilinci, desteklediği kubbeye ihanet etmeyen payeleri mekânın orta yerine salacak. 
Ne zaman aşkın kubbesi onu yıkılmaz kılan hasret payelerinin aşikâr 


e 4 sa. 
96/ Türkiye Defteri " E 
olduğunu görecek. Bu da aramızda pek çok yaş farkı yoksa da savın 3 
hocam Doğan Kuban'a perdei suret ya Ja üslübu bekâret plânında [i küçük bir mimarlık tarihi dersi olsun. P] J 


Kuban'ın Köken'deki yas: -dizisinin beşincisinde resim sanatın- da Çin Halk cumhuriyeti usulü angajmanın pekalâ gelenekçi ve halki çı amaçlarına ulaşabilmiş olduğunu ima eden düşüncesine de değinmem gerekir. Derginin aynı sayısında Festival sergileri hakkında yazdığım, bazı dizgi, satır atlama yanlışlarına uğramış ve adımın unutulmuş olduğu yazımda bu Çin gıravürleri üstüne benim de beyanlarım vardı. Geleneksel bazı biçim've tekniklerden yararlanmış olmasının ötesinde bu resimlerin Çin geleneğini ne kesinlikle doğruladıkları araştırılmaya değer bir yandır. Çin sanatçısı ve çin halkı bu tür bir resim angajmanına ne ölçüde yatkın, amaçladığı tek resimsel olgu bundan ibaret mi, bu hususlar da bizce pek açık seçik malüm değil. 
Herhalde bodoslamadan devresine girilebilecek işler değil bunlar. 

Teknikçe ustalıklı düzence başarılı olabilir, kendine özgü bir ül- i kede. hayat tarzı ve üretim faaliyetinin bir kesimini, yabancı bir diyarda tanıtma işlevi de görebilir. Besli, çalışkan, güleç, üretim ve hafif makinalı tüfek üstüne bir sanat ilginç de olabilir. Ne var ki benim kanım söz konusu Çin gravürlerinin Fuarda çin pavyonunda geçen yıl gördüğüm reçel kavanozlarına benzediğidir. Salt bir“seyirle Şi yetinilmesi gereken, tadına bakılabilecrek olanağın. bulunamıyâcağı işler, nerde kalmış tadına varılması. 

Şimdi halka dönmek lâfı var diye, madrigal korosuna esneyip, tavuk çiftliği gravürüne göz kırpmak, doğrusu işin yalın tarafından -5 varılmış sonuçlar da olsa pek fazla bir anlam taşımıyor. 

Diyeceğim bu kısaca, şimdilik. 
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